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; Saklı Kimliğimiz GÖÇMENLİK 

Aslında siz bir göçmensiniz! Bugün olmasa da geçmişte atalarınız büyük olasılıkla göç etmişlerdi. Bugün çevremizde gördüğümüz ama sanki bu coğrafyaya ait olmadıgını düşündüğünüz insanlar da 21. yüzyılın göçmenleri. Her çağ kendi göçmenini yaratıyor. Göçmenlik, insanlık tarihinden bile eski, çünkü insanın ilk ataları olarak görebileceğimiz Homo türleri de göç eden evrimsel sürekliliğin bir parçası ve elbette bu ilk atalarımız da göçmendi. 

Göç etmek, insanlık tarihinin en büyük metaforu ve kimliğimizin bir parçası olma-Sına rağmen, kendimizi bir yere ait hissetmek için onu reddediyoruz. Bunu sadece insanlar değil, toplumlar ve uluslaştığını sanan devletler de yapıyor. Özellikle DNA ve ADNA gibi artık sonuçlarından emin olduğumuz bilimsel araştırmalar, bizim aslında biz olmadığımızı gösteriyor ve bu gerçeklik bizi görünmez bir şekilde incitmeye başlıyor. Uzun zamandır var gücünüzle savunduğunuz bir ırka, millete, ulusa ait olma hissiniz bir anda yıkılıveriyor. Çünkü sizin dedelerinizin dedesi bugün etrafınızda gördüğünüz ama içten içe hoşlanmadığınız bu göçmenlerin ülkesinden göç etmiş görünüyor. 


Bu sayıyı hazırlarken gözümüzün önünde duran ama onu görmemek için çabaladığımız 21. yüzyılın en büyük korkusu, göçmenlerin dünyayı nasıl değişmeye ittiği gerçekliğiydi. Göç dünyayı değiştirir. Her zaman değiştirdi. 

Arkeolojik olarak milyon yıllık bir tarihten başlayarak Yunan Kolonizasyonu olarak adlandırdığımız dönem dahil anlatmaya çalıştığımız göç hareketleri, doğunun batıya, batının doğuya doğru çizdiği yolu anlatıyor. İlk büyük göç olan ve Afrikadan dünyaya yayılan ilk insanın en uzun göçü, insanın kökenine ilişkin en büyük vurguyu yapıyor. Hepimizin Afrikadan yola çıktığını ve dünyaya dağıldığını anlatıyor. 
Bir sonraki büyük göç dalgasını, yaklaşık on iki bin yıl önce Mezopotamya ve “Anadoluda filizlenen neolitik tarım topluluklarının birkaç bin yıl sonra yeniden doguya göç etmek zorunda kalmaları oluşturuyor. Özellikle tarımın göçü Avrupa'nın ilk yerleşik insanlarının temelini oluşturuyor. Yani Avrupalıların aslında Ortadoğulu ve Anadolulu olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. 


Bunu devam ettiren ve belki bugünkü dünyanın ilk temellerini atan üç büyük göç dalgasından ilki olan Tunç Çağı ve Demir Çağı göçleri, yine batı yani Avrupa coğrafyasında sıkışan insanın doğuya göçünü anlatıyor. Bu göçü önemli kılan hem doğuda hem de batıda insan topluluklarının kalabalıklaşarak yerleşik olması ve yeni gelenler ile yerleşiklerin birbirine karışarak, zamanla birbirlerinin içinde erimeleri. Avrupa dili ve kültürüne ait en eski kanıtların Anadolu'da olması şaşırtıcı olmasa gerek. 
Sonrasında her şeyin (kültür, mitoloji, tarih, edebiyat gibi olgunlaşmış her bilgini yaklaşık birkaç bin yıldır en ince detayına kadar doğu dünyasında işlenmişti) birbi-Tine karışmasını sağlayan ve değiştiren Yunanların kolonizasyon göçü gerçekleşiyor. 
Bu sayıda işleyemediğimiz bir sonraki göç ise Asyatik toplumların MS 1. binyılın sonlarına kadar batıya yaptıkları göç hareketleridir. Bu yeni karışımlar ile birlikte yeni melez kültürler ortaya çıkarıyor. 

Bu göçlerin her biri arkeolojik olarak kanıtlanabilmekte, ADNA ve DNA sonuçları ile de artık kesinleştirilebilmekte. Buna rağmen yazıları okuduğunuzda bazı yazılar arasında tarihsel çelişkiler olduğunu göreceksiniz, dil bilimciler ve arkeologlar bazen birbirinden farklı şeyler söyleyebiliyorlar. Yeni araştırmalar bu göç hareketliliğini ilerleyen zamanda daha da netleştirecek gibi görünüyor. Bu çelişkiler insanlık tarihinin göçler tarihi olduğu gerçeğini ise değiştiremiyor. 

Her ne olursa olsun bu dünyanın bir parçası ve göçmen olduğunuzu unutmayın. 

İyi okumalar! 


MAVRAT NAĞIŞ 
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Antik DNA ve İnsan Gi r 


Günümüzden önce yaşamış canlıların doğal veya yapay etkenlerden korunarak bugüne ulaşabilmiş kemik, diş, tüy. yumurta kabuğu, dışkı gibi kalıntılarından elde edilen eski DNA anlamına gelen antik DNA çalışmaları anlatılıyor. 


ERKSİN SAVAŞ GÜLEÇ İnsanlığın E 


İnsan ailesinin (hominidler) serüveni 7 milyon yıl öncesine dayanır. İnsanoğlu doğa ile baş edebileceği bir konuma geldiğinde, Afrika'nın insan formatındaki bir organizma için uygun iklim ve çevresel koşullarını terk ederek kuzeye doğru göç etmiştir. 


MEHMET ÖZDOĞAN 

İik Çiftçiler N: iler 

Bir insan topluluğunun bir bölgeden başka bir bölgeye taşınması anlamına gelen göçler ile ilgili tarihi ça Yazılı kaynaklarında ayrıntılı bilgi vardır. Peki yazılı kay nakların olmadığı tarihöncesi çağlarda yaşanan göçleri nasıl anlayabiliriz? 


izun Göçü 


76 


86 


102 


TREVOR BRYCE 
Tunç ve Demir Çağlarında Anadolu'da Göçler 


MÖ 3. binyılda, Erken Tunç Çağı olarak adlandırdığımız dönemde, Karadeniz'in kuzeyindeki anayurtlarından göç ettiği düşünülen geniş insan toplulukları Anadolu'ya geldi. Zamanla Anadolu yarımadasının çeşitli bölgelerine yerleşen bu insan toplulukları eski metinlerde, konuştukları diller bakımından üç gruba ayrılıyordu: Palaca, Luvice ve Nesice konuşanlar. 


ŞEVKET DÖNMEZ 
Demir Çağında Anadolu'ya Yapılan Göçler Hitit Büyük Krallığının yıkıldığı MÖ 1190 yılları Anadolu ında yaşayan halklar için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tarihten itibaren Anadolu toprakları dört büyük göç olayına şahit olmuştur; Balkanlardan Thrako-Frig, Kıta YYunanistanidan önce Dor sonra İyon, Transkafkasyadan Mutki ve Suriyeilen Arami göçleri, 


RECAİ TEKOĞLU 


lu'da Göçmenlik 


Herodotos'tan Straboiya kadar hemen hemen bütün Yunanlı tarihçi ve coğrafyacılar nüfus hareketlerinin ya bir kurucu (ktistes) ya da bir göçmen (metanastes) önderliğinde gerçekleşmiş olduğunu dile getirmişlerdir. 


GOCHA R. TSETSKHLADZE 


Yunan Kolonizasyonu 


Anac 


Modern akademisyenlerce Yunan kolonizasyonu olarak adlandırılan ve MÖ 8. yüzyil ile MÖ 5. yüzyil arasında gerçekleşen göç dalgası ile Yunan dünyasının fiziksel ve entelektüel sınırları Cebelitarık Boğazı'ndan Karadeniz'in doğu ucuna kadar uzanmıştır. 


ArkeoHaber 


PALU KALESİ 


oğu Anadolu Bölgesi'nin 
Yukarı Fırat Bölümü'nde bulunan, günümüzde Elazığ 
iline bağlı Palu ilçesi 7000 
yıllık bir tarihe sahiptir Tarih boyunca Sumerler, Hurriler, Hititler, Assurlular, Urartular, Persler, Romalılar, Sasaniler, Bizanslılar, Emeviler, Abbasiler, Artuk: lular, Selçuklular, Moğollar, Dulkadir Beyliği ve Osmanlı Devleti gibi birçok mede niyete ev sahipliği y olan Palulda 50'ye 


pmiş 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tescilli kültür ve tabiat var lığı bulunmaktadır. Şehirde hüküm süren medeniyet lerin yerleşim alanlarından biri de ilçenin 1 kilometre doğusunda yer alan Palu Kalesidir. Güney ve güney ehri ile kuşatılmış olan kalenin 


doğu kesimleri Murat 


kuzeyinin ve batısının sarp yapısı, kaleyi doğal savun. 
maya elverişli ve ele geçiril mesi zor bir kale konumuna getirmiştir. Kalede Urartu Dönemine ait yaklaşık 3 bin yıllık çivi yazısıyla yazılmış Urartu Yazıtı, Urartu Kaya 


Tünelleri, Urartu Kaya Mezarları, Urartu Kaya Merdivenleri, Urartu Tapı nakları ve tapınma nişleri ile su sarnıçları bulunmaktadır. 


Murat Nehunin görünüşü, mali Yıldız 


Ayrıca Artuklu, Selçuklu 


ve Osmanlı yapımı saray, askeri binalar, kale surları mevcuttur. Evliya Çelebi'nin ifadesi ile “Göğe baş uzatmış 


bir kale” olan Palu Kalesi, birçok medeniyetin izlerini taşıyan eşsiz eserler barındırmaktadır. Buna karşın çetin yapısı ve konumu kaleye ulaşımı oldukça zor hale getirmektedir. Hatta Evliya Çelebi, Timur'un 

bu kaleyi gördüğünü, zapt etmeyi bile denemeden oradan geçip gittiğini yazmaktadır. Öyle ki bu yıla kadar Palu Kalesi' gelen kişiler kalenin konu 


munun çetin yapısından dolayı kaleye çıkamamakta, kalede yer alan eşsiz Uratu, Bizans, Artuklui Selçuklu ve Osmanlı eserlerinden birçoğunu görememek 


iler. Geçtiğimiz nisan ayında, Palu Kaymakamlığı tarafından başlatılan Palu Kale Yolu Tarihi ve Turistik Alan Projesi kapsamında Palu Kalesi, yapılan yürü yüş yolları, merdivenler, korkuluklar ve aydınlatma 


sistemleriyle daha erişilebilir bir konuma sahip oluyor. 
Böylelikle Palu Kalesi'ni ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının arttı rılması hedefleniyor. Batı Urartu'nun mimari açıdan en önemli şehri olan Palu, ve Urartu eserleri bakımından zengin Palu Kalesi, bu yeni proje ile ülkemizde ve dünyada tanıtılmış olacak, Palu'da kıyıda köşede kal mış, kaderine terk edilmiş 
3000 yıllık tarihi kalıntılar 
tanıtım faaliyetleri ile kültür turizmine kazandırılacak. 


Palu Kalesi'nde Urartu Kralı Menua'ya Ait Kaya Yazıtı 

Palu Kalesi'nin kuzeyba. 
tısında yer alan ve Urartu Kralı Menua tarafından dik. 
tirilmiş olan yazıt, Urartu. 
ların batı seferleri hakkında 


önemli bilgiler veriyor. 


“Tanrı Haldi silahlarıyla 
(2) sefere çıktı 
O, Şebeteria kentinin Ülke- 


sini zapt etti. 


O, Huzana kentinin Ülkesini zapt etti. 


Şupa(ni) kentini zapt etti Tanrı, Haldi büyüktür. 
Tanrı Haldi'nin silahları () güçlüdür. 


Tanrı Haldi'nin kudretiyle, İşpuini oğlu Menua sefere çıktı, 


O, Şebeteria kentinin Ülkesini zapt etti. 


Hati ülkesine değin gitti 


Tanrı Haldi için bu yazıyı dikti (9), 


Şebeteria kentinde Haldi 


Tapınağı'nı inşa etti. 
Şebeteria kenti... 


O, Meliteia kenti kralı, 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Suliehauali'nin hayatını, düzenli vergi ödemek koşuluyla bağışladı. 

Haldi'nin büyüklüğü sayesinde İşpuini oğlu Menua, 

kudretli kral, 


Pianili Ülkesi kralı, Tuşpa kentinin egemeni (efendisi) 


Menua söyler: Bu yazıtı tahrip eden, (onu) silen, 


bir başkasını bunu (bu 


işleri) yaparken gören, Haldi, Teişeba, Şivini ve (bütün) tanrılarca yok edilecektir. 

O, Güneş ışığından yoksun 


edilecektir..." 


Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde Palu “Palu'nun batısında Ergani I birer konaklıktır. 
de Harput bir men zildir. Kıblesinde Diyarba 


kır iki menzildir, Kalenin sırtında Bağin denilen bağlık ve irem gibi bir köy vardır. Gezinti yeri olan bir ormanlıktır. Palu beylerinin hassıdır. Orada kayalar ara sında bir nehir akar, Sanki abu hayat (Hayat Suyu) gibidir. Hicri 921 tarihinde Selim Han'ın veziri Bıyıklı Mehmet Paşa'ya itaat edip yine mülkü kendisine ihsan olunmuştur. Hala Diyarbe kir Eyaleti'nde hükümettir. 
Babadan oğula geçerek idare olunur. Emirlerde bunlara “Cem Cenab' diye lakap yazılır. Savaş halinde hakimi iki bin askerle sefe-Te çıkar. Askeri, silahlı, başı 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saçlı, alaca başlıklı, acayip kılıklı erler olup sefere çıkarlar. Kalesi, Murat Nehri kıyısında Kahkaha kalesi gibi göğe uzanmış yüksek bir kaledir. Hiçbir taraftan bağlantısı olmadığından fethi mümkün değildir. 
Kayalar arasından Murad Nehri'ne inen bir su yolu vardır. Şattülarab'ın üç ko: lundan birinin kaynağı bu radadır. İskender'in burada oturacak bir yeri vardır. Bir kolu da Ergani'de Taht-ı Meşan denilen yerden çıkar, turnagözü gibi berrak, cana can katan bir sudur” 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“SU KAYNAĞINI DÜZENLİ OLARAK ZİYARET ET!” 


1930'larda 
Almanlar tarafından 
Ereğli Dokuma Fabrikasına elektrik sağlamak için 
İviz'de su havuzları ve kanallar yapılır, kayanın altından açılan birkanal 
Suyu HES yönlendirir. 
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İVRİZ SU KÜLT 


MERKEZİ VE 
ÇEVRESİNDE YENİ 


ARAŞTIRMALAR 


vriz, çağlar boyu 


coğrafi konumundan ve topoğrafik yapısından dolayı birçok medeniyetin ve gezginin ilgisini çekmiştir. Konya'nın Halkapınar ilçe merkezinin 4 kilometre güneyinde bulunan İvriz Mahallesi, Toros Dağları'nın Bolkar Dağları olarak adlandırılan dağ silsilesinin eteklerine, İvriz Çayı'nın oluşturduğu sulak alanların ve çayın hemen yanına kurulmuştur. 
Zeminin karstik yapısından dolayı her sene mayıs ortası yerden sular kaynamaya başlar ve ağustos ortası gibi 


diner. Suyun gücü ve miktarı ise Toros Dağları'na yağan kar miktarına bağlıdır. Üzümü, sarı kirazı, elması, cevizi, fındığı ve vişnesi ile ünlü olan İvrize gelen ziyaretçiler suyun bereketini kutlamak için kaynakların yanındaki çalılara çaput bağlarlar. 


Hititler için su ve dağlar kutsaldır. İvrizde su kaynaklarının yanında bulunan kaya kabartmasındaki yazıtlar, bu eserin Tuwanuwa kralı Warpalawas tarafından (MÖ 8. 
yüzyılda) yaptırılmış ve hava tanrısı Tarhunzas'a adanmış olduğundan bahseder. Kabartmanın çok benzer bir örneği, İvriz'in 

3 kilometre güneyinde 
AAmbardere Mevkii'nde 


bulunmuştur. 2014'te Koç Üniversitesi tohum fonu desteği ile yapılan 3D lazer taramalar sayesinde bu anıt üzerinde yazıt olmadığı kesinleşmiştir. Ambardere kabartmasının karşısında, kurumuş dere yatağının diğer tarafında, halk tarafından Kızlar ve Oğlanlar Sarayı olarak bilinen, Orta Bizans Dönemine tarihlenen Sannabadae Manastırı vardır. Manastırın, Hitit kabartmasının karşısında bulunması tesadüf değildir, kutsal belleğin devamına işaret eder. Buna benzer bir örnek Karadağda Mahalaç 


Tepesi'nde bulunmuştur. 
İvriz'in asıl topoğrafyası Gertrude Bell'in 1905 ve 1907'de çektiği fotoğraflardan anlaşılmaktadır. 
Fotoğraflarda kabartmanın önünde su kaynağı görülür. 
İvriz'in topoğrafyası ve alanın doğal yapısı, özellikle su kaynaklarının ve kabartmanın bulunduğu alan, 
1930 ve 1980'lerde yapılan 
HES'ler için bozulmuş, yerine kanallar ve havuzlar yapılarak bugünkü halini almıştır. 


İvriz, ismini soğuk ve tatlı su kaynaklarından almış olma lıdır. İvriz ismi, Yunancada su kaynağı anlamına gelen Bpöon (vrisi) kelimesinden türemiştir. İvrizden tarihte ilk kez 17. yüzyılda, ünlü Osmanlı seyyahı Katip Çelebi söz etmiştir. Cihannüma 

z isimli kasabadan, burada bulunan “Peygamberin pınarından” ve kabartmanın üzerinde 


adlı eserinde Abri 


kasabanın yöneticisi Abrinus adlı beyin başak ve üzüm salkımlarıyla tasvir edilişinden bahsetmiştir. İvriz'i keşfeden ilk Avrupalı seyyahın 1737de gelen Jean Otter olduğu düşünülür. Kabartmanın ilk çizimi Major Fischer tarafından 1838'de yapılmış, Getrude Bell ise İvriz'in 

ilk fotoğraflarından birini 
1905 ve 1907'de çekmiştir. 
Ambarderesi Mevkii'ndeki kabartma ise 20. yüzyılın başlarında keşfedilmiştir. 
İvriz, Hitit İmparatorluk Çağında Hititler'in Aşağı Ülke olarak adlandırdıkları bölgede, Tarhuntağda 


ülkesinde yer alır ve önemli bir konuma sahiptir. 
Hattuğada 1986'da bulunan bronz tablet üzerinde Hitit kralı IV. Tuthaliya ve kuzeni Tarhuntağğa kralı Kurunta arasında yapılmış ve Hatti ve Tarhuntaööa ülkelerinin sınırlarını 

tarif eden sözleşme bulunmuştur. Sözleşmeye göre Tarhuntağğa'nın güney sınırı Sarlaimmi Dağları'nın eteklerinde bulunan KASKAL KUR&dur. Sarlaimmi Dağı Hititologların çoğunluğu tarafından Bolkar Dağları olarak tanımlanır, KASKAL, KUR ise Edmund Gordon'a göre karstik yeraltı su yolu olarak yorumlanmıştır. David Hawkins'in yaptığı son saptamaya göre antlaşmada geçen KASKAL.KUR İvriz ile özdeşleştirilmelidir, çünkü Bolkar Dağları'nda İvriz 


gibi suların doğal olarak yerden kaynadığı başka bir alan yoktur. İvrizdeki su kaynakları, dağlar, karstik topoğrafik özell stratejik konumu Hititler'in buraya olan ilgisinin kaynağıdır. Hititler, beden ve ruhun arınmasının su ile 


gerçekleştiğine inanırlardı ve su kaynaklarını, dereleri, nehirleri kutsallaştırırlardı. 
Hitit kralı IV. Tuthaliya 

direktiflerinde dağlar ve 

su kaynakları için düzenli olarak kültlerin yapılmasını 


emreder, Talimatnamesinde (CTH 261) “Şehir yakınlarında olan su kaynakları hakkında: Su kaynağı için 
kurban ayini varsa, 0 
onu uygula ve su kaynağını düzenli olarak ziyaret et! 
Ama su kaynağının henüz 


zaman 


kurban ayini yoksa asıl onu ozaman daha da sık ziyaret etmeli. Su kaynağını kutlamamazlık etme. Kurban ayini olan dağlar ve nehirler için, düzenli olarak kurbanlar kurban edilsin" diye emreder. Kaya kabartmaları 


sadece su kaynaklarını kutsama amaçlı değil, ayrıca sınır işareti görevini de görmekteydi. Hititler önemli geçişlerde ya da belirledikleri sınırlarda kayalara kabartma işlerlerdi. İvrizde ise hem su kaynakları hem 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Ambardere Mevkii'nde halk arasında Kızlar ve Oğlanlar Sarayı (manastır) ve büyük olasılıkla kral Warpalavas dönemine tarihlenen 

İvriz kabartmasının küçüğü. 
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de Bolkar Dağları'ndan Mersin Çamlıyayla (halk arasında Namrun) üzerinden Akdenize inen yol güzergahları bulunmaktadır. İvriz, bronz tablette sınır bölgesi olarak gösterilmektedir, dolayısıyla İvriz kabartmasının iki işlevi vardır. 


İvriz'de toplam üç Luvice yazıt parçası bulunmuştur. 
1972'de İvriz'de Lionel Bier tarafından ikinci bir kabartma keşfedilir. Kabartmada yandan betimlenmiş bir erkek bir hayvanın boynuzunu Sol eliyle tutmaktadır, önünde ise kaftan giymiş ikinci kişinin sadece ayakları ve kıyafetinin bir kısmı görünür. Hem Hitit hem de Geç Hitit ikonografisinde kaftan giymiş kişiler kraliyet ailesi mensuplarıdır, do layısıyla bu, kralın kurban sahnesi olarak yorumlanabilir. Kabartmanın yanında bulunan basamakların, kenarları yuvarlatılmış dikdörtgen çukurun adak çukuru olarak ya da steli oturtmak için kullanılmış olduğu düşünülmektedir. 
1986'da İvriz kaya kabartmasının 50 metre güneyinde dere kenarında kanal 


inşaatı sırasında, 8 metre çakılın altında büyük bir heykel başının yarısı ve bir stelin alt kısmı bulunmuştur. Stelin ön yüzünde Tanrı Tarhunzas betimlenmiştir. 
Luvice ve Fenikece kitabeler stelin Warpalawas tarafından, hava tanrısı Tarhunzas'a adandığın- dan bahseder. Heykel 


başı parçası ise İvriz'de Warpalawasa ait kolosal 

bir heykelin varlığına işaret etmektedir. Warpalawas IV. 
Tuthaliya'nın talimatnamesinde yazdıklarını gerçekleştirmektedir: su kaynağını ziyaret edip kutsamaktadır, kutlamaktadır, kurban kesmektedir. Warpalawas yaptırdığı kabartmalar, heykeller ve kitabelerle kültünü ebedileştirmiş ve bir su kült merkezi oluşturmuştur. 


2013'te Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile başlayan Konya Ereğli Yüzey Araştırma Projesi (KEYAR), Ereğli Müzesine bağlı Ereğli, Halkapınar, Emirgazi ve Karapınar ilçelerinin Tunç ve Demir Çağı yerleşimlerini araştırmaktadır. Bu kapsamda İvriz ve çevresinin de ilk 


defa sistematik yüzey araştırması yapılmıştır. Yapılan yüzey araştırmasının önemli sonuçlarından biri, İvriz 

ve çevresindeki yerleşimlerin Eski Tunç Çağından itibaren tepelere kurulmuş olmalarıdır. Yerleşim tiplerinin arasında hem kaleler hem de yamaç yerleşimleri vardır. Yerleşimlerin, suyun 


belirli zamanlarda İvriz 

ve çevresini kaplaması ve bataklık oluşturması sebebiyle yüksekte kuruldukları düşünülmektedir. Yerden kaynayan sudan dolayı İvriz'in düzlük alanları da yerleşim için uygun değildir. 
Dolayısıyla insanlar hem bir yandan suya yakın hem de sudan yüksek alanlara yerleşmek zorunda kalmışlardır. İvriz su kült merkezinin korunabilmesi için sürdürebilir turizm projesi ve çevre düzenleme projesine başlanmıştır. Dünyada kendi dönemi içerisinde benzeri olmayan açık hava su kültü merkezi için 2017'de “İvriz Kültürel Peyzajı” başlığı ile Unesco'nun geçici listesi adaylığına başvuruda bulunulacak ve Unesco Dünya Miras Alanı adaylık sürecine hazırlanılacaktır. 


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür lüğüne teşekkür ederim. Araştırma arımızı destekleyen Koç Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu, Akmed, Halka: pınar Kaymakamı Erdal Çetinbaş ve Belediye Başkanı Fahri Vardar, Ereğli Müdürü Mahmut Altuncan, AVIS, Arçelik, Aygaz, Özkoçlar Otel, Derya Lokantası, İvriz Muhtarı Cumali Yurter, Musa Balcı, Sadiye Kaya, Ahmet ve wlerini açan, ayran, yemek ve 


önül Emret 


eyve ikram eden herkese ne kadar 


VAN KALESİ KAZILARI 

Tarihi değerleri gün ışığına çıkarmak için çalışıyoruz. 

Urartu Krallığı'nın başkenti olan Van, M.Ö. 1. binyılın en görkemli biriydi. Aygaz desteğiyle gerçekleştirilen Van Kalesi kazılarıyla birçok bulguya ulaşıldı, bölgenin tarihi yeniden yazıld 


ArkeoKitap 


Jacaves Le Gaft 


TARİHİ DÖNEMLERE AYIRMAK ŞART MI? 

Yazar Jacgues Le Goff'ün 2013 yılında “küreselleşmenin” etkilerinin giderek elle tutulur hale geldiği bir dönemde kaleme aldığı kitap, tarihin belleği hakkında düşünme biçimleri ve farklı dönemlendirme anlayışları üzerinde duruyor. Yazar, uzun yıllar süren araştırmalarının bir ürünü olan deneme türündeki kitabında bir tez ya da sentez önermiyor; tarihyazımı ve dönemlendirme sistemlerinin gün- 


cellenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor. 


İş Bankası Kültür Yayınları 


BİZANS'IN ÖTEKİ İMPARATORLUĞU:TRABZON 


Bizans'ın Öteki İmparatorluğu: Trabzon , sıra dışı mimarisi, eşsiz cephe kabartmaları ve olağanüstü duvar resimleriyle Trebizond Ayasofyası'na odaklanarak, şehrin tezatlarının kamusal alana hangi şe killerde yansıdığını imparatorluk anıtları üzerinden gözler önüne seriyor. 1959-1963 arasında David Talbot Rice tarafından yönetilen bir proje çerçevesinde kiliseyi restore eden David ve June Winfield'ın, Courtauld Sanat Enstitüsü Conway Kütüphanesinde bulunan fotoğraf ve çizim arşivine geniş yer ve- 


ren kitap ayrıca, Talbot Rice'in 1929, Gabriel Millet'nin 1893 ve Fyodor Uspenski'nin 1916-1917 ta 


yla şehri, saraylarını, kiliselerini ve tapınaklarını da kayda geçiriyor. Bu kayıtlar, kayıp 


rihli fotoğrafla 


bir imparatorluğa ve adı geçen bilim insanlarının son ziyaretlerinden sonraki yıllar içinde değişen Trabzon'a dair önemli ipuçları veriyor. Kitap, Mikhail Panaretos'un on dördüncü yüzyıla ait vakayina 


mesinin Türkiyede ilk tercümesini de içeriyor. 


Koç Üniversitesi Yayınları 


ZEUGMA'NIN KAYIP GÖZBEBEĞİ 


Macera Dolu Tüylü Bir Kovalamaca! 


Önsözünü Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yazdığı 


'cugma'nın Kayıp Gözbebeği, çocukla-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Ta kaybetmek istemediğimiz şehir, tarih ve kültür bilincini eğlenceli, maceralı bir dille vermeye çalışan güzel bir çalışma. Kitap tarih öncesi tarihe yapılan mizahi bir yolculuk. Eğlenceden kaçmadan ama 


eğlenceyi metnin başköşesine koymaktan kaçınan bir edebiyat yapıtı. 


Hayykitap 


Bu kitaplara arkeoloji dükkanından ulaşabilirsiniz. www.arkeolojidukkani.com 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hrkeoHaber 


LİKYA BİRLİĞİ'NİN BAŞKENTİ PATARA'YA DESTEK 


Türkiye'nin zengin arkeolojik varlığının gün yüzüne çıkarılması ve korunması amacıyla uzun soluklu projeler yürüten Türkiye İş Bankası Grubu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Akdeniz Üniversitesi işbirliğinde 30 yıla yakın süredir devam eden Patara antik kenti kazılarına 5 yıl süreyle destek verecek. 


Patara meclis binası içerisinde İş Bankası Grubu'nun kazılar erdiği desteğin tartıldığı basın toplantısı, sma Yıldız 


ntalya'nın Kaş ilçesi, Kalkan beldesi yakınla rında bulunan 
Likya Birliği ve Eyaleti'nin 


önemli tarihi ve kültürel mekânları arasında yer alıyor. Günümüze oldukça iyi biçimde ulaşan tiyatro, meclis, tapınak, horrea 


(depo yapıları), stadyum, hamam ve kiliseleri ile görkemli bir ören yeri resmi sergileyen Patara ayrıca, “Deniz Feneri" ve “Yol Kılavuz Anıtı” gibi benzersiz anıt eserlerin yanı sıra, 

1905 yılına ait ilk Osmanlı 
Telsiz Telgraf İstasyonu olma özelliğine sahip bir külliyeye 
de ev sahipliği yapıyor. 1988 
yılında Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Klasik Arkeoloji Bölümü öğretim 


üyelerinden Prof. Dr. Fahri 


yılında olan Patara, ayrıca tanrı 


nlığında sürdürülüyor rak bilinen oloj l ırihi en erke, Ikolitik a i İş inthos Irmağı'n rünümüzdeki adıyl f rih | $ olması d Pata ört enin siingei Patara 


YAKA EN ZalerTakı SDengz Genetolu 


ArkeoRöportaj 


ANA NDE AĞIRDIR” | 


TÜRKİYE'DE | | 
ÜZER ÖYLEŞİ 


imü ve İnternational 


esi Anadolu Mede 


Ağır Tarihi Objelerin /n-Situ binasında g 


nmaz ağır tarihi mirasın 


g Programme işbirliği 


Korunması, 
Çalıştayda farklı ülkelerden katılımcılar bir 


elgelenmes 


bulunduğu çok sayıda arkeolojik ve tarihi yerle şmalarına yönelik güncel uygulamaları tartıştı.Arkeolojik veya tarihi taş bir ve syonu,restorasyonu bilimsel analizi, belgelenmesi ve İn-situ Su ni ması ve başka yerlere nakledilme süreciyle ilgili çalışmaları da konu alan çalıştayda, çok sayıda önemli arke ta € den deneyimler paylaşılarak olası işbirlikleri için fikir alışverişi yapıldı. Aktüel Arkeoloji Dergisi olarak, konuşmacılardan British Museum'da konservatör olaral görev yapan Dr. Duygu Çamurcuoğlu, tasarım ve rest da uzmanlaşmış Yük. Mimar Yavuz Özkaya ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çevre Çözümlemesi ve Denetimi Bilim Dalı Başkanı ve Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zeynep 


hem de Türkiye'de resto, nUSUNd iportaj gerçekleştirdik 


Aygen ile hem kendi çalışmaları hem de 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Bu çalıştay sayesinde farklı ülkelerden akade- 


misyenler bir araya gele- tek restorasyon konusundaki çalışmalarını, yeni teknikleri, uygulamaları paylaştı ve bilgi aktarığlandı. Bu önemli 


DÇ: Aslında bu çalıştayın başlangıç noktası, Yunan arkadaşım Constantinos Vasiliadis ile benim bir 

araya gelip, tanışmamız oldu. 
Başlangıçtaki amacımız Yunan ve Türk konservatörleri bir araya getirerek, fikir paylaşımı ve beraber çalışma ortamı yaratmaktı. Daha sonra, ANAMEDden Buket Hanım'la tanıştıktan sonra, üçümüz beraber projeyi geliştirdik ve “Bunu sadece iki ülke arasında tutmayalım. Bütün Akdenize açalım' dedik. Çünkü paylaşılacak çok çalışma var, çok bilgi var. Tanımadığımız birçok uzman var. 
Onlarla da tanışma ortamı yaratalım istedik. Konuşmacıları da, Akdeniz ülkelerinde yapılan çalışmaları esas alarak seçtik. Bu konuda deneyimli, uzman insanları bir araya getirmeye çalıştık ve seçimi hep beraber yaptık. 


Bu çalıştayın devamı veya başka çalışmalarınız olacak mı? 

ZA: Mimar Sinan ve ANA-MED olarak bizim 2018 yılı için bir sergi projemiz var. 
“Birinci Dünya Savaşı'nda Arkeoloji? şeklinde ilginç bir konu. Bunun paneli, başka alt çalışmaları da olacak. 
Umuyorum Duygu Hanım da British Museum'u temsilen katılır. 


Restorasyon öncesinde tarihi arşivlerden yararlanmanın öneminden bahseder misiniz? 

ZA: Ne yazık ki restorasyon öncesi Osmanlıca belgelerden hemen hemen hiç yararlanılmıyor, restorasyon uzmanlarının büyük bir çoğunluğu Osmanlıca belge ve hatta bina kitabesi okuyamıyor. Arşivlere başvuranlar genellikle yalınızca tapu belgeleri için başvuruyor. Öte yandan kullanılan taşın cinsinden devşirme malzemenin nereden geldiğine ilişkin bilgilere dek pek çok belge kullanılmadan arşivlerde bekliyor. 
Bir uzmana belge okutmak yeterli olmaz; restorasyon mimarı belgeyi kendi okuyunca bambaşka anlamlar çıkar. 
Tarihi eserler konusunda çalışanların mutlaka Osmanlıca bilmesi gerekir. 

Kendi sunumumda bu konuyu belgelerle ele aldım. 
Örneğin çok tartışılan Lord Elgin ve meşhur mermer 

ler konusu var. “Kim kime verdi?” konusu. Belgelere baktığımızda bu konuda herkesin haklı olduğunu görüyoruz. Ayrıca “Osmanlıda 


restorasyon yoktu, tarihi eser bilinci yoktu! konusuna ben belgelerle cevap veriyorum. 
Tarihi eserlerin korunması Maarif Müdürlüklerine deruhte edilmiş ancak Müze-i Hümayun Anadolu'da müzeler kurmuş. Sunduğum örnekte, Maarif Müdürünün İstanbula kadar gelip, valinin yıkılmasını istediği yapının yıkımını durdurduğunu görüyoruz. Dönemin Dahiliye Nezareti de “müze haklıdır” demiş. Elimdeki bir çok belgede bu eserlerin korunduğu anlaşılıyor. Elimdeki bir diğer örnek; bir Selçuklu türbesi- nin yazışmaları, “Osmanlılar Selçuklu eserleirni korumazlardı” şeklinde bir görüş hakim ancak belgeler bunun aksini gösteriyor. Dolayısıyla, bugün restoratörlerin de arşiv okuması lazım. Çünkü örneğin, bir bina içerisinde hangi sütun nereden nereye taşındı sorusunu yanıtlamamızın tek yolu o arşive girmek. 


Türkiye'de geleneksel mimari gitgide yok oluyor. 
Günümüzde hala faaliyet gösteren ustalara ilişkin bir belgeleme çalışması bulunuyor mu? Bu konuda bir çalışmanız var mı? 
ZA: Ben 12 yıl İngilterede Portsmouth Üniversitesinde öğretim görevlisiydim. O sırada katedral taş ustaları yetiştirme programına davet edildim. Benim uzmanlık konum da taştır. Bu program sırasında katedrallerin normal meslek okulundan çıkan ustayı hiçbir şekilde kullanamadıklarını, onları tekrardan 5 yıllık 

bir programa tabi tutulup, yetiştirildiklerini gördüm. 
Bizde bunu Vakıflar Genel Müdürlüğü yapardı eskiden. 
Ben kendim Vakıfların taş ustalarından çok şeyler öğrendim. Bunlar yavaş yavaş kayboldu. Türkiye'ye dönünce araştırmaya koyuldum. Örneğin Beyazıt El 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Arkeoloji i. Ulusal 


Yazmaları Kütüphanesinin müdürü, arkadaşım Salih Şahin Bey beni dün eski gelenekten gelen bir ahşap ustasıyla tanıştırdı. Bu usta, büyük ahşap levhaları restore ediyor. Bunun gibi 1-2 tane yine eski gelenekten gelen taş ustası buldum. Şimdi bir kalkınma ajansı projesi yazıyorum. Pilot proje olarak Kastamonur-Sinop, Kuzey Karadeniz bölgesini seçtim, Umarım burada bir örnek çalışma başlatacağız. 


Tabii bu uzun bir süreç. 
Ayrıca Mimar Sinan Üniversitesinin “Köyünü Yaşat” adında kerpiç mimari üzerine bir projesi var. Bu projede Bilecik'in bir köyünde kerpiç evleri restore ettiler. 


Özellikle son zamanlarda medyada restorasyon faciası, hatalı restorasyon gibi haberlerle sıklıkla karşılaşıyoruz. Basında yer alan bu haberlerin çoğu ne yazık ki, gerçekten de hatalı uygu lamalar, Ancak medya sırf sansasyon yaratmak adına bilimsel kurullara, uzmanlara danışmadan yalan haberler de yapabi. 
liyor. Dolayısıyla kamuo: yunun doğruyu yanlıştan ayırması çok Zor bir hale geldi. Bu konuda ne üşünüyorsunuz? 


YÖ: Medyanın gücü 


karşısında çok direncimiz olacağını sanmıyorum. 
Örneğin Aspendos konusu. 
Orada kullanılan taş mermer midir? Sanmıyorum, mevcut taşlarla uyumlu kireçtaşıdır. 
Böyle bir hata yapma şansı ne bakanlığın, nede bu işi yürüten uzmanların var. 

Bu tür haberlerin büyükçe bir kısmının propaganda olduğunu düşünmek lazım. 
Mutlaka hatalar yapılıyor ama bunları tek bir resim üzerinden yorumlamak doğru değil, araştırılması gerekir. Her gün başka tür hatalarla karşılaşıyoruz. Örneğin dün İstanbul Modern civarındaydım. Yeni bir müze yapılacağını, bunun da mevcut antrepo binalarının dönüştürülerek yapılacağını düşünüyordum/umuyordum. 
Antrepo binalarını tamamen yıkarak ortadan kaldırarak 


Bir uzmana belge okutmak yeterli olmaz; restorasyon mimarı belgeyi kendi okuyunca bambaşka anlamlar çıkar. Tarihi eserler konusunda çalışanların mutlaka Osmanlıca bilmesi veya en azından arkeolojik kazılarda ekipte yer alan epigraflar gibi, aynı şekilde restorasyon ekiplerinde de o proje bazında birlikte çalışılan Osmanlıca bilen dil uzmanlarının ya da tarihçilerin olması gerekir. 


Perge antik kenti, Antalya, Aktüel 


“Anadoluyu Fark 
Etme Zamanı” 
Temalı fotoğraf yarışmasından 
© Emre Baylar 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değil Bu, yanlış uygulama kavramının ötesinde bir planlama hatası, Bunları bir kez yok ettikten sonra, geri dönüşü de mümkün olmadığı için, mevcut değerleri sonsuza dek yok etmiş oluyorsunuz. 
O nedenle kültür varlıkları- nin korunması ve geleceğe taşınması için genel yaklaşımımız her zaman için en a2 müdahale ile mevcudu en iyi, en düzgün şekilde korumak, sergilemek ve sunmak olmalı. 
ZA: Bunun iki boyutu 

var. Basında çıkan her şey kesinlikle doğru olmuyor. 
Yani kamuoyu bazı şeyleri anlamıyor. Tipik örneği Aspendos. Kullanılan malzemenin 20 yıl içinde ne 


olacağını, hangi rengi alaci ğını düşünmek zorunda Ayrıca restorasyon imitasyon değildir, yapılan uygulamanın yeni olduğunu mutlaka vurgulamak gerekir. Basında tartışılan birçok konuda 

bazı yanılgılar olduğunu düşünüyorum. İkinci boyut; hızlı kentleşme, İstanbul gibi bir mega kentte kurulların yapısının yeniden organize edilmesi gerekiyor. Kurullar genellikle akademisyenler 

ve ya kamu görevlilerinden oluşuyor. Hepsinin kendi başka işi var. Raportörler her yere kesinlikle yetişemiyor. 
Bence güzel bir yanı da var: medyamız son derece bilinçli olarak takip ediyor. Eskiden de birçok şey yıkılıyordu, kimsenin ruhu duymuyordu. 
Şimdi oluşan bilinçle, gerek kurulların, gerekse bilfiil korumada çalışacak teknik personelin eskisi gibi vakıflar 


niz, 


bünyesine alınmasını, Vakıflar Genel Müdürlüğünün tekrar restoratör yetiştirmesi ni öneriyorum. Çok ilginçtir, müteahhitler yapıyor projeleri. Her müteahhitin başında birisini bulunduramazsınız. 
Müteahhiti eğitmeniz gerekiyor. Restorasyon müteahhiti diye bir kavram var dünyada, Bu bizde de uygulanırsa, teknik personel de kepçeye orayı yıkma! diyebilir. Bir uygulamanın ne zaman yapıldığını bilmek de önemli. Örneğin, koruma ilkeleri değişti. 
Bundan 30 yıl önce E yapılan anastilosiste beton kullanılmış. O zaman için doğru görülüyordu. Neyin ne zaman yapıldığı araştırılmadan haber yapılıyor. Ama vatandaşın bilinçlenmesi beni mutlu ediyor. Basının ilgisi çok güzel ama biraz uzman lara da danışıp “Bu ne zaman yapılmıştı? Yeni midir, eski midir? gibi sorular sorulursa daha ba geleceğiz. 
DÇ: Uzmanlara danışmak çok önemli, İşte bizim burada hedeflediğimiz bu. 
Çalıştay bu sebepten ortaya çıktı, karşılıklı fikir almak için. Türkiyede çok sayıda konservatör yetiştiriyoruz. 
Ben hepsinin de çok başarılı öğrenciler ve başarılı konservatörler olarak yetiştiklerini düşünüyorum. Dolayısıyla kafamda soru işareti oluşuyor. Bu neden kontrol altına alınamıyor? Bu konuda belki de uluslararası birtakım kuruluşlardan desteğe de ihtiyaç var. Dışarıdan fikir almaktan çekinmemek lazım. Dışarıdan biri tavsiyede bulunursa 


te 


arılı bir noktaya 


bu demek değil ki, biz bu işi kötü yapıyoruz. Bu tamamen bilgi alışverişi. Bence Türkiyenin bu anlamda biraz daha açılması lazım. 


Konuşmanızın konusu olan Çatalhöyük'teki çalışmalarınıza dönelim. Kerpiç malzemenin konservasyonu ve yerin den kaldırılmasında ne gibi zorluklarla karşılaşılıyor? Nasıl çözümler getiriliyor? 

DÇ: Kerpiç malzeme doğası gereğiyle konservasyonu çok zor olan bir malzeme ve çevresel etkenlerden (ısı, farklı iklim şartları, nem gibi) fazlasıyla etkilenmek- te. Bir çok arkeolojik alanda akrilik bazlı sağlamlaştı rıcılar uzun yıllardan beri denenip kullanılmakta, Ancak akrilik bazlı sağlamlaştırıcılar ısı, nem, rüzgar, toprak özelliği gibi çevresel etkenlerin kontrol 


edilmesi ile birleştirilmezse iyi sonuçlar vermiyor. Son yıllarda kerpiç duvarların korunması alanında çeşitli (mineral bazlı) nano-kireç teknolojileri de denenmekte. Kerpiç mimari konservasyonundaki detaylı çalışmalar genelde mimarinin detaylı bir şekilde belgelenmesi ve yok olmaya bırakılması doğrultusunda çünkü eninde sonunda kerpiç malzeme yok oluyor. 
Kerpiç malzeme genelde yerinden kaldırılmıyor, ancak yerinde korunmaya çalışıiyor. Bizim Çatalhöyük'te kaldırma işlemi uygulama- 


Ani, Kars. Aktüel Arkeoloji 1. Ulusal” Anadolu'yu Fark Etme Zamanı"Temalı fotoğraf yarışmasından © Can Mustafa Eren 


Kullanılan malzemenin 20 yıl içinde ne olacağını, hangi rengi alacağını düşünmek zorundasınız. Ayrıca restorasyon imitasyon değildir, yapılan uygulamanın yeni olduğunu mutlaka vurgulamak gerekir. 


mızın sebebi malzemenin dekoratif ve bu anlamda önemli duvarlar olmasıydı. 
Ayrıca yerel müzenin bu malzemeyi sergileme konusunda talebi vardı. 


Malzemenin dağılmaması, renklerin kaybolmaması için ne gibi çözüm ler getiriliyor? Siz kendi çalışmalarınızda neler yaşadınız? 

DÇ: Bu alanda özellikle akrilik bazlı sağlamlaştırıcılar tercih ediliyor. Hangi sağlamlaştırıcıyı kullanacağınızı eserin durumu, yapısı, üzerindeki 


malzemeler (mesela sıva veya pigment varsa) ve eserin konservasyonunun ne için yapıldığı belirliyor, mesela sergi için mi yoksa depolama için mi konserve ediliyor. 
Tabii ki burada konservatöre çok iş düşüyor çünkü yanlış verilen kararlar eseri ciddi zararlara uğratabilir. Özellikle Çatalhöyük'teki malzeme çok çabuk dağılabilen ve kırılabilen bir malzeme olduğu için çok dikkatli çalışmamız. 
ve doğru zamanda doğru kararlar vermemiz gerekti. 
Eğer malzeme in situ ise korugan altında bile olsa bazen konservasyon işleminden 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Zeynel Bey Türbesi aslında tek parça halinde taşınamaz Taşınırsa da zarar görebilir. Zarar görmemesi için paketlenmesi gerekir.Hem dışarıdan,hem içeriden, 


sonra üstünün kapanması gerekebiliyor. Çünkü korugan altındaki çevresel şartlar her zaman arkeolojik malzeme için uygun olmuyor ve konservasyon işlemini dahi zarara uğratabiliyor. Tabii 

in situ eserlerin üzerlerini kapatma, Çatalhöyüke gelen ziyaretçinin neyi ne zaman 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görüp göremeyeceğini etkiliyor maalesef. Bu konuda da ince düşünüp, kazı ekibi ile devamlı fikir alışverişinde olup dikkatli kararlar vermek gerekiyor. Eğer malzeme laboratuvar ortamına getirilirse o zaman eser için daha kontrollü ve sağlıklı bir ortam oluyor. 


Kars, Ani'de bulunan Surp Amenapırgiç Kilisesi'nin 

koruma projesinden bahsedebilir misiniz? Projede 


nelerdi getirdiniz? 

YÖ: Genelde Anideki projelerimizde ve Surp Amenap'rkich Kilisesinde bizi zorlayan pek çok konu var, sunumumda bunlardan en önemli üç tanesini ön plana çıkardım. Bunların 

ilki bilgi. Anide ilk bilimsel araştırma yaklaşık 100 yıl önce, St.Petersburg Bilimler Akademisinin himayesinde Nikolai Yakovlevich Marr başkanlığında mimar, arkeolog, fotoğrafçı, ressam ve dilbilimcilerin de aralarında olduğu uzman bir ekip tarafından 1892-1917 yılları arasında gerçekleştirilmiş. 
1917 yılından sonra bölge 50 
yıl kadar askeri bölge statüsünde, 1965 yılından itibaren çok kısıtlı bütçelerle kazı 

ve araştırma yapılabilmiş. 
Dolayısı ile Türkiyede Ani ile ilgili önemli bir bilgi birikimi oluşmamıştı. Üniversitelerde Ermeni Ortaçağ mimarisi üzerine uzmanlaşmış bir bölüm hala yok. Bizans üzerine, Semavi Eyice'yi saymazsak, yeni yeni başlıyor. Türkiyede eksikliği çekilen araştırma konuları bunlar. Birikim 

ve arşiv yok. Dolayısı ile ilk zorluk, çalıştığımız anıtları anlamak; kim tarafından ne zaman inşa edildikleri, nasıl kullanıldıkları, ne tür yapımonarım dönemleri geçirdiklerini anlamak. Anıtlardaki izlerden bazı bilgiler edinmek mümkün olsa da anlamlandırmakta zorlanıyorduk. 


O dönemde bunları danışabileceğimiz Ortaçağ Ermeni mimarisi uzmanı kişilere henüz ulaşamamıştık. Bilgi nihayetinde bizim korumaonarım-müdahale kararlarımızı etkileyen oldukça önemli bir bileşen. Örneğin AAnide kiliselerde bir dönemde bema döşemelerinin neden yükseltilmiş olduğu, Manucheyr Camisi'nin neden bir camide olması gereken yönlerde tasarlanmadığı, Tigran Honents Kilisesi'nin ne zaman sıvandığı ve boyandığı, vb. diğer pek çok ayrıntıda sorunun cevabını arkadaşım ve Ortaçağ Bizans uzmanı Dr. Veronika Kalas ile araştırarak bulmaya çalıştuk. Ankara ve İstanbuldaki kütüphanelerde araştırma yaptık, yurtdışından Ermeni mimarisi uzmanları ile iletişime geçtik, yine yurtdışından kitap ve makalelere ulaşarak bu anıtları anlamaya çalıştık. 
İkinci zorluk kısa zamanda belgeleme ve zamanla yarış. 
2006 yılında Ani'de çalışmaya 
başladığımızda henüz anıtların belgelenmesinde kullanımı ve sonuçları çok da iyi bilinmeyen üç boyutlu lazer tarayıcı cihazlar ve yazılımlarını araştırmaya başladık. 
Zira oldukça uzak bir alanda (Türkiye-Ermenistan sınırın- da) bulunan Anide, görkemli, yüksek tavanlı, ince taş iğine sahip bu anıtların ayrıntılı olarak belgelenmesi, incelenmesi; kısa sürede anlamadığımız/bilmediğimiz bu anıtları tanımak, tanımlamak, belgeleme çizimlerini hazırlamak, duvar resimleri ve malzeme analizleri, zemin araştırmaları, yapısal/strük- 


tür analizlerini yapmak, tarihi araştırma ile müdahale dönemlerini araştırmak ve nihayetinde uygulamaya esas bir koruma projesi 
hazırlamak için toplamda 3 
ay gibi bir zamanımız vardı. 
Lazer tarayıcı cihazlarla elde edilen üç boyutlu ham veri (nokta bulutu) cyclone ve doudworks yazılımları ile sonsuz sayıda belgeleme çiziminin hazırlanmasına olanak verdi. Bu seçimimizle Anideki anıtların belgelenmesinde yeni bir kural oluşturmuş olduk. 


Üçüncü zorluk ise uygu lama aşaması ile ilgiliydi. 
Yürürlükteki mevzuata 

göre koruma-onarım-res. 
torasyon uygulamaları bir kez için tanımlanıyor, bir kez ihale ediliyor, bir firma uygulamayı gerçekleştiri liyor ve projeci olarak siz uygulamayı kontrol edemi: yorsunuz. Başka bir deyişle anıtların ihtiyacına göre ve farklı aşamalardan oluşan bir uygulama süreci henüz kabul görmüyordu. ODTÜ profesörlerinden oluşan Ani Danışma Kurulu sayesinde bu zorluğu aşabildik. Bu kadar bilinmezin olduğu bir alanda bir defada uygulama yaparak bu görkemli anıtları sonsuza kadar tahrip edebi. 
lirdik. Bu nedenle yapılacak uygulamanın etaplar halinde gerçekleştirilebilmesi için Ani Danışma Kurulu ile birlikte üç etaptan oluşan bir uygulama süreci tanımladık. 


Anideki tüm anıtlar için geçerli bu programa göre ilk aşamada alanın ve yapıların 

güvenliği sağlandıktan sonra 


“acil” kategorisinde sınıflandırılan sorunların en az müdahale ile çözümlenmesi, çatıların fonksiyonel hale getirilmesi veya koruyucu örtü tasarımı, drenaj problemi- nin çözümlenmesi, yapısal güçlendirme ile anıtların varlığını sürdürmelerini sağlamak, nihayetinde süre giden tahribatın durdurulması; ikinci aşamada acil problemler çözümlendik. 
ten sonra, kazı ve envanter çalışmalarının tamamlanması, yapılan onarımların başarısının izlenmesi, ve üçüncü aşamada önceki araştırma-izleme sonuçla rına göre nihai uygulama projesinin, geliştirilmekte olan Ani yönetim planı çerçevesinde değerlendirilerek alanın ve anıtların sunumuna dönük uygula malarla birlikte tamamlan ması öneriliyor. 


Ortaya çıkarılan bir eserin in situ olarak mı korunacağı yoksa taşınması mı gerektiği konusunda nasıl karar veriliyor? 


YÖ: Bir eserin taşınmasının gerekçeleri farklıdır. Bir tehlike/tehdit altında kalıyordur, örneğin Hasankeyf'te, Mısırda ve pek çok başka yerde olduğu gibi barajlar nedeniyle. Bence o halde bile taşınmamalıdır. Barajların da bir ömrü var, anıtlar sağlamlaştırılarak baraj sularının altında yüzyıllarca kalabilirler. Hasankeyf'teki Zeynel Bey Türbesi aslında teknik olarak tek parça taşınabilir bir anıt değil. Taşınırken zarar görebilir. Görmemesi için paketlenmesi gerekiyor, hem dışarıdan hem içeriden. Ka rayolu ile taşınacak, onun için bir yol yapılacak, çok ciddi altyapı ve masraf gerektiren 


bir konu. Sökerek taşıyamazsınız, çünkü tek tek blok taşlardan oluşmuyor, harçlı bir imalat. Keserek parça parça da taşıyamazsınız, dağılabilir ve tekrar bir araya getiremezsiniz, yapısal olarak bir bütünlük halinde tekrar birleştiremezsiniz. Çok hassas bir anıt. Yine de illa ki taşınması kararı verilmişse tek parça halinde ve çok dikkatli, paketlenerek taşınabilir. 
Yine de bence taşınmamalı ve sağlamlaştırılarak yerinde bırakılmalı, Baraj altında kalmaması en ideali doğal olarak, tekrar su altından nasıl çıkacağını hayal edemiyorum. Hasankeyf'te yok olacak olan sadece tek tek bu ve benzeri anıtlar değil, eşsiz bir kenti, oluşumu, topoğrafyayı, tarihi bir daha geri gelmeyecek biçimde suların altına gönderiyoruz 


Eserleri bir kez yok ettikten sonra geri dönüşü olmadığı için bu değeri kaybetmiş oluyorsunuz.O yüzden bizim genel yaklaşımımız minimum müdahale ve mevcudu en iyi,en düzgün şekilde korumak sergilemek ve sunmak. 
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Niğde Tepecik Çiftlik kazılarında. 
ortaya çıkarılan bir görür. 
Tepecik Çiftlik Kazısı Arşiv 


Yaklaşık 200.000 
yıl önce 
Afrika'daki diğer türlerden ayrıldığı düşünülen, 
“anatomik olarak modern insan” 
olarak tanımlanan 
Homo sapiens 
Asya başta olmak üzere Avrupa 

ve diğer kıtalara yayılmıştır. 
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NA, uzun adıyla deoksiribonükleik asit, canlıların ve 


bazı virüslerin büyüme, gelişme, yaşamsal faaliyetleri yerine getirebilme ve üremeleri için gerekli genetik kodu barındıran moleküldür. Dört farklı azotlu bazın (kısaca A/T.G.C) yanyana ve karşılıklı dizilmesi ile oluşan çift sarmal yapılı bu molekül, bazı istisnalar haricinde tüm hücrelerde bulunur ve hayati önem taşır. Antik DNA ise, kısaca, günümüzden önce yaşamış canlıların doğal veya yapay etkenlerden korunarak bugüne ulaşabilmiş kemik, diş, tüy, yumurta kabuğu, dışkı gibi kalıntılardan 

elde edilen eski DNAdır. 
Antik DNA çalışmalarının temelleri, daha önceki yazı- 


mızda (“Antik DNA”, Aktüel Arkeoloji 45. sayı) ayrıntılı 
olarak anlattığımız gibi, 1984 
yılında atıldı. Geçen 30 yılı aşkın sürede hızla ilerleyen teknoloji sayesinde DNA elde etme ve dizileme yöntemlerinin de geliştirilmesi ile, bu alandaki çalışmaların sayısı arttı ve çalışmalar gittikçe daha kapsamlı hale geldi. 

Bu yazımızda antik DNA çalışmalarının bir yönünü, geçmişteki insan göçlerinin ortaya çıkarılmasındaki önemini, farklı çalışmalardan örnekler vererek açıklamaya çalıştık. 

Yaklaşık 200.000 yıl önce Afrikadaki diğer türlerden ayrıldığı düşünülen, “anatomik olarak modern insan” olarak tanımlanan Homo sapiens veya diğer adıyla 


dilşad Dağta 


Homo sapiens sapiens, bazı gruplarının Afrikadan tahmini 75.000-50.000 yıl önceki çıkışını takiben Asya başta olmak üzere Avrupa ve diğer kıtalara yayılmış: yeni tanıştığı bu bölgelerin çevresel koşullarına çoğu zaman son derece başarılı şekilde uyum sağlamış ve günümüze ulaşan tek insan türü olarak tarihte yerini almıştır. On binlerce ıl süren bu hareketlilik sırasında, yeni keşfettiği toprakların tamamıyle el değmemiş olmadığı yapılan paleontolojik ve paleoantropolojik çaışmalar sonucu anlaşıldı; bu topraklarda yaklaşık 30.000 
yıl önce soyunun tükendiği düşünülen Neandertaller (Homo neanderthalensis veya Homo sapiens neanderthalensis) ve kuzenleri Denisovalılar 


(Homo sp. Altai veya Homo sapiens ssp. Denisova) gibi başka türler de yaşamıştı. 
Acaba modern insan göç ederken aynı coğrafyadaki bu arkaik insanlarla karşılaşmış mıydı? 

Homo neanderthalensis, modern insanın evrimsel olarak en yakın akrabası olan tür. 
2010 yılında bu türün genom 
dizisinin elde edilmesiyle, Sahra Altı Afrika dışında yaşayan günümüz modern insanlarının yaklaşık 961-4 oranında Neandertal DNASı taşıdığı ortaya çıktı (2014'teki bir çalışma ile bu oran 961.5-2.1 olarak güncellendi). 
İlginç olan diğer bir durum ise, Neandertallerin genetik olarak herhangi bir Çinli'ye veya Papua Yeni Gineli'ye ne kadar yakınlarsa bir Fransıza da o kadar yakın çıkmalarıy. 
dı. Bu durum Green ve ekibi tarafından şöyle açıklandı: Neandertallerden modern insanlara, bazı modern insan gruplarının Afrikadan çıkışı sonrası ama diğer kıtalara göç etmelerinden önce bir gen aktarımı olmuştu. 


2016 yılında Kuhlwilm ve 
ekibi tarafından yayınlanan yeni bir çalışma ise bu hika yeye başka bir bölüm ekledi. 
İspanya, Hırvatistan ve Altay Dağları'ndan 3 Neandertal örneği ve 1 Denisovalı örneği kullanılarak yapılan bu antik DNA çalışmasında, bazı modern insan gruplarının Afrikadan 75.000-50.000 

ıl önceki göçünden daha önceki bir zamanda bu gruptan ayrılan başka bir grubun Altay Dağları'ndaki Neandertallerin atalarına 

gen aktarımında bulunduğu tespit edildi. Bu gen aktarımının yaklaşık 100.000 yıl önce 


muhtemelen Yakın Doğuda gerçekleştiği, Batı Avrasyadaki Neandertallere veya Denisovalı bireye ise herhangi bir gen aktarımının bulunmadığ belirlendi. Demek oluyor ki modern insanın ataları, 75.00-50.00 yıl önceki göç öncesi başka bir göç daha gerçekleştirmişti. 
Günümüzde yukarıda anlatılanlarla aynı ölçüde merak uyandıran başka 

bir konu ise 2003 yılında Endonezya'nın Flores ada sındaki Liang Bua mağara sında kalıntılarına rastlanan ve 50.000 yıl önce soyunun tükendiği düşünülen Homo foresiensis türü arkaik insanlar, “Hobbit” olarak 

da adlandırılan bu türdeki 
bireylerin boyları yaklaşık 1 
metre civarındaydı ve beyin hacimleri de oldukça küçüktü; fakat taş alet yapma ve iki ayak üzerinde yürüme 
becerilerine sahiptiler. 2010 
ve 2011 yıllarında bu türün kalıntıları ile aynı mağarada bulunan ve 46.000 yıl önceye tarihlendirilen modern insan dişleri bilim insanla. 


rını şöyle bir soru ile karşı karşıya getirdi: Acaba Homo İloresiensis türünün yok olmasında modern insanın etkisi olabilir miydi? Bu iki tür adada aynı dönemde, diğer bir deyişle “birlikte” yaşadılarsa bu modern insanın etkisi olduğu hipotezini destekler nitelikte bir bulgu olurdu. Fakat şu ana kadar adada bulunan en eski modern insan örneği ile Homo floresiensisin adadaki varlığına işaret eden taş aletlerin dönemleri arasın. 
da en az 4000 yıl fark var. 
Buna rağmen eğer bu türün günümüzde Afrika dışında yaşayan insan topluluklarıy. 
la, örneğin Güneydoğu Asya ve Avustralya civarındakilerle, hatta Denisovalılarla gen alışverişinde bulunduğu antik DNA çalışmalarıyla tespit edilirse bu, yukarıdaki soruya cevap üretebilmenin yanısıra genel olarak bu türün diğer türler ile evrimsel ilişkisi, arkaik ve modern insanların o bölgedeki göç yolları ve zamanları ile ilgili de faydalı ipuçları verecektir. 


Niğde Tepecik Çitli kazılarında ele geçen obsidiyen, aş ve kemik aletler. Tepecik Çiftlik Kazısı Arşiv 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Modern insanın daha yakın geçmişine odaklandığımızda ise, 
Neolitik (Cilalı Taş Devri) yaşam biçiminin Yakın Doğuda ortaya çıkışını ve komşu bölgelerdeki, özellikle “Avrupadaki, “Neolitikleşme" sürecini aydınlatmak üzere son yıllarda yapılan çok sayıda antik DNA çalışması karşımıza çıkar. Burada kısa bir ön bilgi vermek gerekirse, bilim insanları arasında bu sürecin Avrupada nasıl geliştiği ile ilgili birkaç görüş vardır. Bu görüşlerden ilki, Yakın Doğu'da Neolitik yaşam biçimini benimseyen tarımcıların Avrupa'ya göç etmeleriyle olduğunu; ikincisi insan göçleriyle değil gruplar arasındaki kültürel etkileşim ve teknoloji transferi yoluyla olduğunu; bir diğeri ise başlangıçta göçle başlayıp sonrasında Avrupa içlerine kültürel etkileşim yoluyla ilerlemiş olabileceğini söyler. 
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Bu tartışmalara ışık tuta: bilmek adına 2014 yılında yayınlanmış bir antik DNA çalışmasında, bu yeni yaşam biçiminin ilk defa görülm. 
başlandığı Neolitik çekirdek bölgede bulunan Suriyedeki 
3 farklı kazıda ele geçmiş 15 
Çanak-Çömleksiz Neolitik Dönem iskeletinden elde edilen mitokondriyal DNA dizilerini analiz eden Fernan. 
dez ve ekibi, çekirdek bölge deki bazı grupların Kıbrıs ve Eğe adalarını da kapsayan bir deniz yolunu izleyerek Neolitik'i Avrupa'ya getirmiş olabileceklerini söyledi. 
Bununla birlikte, tüm genom dizileri ile yapılmış çalışmalar ise bu konu üzerine çok daha güvenilir yorumlar yapılmasına olanak sağladı. 
Örneğin, bu sene Hofma: nova ve ekibinin yayınladığı bir çalışmada Yunanistantdan 
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3 ve Anadolu'nun kuzeyba 
tısındaki Barcın Höyük'ten 
2 olmak üzere toplam 5 
Neolitik bireyin genomları incelendi. Egenin iki yaka 


sından elde edilen sonuçlar, Yunanistan ve Anadoludaki erken dönem tarımcı top lumların hem 

kendi içlerinde 

hem de Orta 

ve Güneybatı 

Avrupadaki 

tarımcı toplumlarla yüksek 

derecede geetik benzerlik 

gösterdiğini 

ortaya koydu. Başka bir tüm genom çalışması olan Kılınç ve ekibinin 2016 yılı makalesi ise, İç Anadolu'daki Neolitik insan toplumları üzerine yapılmış ilk antik DNA çalışması olma özelliğini taşıyor. 
Erken Çanak-Çömleksiz 


Neolitikten Çanak-Çömlekli Neolitike geçiş dönemini irdeleyen bu çalışmada Konya Boncuklu Höyük ve Niğde Tepecik-Çiftlik kazılarında 


ele geçen 9 bireyin genom dizileri incelendi. Sonuçlar bölgedeki erken dönem ta: rımcı toplumların genetik çeşitlilik. 
lerinin bir hayli düşük olduğunu; 
fakat zaman içerisinde artan insan hareketliliği ile beraber çeşitliliğin de arttığını; bunlara ek olarak Neolitik Dönemdeki ilk göçten sonra günümüze daha yakın bir zamanda Anadoludan Avrupa'ya ikinci bir göçün daha olduğunu gösteriyor. Bu ve benzeri birçok çalışma nın sonuçları, Avrupadaki “Neolitikleşme” sürecinde 


teknoloji transferinden çok insan göçleri etkisinin baskın olduğu düşüncesini destekler nitelikte, 


Haak ve ekibinin 2015 yılı makalesi ise tarihöncesi göçlere başka bir pencere açtı. Avrupadan 69 bireye aitantik genom dizisinin yayınlandığı bu çalışma ile Neolitik Dönemin başında, yani yaklaşık 8000-7000 yıl önce, Avrupanın batısı ve doğusunda farklı gelişmeler olduğu; birbirlerine genetik olarak oldukça benzeyen ba tudaki (Almanya, Macaristan ve İspanya) ilk tarımcıların aynı bölgedeki avcı-toplayıcılara benzemedikleri; doğuda ise (Rusya) farklı bir avcı toplayıcı grubun yaşadığı; günümüzden 6000-5000 lindiğinde 
Avrupahın genelindeki avcı toplayıcı genetik katkısının eskisinden çok olduğu; 

bu dönemde Rusyadaki Yamnaya kültürü toplumla rının ise hem kendilerinden 


yıl öncesine 


önce gelen avcı-toplayıcılara hem de Yakın Doğudaki gruplara benzediği; son 
olarak günümüzden 4500 
yıl önceye baktığımızda ise batı ve doğunun genetik olarak karıştığı, bunun doğu Avrupadan batıya yoğun 

bir göç ile gerçekleştiği ve günümüz Avrupa toplumla rının bu izleri halen taşıdığı gösterildi. Bu makale ile aynı sayıda yayınlanan diğer bir çalışmada ise (Allentoft ve ekibi) Avrasyadaki farklı arkeolojik yerleşimlerden elde edilen 101 Tunç Çağı bireyinin genomları dizilenerek yukarıda bahsi geçen yoğun insan hareketliliğini destekleyen sonuçlar elde edilmiş. Hatta Tunç Çağı 


toplumlarının günümüz Avrupa toplumlarına katkısının yanısıra Asya toplumlarında da belirgin genetik izler bıraktığını gösteren bulgular sunulmuş. 


Yukarıdaki çalışmalardan farklı olarak insan göçlerini anlamaya yönelik daha bölgesel ve küçük çaplı antik DNA çalışmaları da yapılmakta, Bunlardan biri 
olan Baca ve ekibinin 2014 
yılı çalışmasında, Peru'nun farklı etnik kökenden çok sayıda insanın yaşadığı And Dağları bölgesinden 3 farklı arkeolojik yerleşim üzerine yoğunlaşılmış. Fonksiyonel olarak farklılık gösteren bu yerleşimlerden (bir büyük törensel merkez, bir kırsal yerleşim yeri ve bir tarımcı yerleşim yeri) MS 1000-1534 yıllarına tarihlenen toplam 
25 bireyin mitokondriyal 
DNA dizileri ve 20 bireyin mikrosatelit profilleri elde edilerek bu 3 topluluk arasındaki insan hareketliliği ve genetik çeşitlilik farkları incelenmiş. Sonuçlar 

3 grubun genetik çeşitlilik 
örüntülerinin sahip oldukları fonksiyonel farklılıklarla uyumlu olduğunu (törensel merkezdeki çeşitliliğin en yüksek çıkması gibi) ve bu topluluklar arasındaki hareketliliğin, etnotarihsel çalışmalardan bilinen bölgedeki sosyal organizasyona uygun şekilde, çoğunlukla kadınlar öncülüğünde olduğunu gösteriyor. 

Yine Güney Perudan başka bir antik DNA çalışmasında ise, MÖ 840-M5 1450 
yılları arasında yaşamış insan toplumlarının zaman içerisindeki hareketliliği 

ile değişen iklim koşulları 


arasındaki ilişkiyi araştıran Fehren-Schmitz ve ekibi ilginç sonuçlara ulaşmış. 
Kıyı kesiminde ve dağlık alandaki farklı arkeolojik. 
yerleşimlerde yürütülen kazı çalışmalarında bulunan 
207 bireyin ve günümüzde 

o bölgede yaşayan 300'den fazla insanın mitokondriyal DNA dizileri ile yapılan istatistiksel analizler sonucu MS 
640 yılı civarında kıyıdaki 
yerleşim yerlerinden dağlık bölgeye büyük çaplı bir göç gerçekleştiği ve bu göç ile aynı dönemde iklimsel dalgalanmada bir artış gözlemlendiği; MS 1200'lü yıllara gelindiğinde ise bu kez dağlık bölgedeki kuraklık sebebiyle o zamanki iklimsel koşulların daha elveri: olduğu kıyı kesimlerine bir tersine göç yaşandığı ortaya çıkmış. Bu göçlerin genel olarak bölgedeki genetik çeşitliliği homojen hale getirdiği düşünülmekte. 


Yukarıda kısaca özetlenen örneklerden de görüleceği gibi antik DNA çalışmaları bize geçmişteki insan göçlerinin olası zaman ara- 


lıkları, rotaları veya kaç kez tekrarlandıkları hakkında başka hiçbir bilimsel yaklaşımın mümkün kılamayacağı ölçüde yararlı bilgiler vermektedir. Bu bilgileri neden yalnızca günümüzde yaşayan insanların DNA'larına bakarak anlayamıyoruz diye soracak olursak, cevabı kısaca şöyle verebiliriz: Zaman içinde göç ederek yer değiştiren insanlar, yeni yerleştikleri yerlerde soylarını devam ettirerek o bölgenin gen havuzuna katkı sağlarlar. 
İleriki nesillerde gen havuzunun bileşenleri yüksek olasılıkla değişir ve bu insanların ilk köken aldıkları yerlerin gen havuzundaki katkısı zamanla azalır veya kaybolur. Bu durumda yalnız günümüz DNA'larına bakarak geçmişteki genetik çeşitlilik veya yaşanan göçler ile ilgili yapılacak tahminler gerçek resmi göstermede yetersiz kalacak ya da hatalı olacaktır. 
Sonuç olarak antik DNA çalışmaları, geçmişten günümüze sürekli hareket halinde olan ve bu sayede 


erinde beli bir. 
layan herbir. 
bölgeye verilen isim. 


Gen aktarımı: (Bu yazıda) Genomun bazı bölgelerinin birbiri il genetik olarak yakın. 
bir türden Çi-tür) diğerine (2.tür) üreme yoluyla aktarılması. Bu durum sonucunda 2 türün genomunun bu bölgesi 1 türün genomunun özelliklerini yansıtır. 


Gen havuzu: le eyi 
Ham bireylerin taşıdığı genlerin genonların toplamı. 


Genom: Bir organizmanın DNA yalmız RNA virüslerinde RNA) dizisinin bütünü, 


meifinin Çörneğin 

kez tekrar edebildiği DNA parçası (AGAGAGAĞ..." 
şeklinde), 


Mitokondiyal DNA: Öküryor hücrelerde enerji üretmekle görevli yapı olan mütokondriya içerisinde bu yapıya özgü genetik kodu taşıyan, anneden çocuğu genetik olarak aktarılan DNA molekülü. 


birbiri ile karışan insan topluluklarının tarihini aydınlatmak amacıyla yapılan çalışmaların önemli bir parçasıdır ve umuyoruz ki yakın gelecekte bu alandaki çalışmaların ve sağlanan desteklerin sayısı ülkemizde de artacaktır. 
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öç, kabaca canum bölgeden ayrılarak başka bir bölgeye gitmesi olarak tanımlanabilir ve bu tanım genellikle bireylerin mevsimlik yer değiştir- 
'melerini kapsamaz. Diğer bir tanımla göç, bir türün nüfus artışı ile birlikte genişleme veya dağılımıyla yeni bölgelere yönelmesidir. 
Bu yeni coğrafik alanlar doğum fazlası bireyleri besler, onların gelişmesi ve genişlemesine yol açar. 


İNSANLIĞIN İLK 
GÖÇLERİ 


Göçe, herhangi bir negatif çevresel etmenle (kuraklık vb.) bulundukları yerde yaşamlarını sürdüremeyecek hale gelen bir insan ya da fauna topluluğunun oyeri terk ederek yeni yaşam alanlarına yerleşmesi de neden olabilir. İnsanlık tarihinde de yeryüzü birçok göç hareketine tanık olmuştur. 


Son otuz yılda Afrikada 


Gi yapılan fosil araştırmalarını konu alan çalışmalar Darwin'in - insanlığın 


—— Arkaik İnsanın Rotası EN tadır. Nitekim fosil kayıtlar en eski aletleri yapan ilk (0010) Miyom Yal Önde insanların tümünün (BYÖ) Bin Yıl Önce Afrika'da yaşadığını gös- iLE, termektedir. Burada akılpe halini , Hal “belki de bu dönemde eni yer | nyan başka yerlerinde 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Hominidea âilesi üyelerine ait soyağacı 


NA YOKUM 


Homo erectus kendisinden önce yaşamış olan hominidlerin hepsinden daha iri vücut ve beyin yapısına sahiptir. 
Vücut anatomisi dik yürümeye adapte olmuş olan modem 


insanın vücut planına geçiş olarak tanımlanabilir. 


de insanlar yaşamaktaydı, ancak tespit edilemedikleri için varlıklarından haberdar değiliz” sorusu gelebilir. Bu yaklaşımın gerçekle örtüşmediği insan çizgisinin gelişim sürecine ilişkin araştırmalarla kanıtlanmıştır. İnsan ailesinin 
(hominidler) serüveni 7 
milyon yıl öncesine dayanır. Günümüzde bilinen 


30 Aktüel Arkeoloji 


en eski hominid olarak tanımlanan Sahelanthıropus chadensisin öncülük ettiği bu sürece ilişkin binlerce fosille birlikte, paleoekolojik, jeolojik, genetik ve moleküler araştırmalar bu çizginin Afrikada geliştiğini ve bu gelişimin bu kıtada kesintisiz sürdüğüne işaret etmektedir. Sahelanthropus chadensis ile başlayan, 


Orrorin tugensis ve Ardipithecus ramidus türlerini içeren öncül hominidlerle, Anstralopithecus cinsini (42-1 milyon) takip eden ve bu cinsin bazı türleri ile bir süre birlikte yaşayan ilk insanlar Homo genusu altında toplanmaktadırlar (Homo habilis ve Homo rudolfensis). 2.8 milyon yıl öncesine dayanan bu insan- 


lar, ilk örnekleri Olduvai Boğazı'nda (Olduvai Gorge) bulunduğu için Oldowan endüstrisi olarak tanımlanan çakıl taşından yapılmış aletleri üretmişlerdir. 

2011 yılı insanoğlunun alet 
yapımı tarihinde önemli bir sürprize tanık olmuştur. 
Bilinen ilk aletleri içeren 

ve en eskileri 2.6 milyon yıl öncesine tarihlenen Oldowan kültüründen de önce alet yapımının varlığı keşfedilmiştir. Kenya Lomekwi 3'ten çıkarılan taş aletler, 3.3 milyon yıl öncesine tarihlendirilmekteler, “İnsan” tanımının bel kemiğini oluşturan alet yapım ve kullanımının başlangıcı, bu buluntularla Homo genusuna atfedilen hiçbir fosilin henüz bulunmadığı bir zaman dilimine yerleşmektedir ve bu durum yükselen bir paradigma kaymasının bir parçasını oluşturmaktadır; alet yapımı ve kullanımı mutlaka Homo genusu ile sınırlı değildir ve Homo genusunun erken üyelerine ait olan gerek iskeletlerdeki gerekse dayranışlardaki farklılıklar daha önceleri düşünülenden daha geniş bir spektrum sergilemektedirler. 


İnsanoğlunun doğa ile baş edebileceği bir konuma geldiğine ve Afrika'nın insan formatındaki bir organizma için uygun iklim ve çevresel koşullarını terk ederek kuzeye göç ettiğine işaret eden en eski bulgular Gürcistandan gelmektedir. 
Dmaniside bir arkeolojik 


kazı sırasında ele geçen ve 1.8 milyon yıl öncesi 

ne tarihlendirilen fosiller Paleolitik Dönem insanla rının Afrikadan Avrasya'ya göçünün tahmin edilenden çok daha eskilere gittiğini göstermiştir. Yurdumuz Afrikadan kuzeye doğru ilerleyen göç dalgaları 

nın tam üzerinde olması nedeniyle de Gürcistan fosillerinden çok daha 

eski insanlara kucak açmış olmalıdır. Ancak ülkemizde prehistorik dönemlerde ya: şamış olan insanlara yönelik araştırmalar son derece az olduğu için henüz bilinme. 
mektedirler, Günümüzde bilim çevrelerinde herkes tarafından kabul gören görüşe göre Homo genusu üyeleri Homo erectusun yaygın olduğu bu dönem den başlayarak modern insana kadar geçen süreçte dünyanın hemen hemen her bölgesine ulaşarak yaşa 


mını sürdürmüştür 


Kendisinden önce 


aşamış olan Homo habilis ve Homo rudolfensisin cesaret ede mediği göçü gerçekleştiren bu Homo erectus nasıl bir canlıydı? Diğerlerinden ne farkı vardı? Homo erectus kendisinden önce yaşamış olan hominidlerin hepsin. 
den daha iri vücut ve beyin yapısına sahiptir. Vücut anatomisi dik yürümeye adapte olmuş olan modern insanın vücut planına geçiş olarak tanımlanabilir. Beyin kapasitesi 640 santimetre küp ile 1200 santimetreküp arasında değişir ve orta- 


laması yaklaşık 900 santi metreküptür. Kendine özgü kafatası yapısı hiçbir türde olmayan kalın kafa kemik: lerini içerir; kafatası önden bakıldığında orta hatta, önden arkaya doğru uzanan kabartısıyla bir sandalın 

alt kısmını andırır (Sagit 

tal keel). Bu yapıya paralel olarak son derecede çıkıntılı kaş kemerleri ve kafatasının 


arkasında alt kısmında yatay 


uzanan art kafa kemiğ kemeri mevcuttur (Torus occipitalis). Modern insanla kıyaslandığında yukarıda sayılan özelliklere ilaveten, 


üstten basılmış hissini veren kafa damı, art kafa kemi ginin kendine özgü yumru şeklindeki çıkıntısı ve daha küçük beyin kapasitesi, ka: 


— 
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2013 yılında Güney Afrika'daki Johannesbi 


yaşamış olduğu ve alet kullanabilme becer it el kemikler, 


fatasının yanlarda ölçülen en geniş noktasının çok daha altlarda yer alma: 

sı, üst çenede köpek dişi çukurunun bulunmayışı 


rg yakınlarında bulunan, 3 milyon yıl önce isine sahip olduğu düşünülen Homo nalediye 


Hominidae familyasından Geç Miyosen Dönemde, yaklaşık 7 milyon yıl önce yaşadığı düşünülen Sahelanthrapus Tehadensis ait kafatası, 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Et, sakatat ve nik iliğinin 
İdiği yüksek 


ilaveten de tüke kalitede hayvansal protein içeren diyet şekli, Homo erectus'un vücudunun gelişmesini ve büyümesini sağlamıştır. 


ilk akla gelen özelliklerdir. 
Kafatasındaki kalınlaşma ve kasların tutunması ile ilgili olmayan çok gelişmiş kemerler, büyüyen beyni korumak için gelişen 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özellikler olarak tanımlanmaktadır. Toplayıcılıktan avcılığa geçişin çok daha kaliteli yiyeceklere ulaşımı mümkün kılması, Home 


erectustaki beyin büyümesine temel hazırlamış olmalıdır. Et, sakatat ve ilaveten kemik iliğinin de tüketildiği yüksek kalitede hayvansal protein içeren bu diyet 

şekli vücudun gelişmesini ve büyümesini sağlamış, dik duruş pozisyonundaki doğrusal vücut şekli gündüz sıcakta daha uzun süreli aktiviteye izin vermiştir. Bu 


iri ve sağlam yapı günlük ve yıllık yaşam alanlarının genişleterek daha kısa zamanda daha geniş alanlarda hareket olanağını sağlamıştir. Avlanan hayvanlar göç ettikçe muhtemelen avcıları olan Homo erectuslar da onları takip ettiler. Bilinçli alet yapım ve kullanımı onlara kolaylık sağlıyordu. 
Bu insanların tükettikleri hayvanları yakaladıkları mı yoksa yırtıcılardan arta kalan leşleri mi yedikleri konusunda tartışmalar devam etmektedir. Muhtemelen 


her ikisini de yapıyorlardı. 
Hayvansal protein tüketimi beynin büyümesini destekleyen önemli bir etkendir. 


Afrikadan bulunan en 

eski Homo erectus fosili Kenya'dan (Koobi Fora) gelmektedir ve 1.8-1.9 milyon yıl öncesine tarihlendirilmektedir. Homo erectus tanımı genellikle Asyadan bulunan bireyler için kullanılırken, türün Afrika'dan bulunan örnekleri Homo ergaster olarak adlandırı!- maktadır. Ancak biz burada daha kolay anlaşılacağını 


düşünerek tüm fosilleri Homo erectus olarak tanımlamaktayız. Bu insanların başlangıçta olmasa bile ateşi kontrollü olarak kullandıkları düşünülmektedir. 
Güney Afrika Cumhuriyeti sınırları içinde yer alan Swartkrans'ta 1.5-1.0 milyon yıl öncesine tarihlenen yanmış kemik fosilleri bulunmaktadır. Ateşin kontrollü ya da tesadüfen kullanımının ayırt edilmesi zor olmakla birlikte, Swartkrans buluntuları kontrollü ateş kullanımının burada mümkün olduğuna işaret 


Terkedi 


etmektedirler. Pişirilerek yenen gıdaların çiğnenmesi ve sindirim kolaylığı kafatasındaki çiğneme kaslarının giderek azalmasına ve bunun da beynin büyüyebilmesi için bir avantaja dönüşmesi- ne neden olmuştur. 
Afrikadan kuzeye göç 

eden insanların, özellikle Avrupa'ya gidenlerin coğrafi konumu nedeniyle ülkemizden geçmesi kaçınılmazdır. 
Böyle bir potansiyele sahip Anadolu, buluntular açısından ne yazık ki bu potansiyeli henüz fosil bulgulara yansıtamamaktadır. Günü- 


işbir kömür madeni alanında bulunan ve 900 bin yıl öncesine Dursunlu Mağarası'nda ele geçen kuvars taş aletler. OErksin Savaş Güleç 


müzde ülkemizde varlığı bilinen ve en iyi tarihlendirilmiş olan buluntu yeri Konyahın kuzeybatısında yer alan Dursunlu'dur. Dursunlu, Ankara Üniversitesi ve California Üniversitesi (Berkeley) öğretim üyelerinin Maden Tetkik Arama Genel 
Müdürlüğü desteğiyle 1994 
yılında gerçekleştirdiği, Prof. 
Dr. Erksin Savaş Güleç'in başkanlığında yapılan bir yüzey araştırmasında Prof. Tim Wbite'n katılımı sayesinde önemi anlaşılan terkedilmiş bir kömür madenidir. 
900.000 yıl öncesine tarih. 


dirilen 


lendirilen Dursunlu'da dönemin faunasına ait buluntular ve kuvars aletler bulundu. Bu aletler kuvarsın yapısı gereği Şekil verilmesi sırasında prizmatik olarak kırılan ve dolayısıyla alet olarak tanımlanması ve nasıl işlendiğinin anlaşılması zor olan aletlerdir. Daha önce kimsenin dikkatini çekmemiş olan bu taş aletler Afrikada yaptıkları arazi çalışmalarından aşina olan bilim adamları tarafından teşhis edilmiştir. Bu buluntular Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesine teslim edilmiştir. 


İnsanoğlunun ilk göç deneyimini gerçekleştiren Homo erectus, bu uzun seyahat sırasında çok çeşitli ekosistem, iklim ve ekolojik ortamdan geçmiş ve her ortama uyum sağlayarak hayatta kalmayı başarmıştır. Afrika'nın tropikal ve subtropikal ortamından çıkan bir türün daha soğuk ve mevsimsel değişiklikler gösteren bir iklime sahip olan kuzey yarımküresinde yaşamını sürdürmesi, geliştirdiği olağanüstü uyum ve davranış esnekliğini gösterir. Bu aşamada akla hemen hominidlerin neden milyonlarca yıl daha öncesinde Afrika'dan çıkmadığı, ancak Homo erectus yaşam sahnesinde görülür görülmez hızla dünya üzerinde yayılmaya başladığı sorusu gelebilir. Homo erectusun morfolojik ve ekolojik avantajları bu yayılımı kolaylaştırmaktadır; türün ortaya çıkmasından hemen önce dünya ikliminde önemli değişmeler oldu. Kurak 

ve soğuk iklim Afrika'da yaklaşık 2 milyon yıl önce ormanların azalmasına ve geniş otlakların oluşmasına yol açtı. Otlakların geniş alanlara yayılımı antilop gibi ot yiyicilerin ve buna paralel olarak da onlarla beslenen insanların sayıca artmasını beraberinde getirdi. Homo erectuslar Aşölyen (Acheullean) kültürü olarak tanımlanan ve 


yüzü de işlenmiş aletler olan el baltalarını kullanarak bu gıda depolarından 


El baltası yapımı. 
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yararlandılar. Afrika ile kuzeyin yan Sina Yarımadası'nın da 


ağlantısını sağla 


bu dönemde geçit vermesi önemli bir etken olmuştur. 


Pliosen'in sonlarına doğru (yaklaşık 2 milyon yıl öncesi) Afrikada yaşayan çeşitli hayvan topluluklarının kuzeye yöneldiklerini ve Batı Asya ile Orta Asya'ya göç ettiklerini biliyoruz. Homo erectuslar da onları mı takip etmekteydi? Bu insanlar avcılık öncesinde bol miktarda bitkisel protein kaynaklarını tüketmekle birlikte, henüz sistemli bir şekilde avcılık yapamıyorlardı. Göç hareketinin tek seferde olmadığı 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ve birçok grubun beslenme amacıyla rastgele yaptığı yer değiştirme davranışının kümülatif sonucu olarak insanların kuz: 


reye ulaşabildi nülmektedir. Muhtemelen bu yönelim sadece kuzeye olmamış, insanlar zaman zaman ortamın çekiciliğine göre ve besin kaynaklarının bolluğuna göre bu tür alanlara yönelerek geriye de dönmüşlerdir. Göç sırasında yılda 1 kilometrelik bir mesafe alındığı hesaplanmaktadır. Bu da bize kuzeye göçün kesintisiz olduğu taktirde 

en az 10-15 bin yıllık bir süreçte tamamlanabileceği- 


ni göstermektedir. Ancak bu tür bir yayılım bilinçli, planlı ve belli bir hedefe yönelik olmadığından yüzbinlerce yıl almış olmalıdır. 


Bir çok araştırmacı insan: ların avlandıkları, yani et yiyiciliğe (karnivor) geçtikleri zamanda vücutlarında uyumsal bir değişim olduğunu kabul etmektedirler: ince bağırsak uzamış, ancak etin sindirim işlevi sırasında daha az bir süre kaldığı kalın bağırsak kısalmıştır. 
Homo erectusların diyetinin bol miktarda ete dayanmış olabileceğine ilişkin bir kanıt da Alan Walker ve arkadaşlarından gelmiştir. 


Bu araştırmacılar buldukları 


bir Homo erectus fosilinin bol miktarda sakatat tüketiminin yol açtığı aşırı A vitamini birikimi nedeniyle öldüğünü düşünmektedirler. 


İnsanların Afrikadan kuzeye göçünden kısa bir süre sonra tüm dünyaya dağıldıklarını gözlemleyebiliriz. Tüm Asyada, Doğu Asya adalarında -Java- ve muhtemelen de Avrupada yerleşmeye başlamışlardır. 
Avrupada Homo erectus cinsine konulabilecek fosile rastlanmamıştır. Ancak Avrupada Acheullean el baltaları bulunmakla birlikte bunları yapan insanların 


fosillerine rastlanmamıştır. 
Acheullean adı bu teknolojinin ilk tanımlandığı Fran. 
sadaki St, Acheul buluntu yerinden gelmektedir. 
Avrupada Homo erectus fosili bulunmasa da, Pleistosen Dönemin ortalarına doğru Homo erectustan çok daha gelişmiş özellikler gösteren ve Homo sapiense (modern insan) çok yakın anatomik yapı sergileyen arkaik Homo sapiens (bazen de gelişmiş Homo erectus olarak tanımlanır) fosil. 
lerine bol miktarda rast lanmaktadır. Eski Dünya kıtalarının (Afrika, Asya ve Avrupa) tümünde bulunan arkaik Homo sapiens bi reylerinin anatomik yapısı, 


Homo erectus ve modern Homo sapiens türlerine ait özelliklerin mozaiği gibidir. 
Homo erectusun robust (sağlam) yapısını devam ettiren ancak beyin kapasitesi açısından çok daha büyük rakamlara ulaşan bu insanlar her iki türe de bazı özellikleriyle yakın oldukla: rı için sınıflandırılmaların da sorunlar yaşanmaktadır. 


İspanyada Atapuercada bulunan ve 1.2 milyon yıl öncesinde yaşamış olan bu insanlar, bilim adamlarınca doğrudan modern insa nın kökenine konulmuş 

ve Homo antecessor (öncü insan) olarak tanımlanmışlardır. Buluntuların erişkin 


olmayan bireylere ait olması 


(3-18 yaş) ve büyüme süreci sonunda ne tür değişim gösterebileceği konusunda- ki şüpheler, bu buluntuların bilim dünyasında yeni bir tür olarak geniş kabulünü engellemektedir. 
Almanyada Heidelberg yakınlarında bulunan, alt çenenin (Mauer alt çenesi) arkaik Homo sapienslerin bulunan ilk örneği olması nedeniyle bu grup Homo heidelbergensis olarak 

da tanımlanmaktadır. Bu 


ilikten uzak, son derece bilinçli av- 


insanların leş y 


cılar olduğunu ve kasaplık için kullanılan alet yapımı na paralel olarak tamamen avlanmaya yönelik aletler 


de yapmaya başladığını 


Uçağı Mağarasında bulunan taş elbatas Güçağızl Mağarası Kaz Arşivi 


biliyoruz. Arkaik Homo sapiensler belli bir göç dalgası kapsamında olmasa da tüm dünyaya yayılmışlardır. 


Orta Pleistosende yaşamış olan örneklerinin fosilleri Yunanistan (Petralona 150.000-300.000), 


Aktüel Arkeoloji 35 


Almanya (Steinheim 50.00-30.00), Fransa (Arago 300.000-600.000), İngiltere (Swanscombe 200.000-250.000), Maca ristan (Bilzingsleben ve Veretesszöllös) buluntu yerlerinden ele geçirilirken, İspanyada Atapuercatda çok özel bir buluntu alanı keşfedilmiştir. 500.000. 
600.000 yıl öncesine tarihlenen en eski arkaik Homo sapienslerin çıka rıldığı Sima de los Huesos 
Mağarası'ndan en az 28 
bireye ait fosil kemik ele geçmiştir. Bu mağara bili nen en zengin buluntu yeri 


olma özelliğini taşımakta 


dır. “Kemik çukuru” olarak 


da adlandırılan bu alanda 


yaşamış olan insanların kürdan kullandıkları: nı gösteren izler vardır Atapuerca'nın 
, Orta Pleis 
— tosen fosil 


insanları 


arasnda bulun 
00'bin yılık gn Evrimi Müze: 


Burgas, spanya 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lere benzeyen birçok özellikleri nedeniyle Ne: andertal ataları olarak da kabul edilmektedir. 


Arkaik Homo sapienslere Avrupa dışında Afrikada 600.000-200.000 (Bodo-Ethiopia ve Kabwe-Zam. 
bia) ve Asyada 200.000 

ila 100.000 (Dali, Maba, Jinniushan, Narmada) bol miktarda rastlamaktayız Bilinen en eski arkaik Homo sapiens olarak kabul edilen Bodo fosilinin yüz kısmın 


da bulunan kesik izle 


bir gömü ritüeli olabileceği düşünülmektedir. Beyin kapasitesi 1,300 santimet reküp olarak hesaplanan ve 600 bin yıl önce yaşamış Bodo Adamı'ndaki bu izle rin kanibalizme (yamyam lık) işaret edebileceği de olasılık dahilindedir 


Arkaik Homo sapienslerin dünyadaki yayılımından hemen sonra, 150.000. 
30.000 yılları arasında, tüm Akdeniz çevresi ve doğuda Rusya'ya kadar uzanan 

bir alanda Neandertallere rastlamaktayız (Homo genusunun bir türü olarak kabul edildiğinde Homo ne anderthalensis veya Homo sapiensin bir alt türü olarak Homo sapiens neandertha lensis). Çok popüler olmala rı nedeniyle fosil insanlar denildiğinde ilk akla gelen bu grup, ironik olarak hala gizini korumaktadır. Yayı lımlarını, davranış kalıpları nı, morfolojik yapılarını çok iyi bilmemize rağmen ayrı bir tür mü, yoksa modern insanın bir kolu mu olduğu 


konusu hala tartışılmakta: 


dar. Neandertal adamın tüm güçlü görünümüne karşın vücudunda bir çok hasar izlerine rastlamaktayız Kırık ve çıkıklar, eklem has 


talıkları ve diş problemleri çok yaygın olarak görülen sağlık sıkıntılarındandır. 
30.000-150.000 yıl öncesine tarihlenen yüzlerce Nean dertal fosili bulunmuştur 


Neandertallerin yaygın olduğu bu zaman sürecinde iklim buzul ve buzul arası dönemlerden dolayı çok değişkendir. Öne çıkın 

tılı (prognatik) yüzü, fıçı 


şeklindeki göğüs ka 


ıkıntısının olmayışı, 


modern insan sınırlarını an beyin kapasitesi, an 

cak basal kısımda birbi 

rinden görece uzak beyin 


lobları, Bergmann ve Allen kurallarına uyan geniş ve iri gövde ile nispeten kısa kol ve bacakları ile soğuğa dayanıklı ve kendine özgü bir gruptur. Ön dişlerinde 


Cueva Mayor Mağara: Enaz 28 bireyeait fosil kemiğin ele tiği mağara “kemik tukuru olarak da gdlandırlmaktadır. 


ki ileri düzeydeki aşınma ve kesik izleri bu dişlerin objeleri kavramak için 

mengene gibi kullandıkla. 


rına işaret etmektedir. 
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Ocak kalıntıları ateşi rutin olarak kullandıklarının izleridir. Neandertallerin hayvan postlarını da kullanmış oldukları düşünülür ancak bunların dikildiğine ilişkin hiçbir delil yoktur. 
Arkaik Homo sapienslerin. 
göç ve mobilitelerinei ipuçları olmamasına karşın, Neandertaller bu konuda önemliölçüde iz bıri 


lardı “ği 
; 


V/ 


ğa 


uyum gösteren bu insanların oturdukları alanlar da soğuğa karşı koymalarına yardımcı olacak türde şekillenmektedir. Örneğin, 'Ukraynatda bir alanda mamut kemikleri yığını ile bol miktarda alet, kemik ve kül bulunmuştur. Bu 


“ea 
5 


» 


korunmak için hayvan postrından yapılmış olmalıdır. 


© buluntu yerlerinde yapılan araştırmalar, mevsimsel olarak yer değiştirdiklerini ve bu alanlarda kısa süreli oturduklarını göstermektedir. Kamp yaptıkları, avlandıkları ve yiyecek hazırladıkları yerlerde kısa süreli dıkları anlaşılmaktadır. 
yaptıkları ham madde 
kaynaklarının genellikle 5 
kilometre uzaklıkta olduğu 


b e 


ve bunları en fazla 80 kilometreden getirdiklerine bakılırsa, çok uzun mesafeler .kat etmedikleri anlaşılır. Bu durum mevsimsel soğuktan tamamen kaçmadıkları- nın, ancak azalan yiyecek kaynaklarından dolayı yer değiştir. a kaldıklarının göstergesidir. Uzun vadede ise buzul ve buzul arası dönemlerde daha uzak alanlara göç etmekteydiler. 
Rusya'da kuzey kısımlara sa- 
'dece buzul arasında yerleşirken, dünya buzullarla kaplı iken güneye göç etmekteydiler. Neandertallerin Orta Doğu'da buzul dönemlerinde oturduklarına bir diğer kanıt da İsrailden, Mount Carmel'den gelmektedir. 
Klasik Neandertallerin yerleştikleri Tabun (110.000), Kebera (60.000) ve Amud (35.000-40.000 yıl önce) bu- 


luntu yerleriyle aynı alanda bulunan Skhul ve Gafzeh (90.000-110.000 yıl önce) de daha modern görünümlü insanların yaşadıkları anlaşılmaktadır. Her iki toplum da Neandertallere özgü olan Orta Paleolitik (Musteriyen) kültürüne sahiptir. Bölgede Klasik Neandertallerin uzun süre, ancak Skhul ve Oafzeh insanlarının daha kısıtlı periyodlarda oturdukları anlaşılmaktadır. 
Muhtemelen Neandertaller buzul, diğerleri ise buzul arası dönemlerde bölgeye yerleşmekteydiler. 


Bu arada Endonezya'nın Flores Adası'nda izole olarak yaşamış ve genel hatlarıyla primitif bir Homo erectusa benzeyen cüce insanların 18.000 yıl öncesine kadar uzayan varlığı karşımıza çıkmaktadır. 
Patolojik olup olmadıkları ve adaya ne zaman ve nasıl geldiklerine ilişkin uzun tartışmalar yapılmış ve bazı bilim adamlarınca Homo #loresiensis adında yeni 

bir türe konulmuşlardır. 
Kafatası Homo erectusa benzerken vücut iskeleti yapısı daha ilkel özellikler sergilemektedir. Bulunan fosil 380-420 santimetreküp beyin kapasitesine sahip, 1 metre boyundaki 


4 


Uçağızlı Mağarası'nda bulunan Ve süs eşyası olarak kullanıldığı düşünülen delik deniz kabuğu Örnekleri. Uçağızlı Mağarası, Hatay. 
Erksin Savaş Güleç 


bir dişiye aittir ve çağdaşı olan hiçbir hominid ile benzerlik göstermemekte dir, Fırtına vs. gibi bir doğa olayı nedeniyle adaya ulaşmış olabilecekleri ve adada yaşayan canlılarda gelişen limitli yiyecek kaynağı etkisi ile küçük boyutta kaldığı, uzun yıllar avcısının bulunmayışıyla da varlığını sürdürebildiği düşünülmektedir. Ancak kesin bir kanı için yeni ve ilave fosillere gereksinim vardır. 


Bu tablo bize ilk olarak 


Afrika'da ortaya çıkan modern insanın varoluş sü- 


recinin bir döneminde yeryüzünü en azından Homo neanderthalensis ve Homo floresiensis ile paylaştığını göstermektedir. Son yıllarda Sibiryada aDNA (eski DNA)'ları ile tanımlanan yeni bulgular (Denisova ve Altay Dağlarında bulunan diğer fosiller), bu tür insan çeşitliliğine yeni katkılar sağlamaktadır. Leipzig'teki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü, Evrimsel ;enetik Bölümünde Svante Pââbo başkanlığında Neandertallerin genetik yapısı üzerinde yapılan araştırmalar enteresan sonuçlar vermektedir. Bunlardan Altay Dağları'nda yer alan Okladnikov'dan bulunan kemik parçaları (30.000- 38.000 yıl önce) üzerindeki mitokondriyal DNA (plazma DNASI) araştırmaları bu fosilin Neandertal adama ait olduğunu gösterdi. Bu durum Neandertallerin doğu sınırını Özbekistan (Teshik Tash)'dan alarak 
2000 kilometre daha doğuya götürmektedir. Ancak bu sonuca Washington Üni versitesinden Eric Trinkaus 


“diğer hominid türlerinin de Neandertallerle aynı mitokondriyal DNA sekansı taşıyabileceği” düşüncesiyle itiraz etmektedir. İkinci enteresan sonuç ise Yine Sibiryada Denisovada bulunan parmak kemiği ve azı dişi üzerindeki hem mito- 


kondriyal hem de çekirdek DNASI araştırmalarından gelmekte ve bu parçaların ne Homo sapiense ne de Ne andertallere ait olmadığını, Denisovada yaşamış olan bireylerin yeni ve bilinmeyen bir tür içinde yer aldığına işaret etmektedir. Pââbo beklenenin aksine modern insan genomunda Nean. 
dertal izi yerine, Neandertal genomunda modern insan izine rastlandığını belirtmektedir. 


Neandertal adam Avrupa ve Akdeniz çevresinde yaşamını sürdürürken Afrikada ilk gerçek modern insanların varlık gösterdiğini ve yaygınlaştığını görüyoruz. 
200.000 yıl önce Etiyopyada Omo (195.000) ve Herto (160.000), Tanzanyada Ngaloba ve Güney Afrikada Florisbad buluntuları gerçek modern insana geçişte kök buluntulardır. Hemen arkalarından 120.000- 50.000 yılları arasına tarihlendirilen ve türümüz 


Homo sapiens sapiense rahatlıkla koyduğumuz. 
Etiyopyallaki Aduma ve Güney Afrikadaki Klasies River Mouth ve Border Cave buluntuları gelir. 


Modern insanın anatomik özellikleri onu hem arkaik Homo sapienslerden hem. 
de Neandertallerden ayırır. 
genel yapısıyla narin bir kafatası ve vücut iskeleti, az gelişmiş kaş kemerleri, yuvarlaklaşmış kafadamı, kafatasının en geniş yerinin yukarıda yer alması, karşı- dan bakılınca kafatasının yan çizgilerinin birbirine paralel olarak yükselmesi, belirgin bir mastoid çıkıntı, düzleşmiş bir profil ve köpek dişi çukurunun varlığı, küçük diş ve çeneler ve orta hatta belirgin bir çene çıkıntısının varlığı (menton). 
Beyin kapasitesi ortalaması (1.350 santimetreküp) açısından Neandertal ve bazı arkaik Homo sapienslerle aynı sınırlar içinde yer almakla birlikte, davranışları 


bu iki türden çok farklılıklar gösterir. Hızlı değişim özelliği ve sembolizmin günlük yaşamına girmesi gelişim çizgisinde dev adımlar atmasına neden olmuştur. 


Modern İnsanın Yeryüzüne Dağılımı Afrikadan ilk çıkan insanların oluşturduğu ilk göç dalgasıyla anatomik modern insanların gerçekleştirdiği ikinci göç dalgası arasındaki (150.000- 100.000) zaman sürecinde kuzeyde yaşamış insanların dağılım ve sınıflandırılması hakkında bir fikir birliğine varılmamıştır. 
Modern insanın kökeni konusu da önemli tartışma konularından birisidir ve bu konuda temel iki görüş mevcuttur: birinci görüş Afrika kökenli modern insanın Afrikadan kuzeye göç ederek kuzeyde yaşayan ve Homo erectustan gelen insanların yerini almasıyla oluşan “Yerini alma" modelidir ve bu model 
“Afrikadan 2. 
Çıkış olarak adlandırılmaktadır. 
İkinci yaklaşım ise: Çok 
Bölgeli Evrim Modeli'dir. Bu modele göre ise modern insanın başlangıcı tek bir insan topluluğuna ya da bölgeye indirgenemez. Kuzey yarımküredeki popülasyonların tekrarlanan yer değiştirmeleri ve birbirleriyle karışmaları sonucu oluşan gen akışları 


Modern insanın anatomik özellikleri onu hem arkaik 
Homo sapienslerden hemde 
Neandertallerden ayırır. Beyin kapasitesi ortalaması açısından Neandertal ve 

bazı arkaik Homo sapienslerle aynı sınırlar içinde yer almakla birlikte, davranışları bu 

iki türden çok farklılıklar gösterir. 
Hızlı değişim özelliği ve sembolizmin günlük yaşamına girmesi gelişim çizgisinde dev adımlar atmasına neden olmuştur. 


yaygınlaşmış ve bunun sonucunda Eski Dünya kara parçaları üzerinde genetik temas sergileyen toplumlardaki modem insanın genotip özelliklerini taşıyan allel (belirli bir özelliği belirleyen bir genin alternatif formların- dan her biri) geçişlerinden modern insan toplulukları oluşmuştur. Bu modele göre Afrika'dan kuzeye doğru ilk modern insanlar tarafından oluşturulan belirgin bir göç dalgası yoktur. 


hu 


taya çıkması ve gelişimidir Süslenme ve sanatsal etkinlikler 


davranışının günlük 


ama girmesi bu özelliğin belirtileri 


olmalıdır 


Afrika'dan 2. Çıkış mode. 
linde ilk modern insanlar Doğu Afrikadan yola çıkarak Kızıldeniz'in gü neyindeki Bab el Mendep Boğazı'nı geçip, kuzeybatıya ve kuzeydoğuya yöneldiler. 
Afrika dışında bulunmuş en eski modern fosil insan buluntuları yukarıda da belirtildiği gibi İsrail'de 110.000-90.000 yıl öncesine tarihlenen Skuhl ve Çafzeh fosilleridir. Afrikadan kuzeye gerçekleşen modern insan göçünün yolu üzerin de bulunan bu fosillerin, bu göç dalgasından yaklaşık 60-40 bin yıl sonrasına tarihlendirilmesi bazı bilim 


adamlarının Orta Doğu'nun merkez olduğunu ve Asya, Avrupa ve Avustralya'ya buradan dağıldığı şeklin deki önermelerine neden olmaktadır. 


Modern insanlara ilişkin kesin emin olduğumuz bir husus ise soyut düşünme, bilinç ve sembolizmin or taya çıkması ve gelişimidir Süslenme ve sanatsal etkin likler davranışının günlük yaşama girmesi bu özelliğin belirtileri olmalıdır. Şu anda bildiğimiz en eski süs objeleri Fas'tan Grotte des Pigeon buluntu alanın 


dan gelmektedir. Burada 


yaşamış olan ilk modern 


insanlar, 82 bin yıl önce de. 


niz kabuklarını delerek bon cuk olarak kullanmışlardır Güney Afrikadaki Blombos Mağarası sakinleri denizel kabuklulardan boncuklar ve devekuşu yumurtası kabuklarından süs objeleri oluşturmuşlardır. Bu dav ranış biçimi de yine Afrika kökenli olmalıdır. Çünkü kuzey yarımkürede hiç 

bir buluntu yeri böylesine erken bir tarihte süs eşyası vermemektedir. Lübnan'da Ksar Akil buluntuları 45.000, Türkiye'de Hatay Üçağızlı buluntuları 43.000, İtalya'da Riparo Mochi 36.000 ve İspanya Vale Boi 


ise 2 


000 yıl öncesinde 

süs eşyaları kullanım izleri içermektedir. Bu buluntular da soyut düşünce yapısına sahip ilk modern insanların “Afrikada ortaya çıkıp, kuze ye göç ettiklerinin bir işareti 


olmalıdır. 


Yukarıda adına değinilen ve Hatay il sınırları içinde yer alan Üçağızlı Mağa 

rası, sembolik düşünce ve bilincin evrimi konusunda çok ilginç bir yerdedir 27.000-43.000 yılları arasına tarihlendirilen Üçağızlı Mağarası'ndan süs eşyası olarak kullanılmış binlerce delik deniz kabukları ele 

Bu objelerin günlük hayatta önemli bir nkü bire- in temel gereksinimlerine 


geçirmekteyi 


yeri olmalıdır. Ç 


(beslenme, korunma vb.) 
bir katkıda bulunmadığı halde bu objelere zaman 

ve emek vermenin karşı lığının önemli bir getirisi olmalıdır. Üçağızlı Mağarası buluntularına miktar ve oran olarak hiçbir Paleoli. 
tik alan ulaşamamaktadır. 
Deniz kabuklarında açılan deliklerin çeşitli aletler kullanılarak (kemik ve taş aletler) ve farklı tekniklerle r. 


yapılması ayrıca ilginç Avrasya dışına da taşan mo- 


dern insanlar daha önceki insanların ulaşamadıkları bölgelere de göç etmişler ve Amerika ile Avustralya kıtalarına da yerleşmiş lerdir. Amerika'nın ilk sakinleri: Mitokondri ve Y-Kromozom DNA çalış malarının tümü Amerikan yerlilerinin 15.000-25.000 
ya kökenli bir toplumdan geldiğine işaret etmekte ve 16.000-11.000 
yıl önce Amerika'ya Bering Boğazı'ndan göç ettikleri 


yıl öne 


bildirilmektedir. O dö. 
nemde buzlarla kaplı olan 


Bering Boğazı muhtemelen 
1 
verecek koşullara sahipti. 


000 yıl önce geçişe izin 


Avustralyada ise modern insanın varlığına ilişkin en eski belirtiler kıtanın güney doğusunda yer alan Mungo Gölü çevresinden bulunan ve 50.000 yıl öncesine tarihlenen taş aletlerdir. Buna karşın elimizde 40.000 yıl öncesinde yaşamış olan mo. 
dern insan fosilleri bulun- 


maktadır. Bunlar, bir kadına ait olan yakılmış iskelet ile vücudu kırmızı aşı boyası ile bezenmiş yaşlı bir erkeğe ait gömülerdir ve bu tür ölü gömme ritüellerinin bilinen en eski örnekleridir. 


Yukarıda özetlemeye çalıştığımız insanoğlunun dünyaya yayılış süreci 13.000 yıl öncesinde tamamlanmış ve dominant yapısı ile tüm di ğer canlılara tehdit olmaya başlamıştır. 
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öç, bir insan topluluğunun bir bölgeden başka bir 


bölgeye taşınmasıdır. Tarihi çağların yazılı kaynaklarında göç eden topluluklar ile ilgili ayrıntılı bilgi vardır; özellikle İlk ve Ortaçağ boyunca büyük imparatorlukların çevresindeki bölgelerde, kalabalık toplulukların ye değiştirdiği, Kavimler Göçü örneğinde olduğu gibi Avrupa'nın bir ucundan öbür ucuna kadar gittikleri açık olarak tanımlanmıştır. 
Bu bilgi arkeolojik verilerde okunabilmektedir. Eğer yazılı kaynaklar olmasaydı, arkeolojik verilere bakarak bir göç olduğunu anlayabilir miydik? 
Yazılı kaynakla» 
rın desteğinin olmadığı durumlarda, özellikle tarihöncesi çağlarda göçü kanıtlamak çok daha güç ve genellikle tartışmalı olarak kalan bir konudur. 
Bu nedenle bu yazının esas konusu olan Neolitik yaşam biçiminin yayılımı ve göç konusuna girmeden önce göç olgusu ve bunun arkeolojik kanıtları üzerinde kısaca durmakta yarar var. 
“Yayılımcı” kuramların kültür tarihinde etkin olduğu geçen yüzyılın ortalarına kadar kültürlerin göç ile yayıldığı tartışmasız kabul edilmekteydi. Her ne kadar bu yayılımcı kuramların çıkış noktasını “üstün ırkın” göç ederek kültürünü başka bölgelere aktarması oluşturmuşsa da, farklı görüşlerdeki bilim insanları da kültürlerin yayılımını göç olgusuma bağlamışlardır. 
Irkçı gi temelini oluşturan Alman okulu ile diğer görüşlere sahip bilim insanlarının arasındaki fark, göçe yol açan nedenlerdedir. 
Kimi kuraklık, deprem gibi doğal çevrenin bozulmasını, kimi sosyal ya da ekonomik olayları ileri sü kusuz “Neol ilk akla gelen isim Gordon Childedır; esasen Marksist yaklaşım sergileyen Childe, Neolitik kültürün 


Çayönü'nde bulunan, geyik boynuzundan yapılmış orak sap 
MO 7500-7100. 

Diyarbakır Müzesi 


Çayönlinde bulunan öğütme ve ezme taşlar MÖ 


7500-7100, Diyarbakır Müzesi 


Altta Nevalı ride bulunan insan başı heykeli, 


Yakın Doğudan Avrupa'ya aktarımını bir kolonizasyon hareketi gibi görmüş: Mezopotamya'dan tahıl, evcil hayvanlar ve çanak çömlekleri ile yola çıkan çiftçilerin Kuzey Suriye kıyılarına geldikten sonra gemilere binerek Anadolu kıyıları boyunca ilerleyip Çanakkale'ye Troas Bölgesi'ne geldiklerini, burada bir koloni kurduktan sonra Avrupa'ya yayıldıklarını ileri sürmüştür. 
Geçen yüzyılın ortalarından itibaren göçe dayalı yayılımcı kuramlar birden gözden düşmüş, bunun yerini “bağımsız gelişim” modelleri almıştır; bu süreçte Childe'ın Neolitik kültürün Yakın Doğu'dan Avrupa'ya göç ile aktarıldığı görüşüne de karşı çıkılmış, tarımın Balkanlarda Yakın Doğu - Anadoludan bağımsız olarak geliştiği 

ileri sürülmüştür. Neolitik 


MO 8500-7900. Şanlıurfa Müzesi 


yaşam biçiminin Avrupa'daki başlangıcının özgün bir yerel gelişimin mi, yoksa göç ile aktarımın mı sonucu olduğu uzun süre tartışıldıktan sonra, artık günümüzde bu tartışmalar geniş ölçüde ortadan kalkmış ve tek bir nedene bağlı kültürel gelişimin yerini çok doğrulu çözümler almıştır. Ancak gene de arkeolojik verilerle kültürel oluşumu ilişkilendirmede ciddi sorunlar bulunmaktadır. 


Göçü yalnızca bir topluluğun bir daha geri dönmemek üzere başka bir bölgeye gitmesi olarak tanımlamak doğru değildir; bu bağlamda günümüzde de halen süren yarı göçebe, mevsimlik göçebe gibi olguların da göz ardı edilmemesi gerekir. 
Yakın zamanlara kadar “Anadoluda “göçer” ya da “yörük” olarak tanımlanan 


toplulukların yazlak ve kışlak olarak tanımlanan konum: 


ları arasında bir mevsimde I 
0 kilometre gibi uzun 
bir mesafeyi aştıkları da unutulmamalıdır. Etnografik çalışmalarla oldukça ayrıntılı olarak tanımlanan göçler her ne kadar bu yazının kapsamı dışında ise de kültürlerin yayılımı sorunu bağlamında göz ardı edilmemesi gerekir Sonuç olarak, tümüyle arkeolojik veriler ile kanıt lanması güç olan göç olgusu her dönem için göz önünde bulundurulması gereken se. 
çeneklerden biridir. Önemli olan arkeolojik verilere daya narak bilgi ve mal aktarımı, etkileşim ile göç seçenekleri ni birbirinden ayırabilmektir Burada ilk olarak üzerinde 


i J Konya, Hatip Hayük son yıllarda çok durulan “ba: MZ elime ğımsız” gelişim modellerini Döneme git erkek 


irdelemekte yarar vardır . vkeolajı M 


aşan geri Bağımsız Gelişim- Paralel armor iozex «Gelişim Modelleri 


lamalar kütür grubunasitpimişteprk Benzer teknolojik düzeylere 


Yel eieerceci sahip olan topluluklar, gerek-Bulgansta.  sinmelerini karşılamak için birbirinden bağımsız olarak birbirleriyle benzerlik gösteren araçları yapabilirler. Örnegin; Yakın Doğu Neolitiğinin sürtülerek biçimlendirilmiş “celi” olarak da tanımlanan yassı baltaları, Kuzey Amerika yerlilerinin kullandığı taş baltaların birebir aynısıdır; ya da Anadolu'nun Hacılar kültürünün boyalı çanak çömleğinin bezemeleri ve hatta bezeme düzeni de Amerikadaki Hohokam Kızılderili kültürünün çanak çömleği ile birbirinden ayrılamayacak biçimde benzeşmektedir. Yukarıda verdiğimiz örnekler çok uzak coğrafyalar arasında olduğundan birbirlerinden bağımsız olarak geliştiklerine kanıt aramaya gerek yoktur. Sorun yakın bölgeler içindir. Burada da en önemli gösterge, benzer buluntunun görüldüğü her iki bölgede, o buluntu türünün gelişim sürecinin adım adım izlenip izlenemediğidir. 
Belirli bir bölgede gelişim sürecini bildiğimiz bir buluntu-ya da teknoloji- bir diğerinde öncülü olmadan birden ortaya çıkmış ise, göç, bilgi - mal ya da kültürel aktarım seçeneklerinden birini düşünmek durumundayızdır. 
Örneğin Yakın Doğu Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemin ilk başından itibaren yassı baltaların nasıl geliştiğini en ilkel 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şeklinden gelişkinine kadar arkeolojik verilerle görmek- te; buna karşılık Avrupada öncülü olmadan o bölgeye aktarıldığı kesin olan Neolitik kültürün diğer öğeleriyle birlikte görülmesi, bunların Avrupada bağımsız olarak gelişimin değil aktarımla geldiğinin kanıtıdır. Dolayısıyla, arkeolojik veriler ayrıntılı olarak incelendiğinde, yukarıda değindiğimiz konuların arasında “bağımsız - paralel gelişme! en kolay çözümlenecek olanıdır. 


Bilgi, Mal ve Teknoloji Aktarımı 


Toplumsal yaşam düze- 


nini ve buna bağlı olarak ekonomi ve teknolojisini 


Göç eden çiftçiler yeni yerleşimler kur- 


duklarında terrazo bir 


taban yapacak ne iş gücüne ne de teknolojik bilgiye sahip olmadıklarından Anadolu'nun batısında yeni kurulmuş olan Neolitik yerleşimlerin çoğunda, terrazzo taklidi kırmızı boyalı tabanlar görülmektedir. 


Sağda 
Çayönü'nde bulunan oturan kadın heykelciği 
MO 10-7.binyil Diyarbakır 
Müzesi 


geliştiren toplumlar çevreleri için çekim odağı oluştururlar, Gelişkin olan toplumlar iş gücü, hammadde, doğal besinler, boya, değerli taşlar, tuz gibi birçok gereksinimini çevresindeki topluluklardan sağlar. Bu şekilde “çekim merkezi olan çekirdek” ile “çeperi” arasında kurulan ilişki kültür aktarımını değil, birbirlerini tanımayı ve ilişki kurmalarını sağlar. Çevredeki topluluklar hammadde ve iş gücü için gerekli işçiyi sağlar, gelişkin topluluklar da bunun karşılığını aldıkları hammaddeyi işleyerek verir. 
Mezopotamya kültürlerinin Kafkaslar ve Orta Asyadan bakır, kalay gibi madenleri alıp; o bölgelere kalay ve bakır alaşımından yapılmış 


tunç silahları vermesi ya 

da yünü alıp dokunmuş kumaş vermeleri kurulan bu ilişkiler için örnek gösterilebilir. Bu ilk başlarda iki farklı düzeydeki kültürün kaynaşmasını değil, işçi ve tüccarların hareketi ile birbirlerini tanımalarını sağlar, bir süre sonra da “özenme” ile akültürasyona yol açabilir. 
Bazen de, birbirlerinden haberi olmayacak kadar uzak konumdaki toplulukların arasında gidip gelen aracılar mal ve ürün aktarı mını sağlar. Örneğin; MÖ7. 
binyılın sonlarında Adriyatik Denizi kıyısında yaşayan Mezolitik yerleşimlerde, o bölgede yaşam ve beslenme düzeyi değişmediği halde evcil koyunu ve bazı tahılları ve hatta az sayıda çanak çömleğin gelmiş olduğu görülmektedir. İlginç olan Adriyatik teki aynı dönemde yaşayan bazı yerleşimlere koyunun, bir diğerine tahılın, bazı yerleşmelere de hiçbirinin gitmemiş olmasıdır. Bu da ancak aracılar vasıtasıyla mal aktarımının olduğunu açıklar. 


İki bölge arasında mal aktarımı ile başlayan süreç bir zaman sonra iki bölge arasındaki etkileşim sonucunda “akültürasyon” olarak da adlandırılan diğerine özenme, onun yaşam şeklini almadan buluntu topluluğunun belirli ögelerini alma şeklinde gelişebilir. 
Örneğin; MÖ 6. binyılda Kafkasyada görülen Shomutepe-Shulaveri Kültürü Yakın Doğu Neolitiğinin evcil hayvan, tahıl, çanak çömlek yapımı gibi birçok ögesini 


almış, buna karşılık yerleşim düzeni, mimari ve diğer araç gereçlerinde tümüyle Yakın Doğuğan farklı olan yerel özelliklerini sürdürmüştür. Ancak Kafkaslar 

ile Yakın Doğu arasında gidip gelenler olmuşsa da, Neolitik yaşamın Kafkaslara göç ile gitmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. 


Benzer bir durum, Balkan Yarımadası'nda Starçevo 

ile Köröş kültürleri için de söz konusudur. Anadolu'da olduğu gibi çiftçi köy yaşamını sürdüren Bulgaristan'ın Karanovo, Yunanistan'ın da Sesklo kültürlerinin çevresinde gelişen bu kültürlerin, Neolitik paketin çiftçilik, 


çanak çömlek gibi ögelerini almış buna karşılık köy yaşamı ve bunu belirleyen mimari ögelerde Neolitik öncesi geleneksel yapısını sürdürmüş oldukları bilinmektedir. Karanovo kültürü yerleşimlerinde dörtgen yapılardan oluşan bir köy düzeni görülürken, Starçevo ve Köröş kültürlerinde belli bir düzen olmadan serpişti- 


rilmiş çukur tabanlı yuvarlak 


kulübeler, Vinça kültürü bu bölgelere yayılıncaya kadar uzun bir süre esas yerleşim biçimi olarak kalmış; çifiçiliğin yanı sıra avcılık da beslenmenin önemli bir öğesi olmaya devam etmiştir. 


Aşağı Pınar'da bulunan MÖ 6.binyil tarihli pişmiştoprak. 


kadın heykelciği. Burada örneği görülen kadın heykelciği, Neolitik 


Dönemde Doğu Trakyatdan 


Macaristan'ın güneyine kadar 


uzanan geniş bir bölgede görülür. 
Aşağı Pınar 
Höyüğü, 
Kırklareli 
Saçağı 
Pınar Kazı 
Arşivi 
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Yukanda: Trakya bölgesinde bulunan dört ayaklı, size insan biçimli pişmiş toprak masa. 


Sağda: Trakya bölgesinde bulunan Neolitik Döneme ait insan biçimli pişmiş toprak vazo, 


Hızla gelişen bir diğer arkeometrik yöntem 

de genel olarak "izotop araştırmaları" olarak adlandırılan analiz yöntemleridir. İnsanların aldıkları besin, kemik 

ve diş dokularında, bulundukları bölgenin izotop yapısını “parrnak izi" olarak yansıtmaktadır. 
Bir bölgenin izotop yapısı, o bölgenin oluşum sürecine bağlı olarak belirlenir, farklı oluşumların izotop yapıları da farklıdır; 

bu kemik yapısından okunabilir. Bu bağlamda en önemli gösterge dişlerimizdir. 
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u yazı bağlamında göçü, bir topluluğun yanında götüre- 


bildiği ögelerle başka bir coğrafyada konuşlanması olarak tanımlayabiliriz. 
Yukarıda değinilen akültürasyondan farklı olarak göç eden toplum, gittiği yerde kökenindeki yaşam biçimini, elindeki olanaklarla yeniden kurgulamaya çalışacaktır. Neoliti çekirdek bölgesinden MÖ 7.binyılda ayrılan çiftçilerin kökeninde, üç bin yıllık bir köy yaşantısı geleneği vardır. 
Bu toplulukların sosyal düzenleri benliklerine yerleştiğinden çekirdek bölge sosyal yaşamı için önemli olan bazı ögeler, göç eden topluluğun “sosyal hafızası” ile bu öğelerin yaşamları için “olmazsa olmazı” olarak görmelerine neden olmuştur. Bu durum çekirdek bölgenin terrazzo - aktarım bölgesinin kırmızı boyalı tabanları ile örneklendirilebilir. Terrazzo taban, dökme mozaik gibi çok gelişkin 

bir teknoloji ve iş gücü gerektirmektedir. Çekirdek bölgede ferrazzo tabanların üst yüzeyi için kırmızımsı renkli kireç, bilinçli olarak tercih edilmiştir. Göç eden çiftçiler yeni yerleşimler kurduklarında terrazo bir taban yapacak ne iş gücüne ne de teknolojik bilgiye sahip olmadıklarından Anadolu'nun batısında yeni kurulmuş olan Neolitik yer- 


leşimlerin çoğunda, ferrazzo taklidi kırmızı boyalı tabanlar görülmektedir. Genellikle bunlar sıkıştırılmış kil taba- nın kırmızı renk veren demir oksitli bir boya ile sıvanması ile yapılmış “sahte terrazz0” lardır. Bu tür tabanların en ilginç örneği, en batıdaki Hoca Çeşme yerleşmesinde yuvarlak yapıdaki tabandır; kireçli bir dolgu içine beyaz çakıl taşları sıkıştırılarak yerleştirilmiş ve üzeri demir oksitli bir boya ile karıştırılmış toprakla sıvanmıştır. 


Ancak her zaman arkeolojik verilere dayanarak göçün izlerini tartışmaya yer birakmayacak biçimde kanıtlamak kolay 

değildir. Bu nedenle 

göç olgusunun irdelenmesi için 

arkeolojik verilerin yanı sıra 

giderek “dilbilim? paleodillerin yayılımı kullanılmaya 

başlanmıştır. Neolitik 

Dönem 

bağlamında 

özellikle bu konu 

birçok kere gündeme gelmiş, ancak somut veriler ile yeni ırkçılığın (neo chauvinism) birbirine karışması çözümden çok kuramsal karmaşalara yol açmıştır. Paleo-dile dayalı değerlendirmelerin yerini son yıllarda'genom' araştırmaları olarak adlandırılan 


biyogenetik çalışmalar almaya başlamıştır. Giderek biyogenetik arkeolojideki hızlı gelişim ve son yıllarda ADNA- Eski DNA çözümlemelerinde erişilen düzey, göç ile ilgili tartışmaları yeni ve farklı boyuta taşımıştır. Her ne kadar yöntem kendi içinde çok tutarlı ise de, halen yapılmış olan 'ADNA örnekleri sayıca çok yetersizdir, yapılan örneklerin dağılımı da, zaman ve coğrafi açıdan çok düzensizdir. Bu nedenle, ortaya çıkan heyecan verici sonuçlar halen tam olarak kabul görmeden tartışmalı olarak kalmaktadır. Neolitik yaşam biçiminin Avrupa'ya yayılımı konusu son yıllarda ADNA araştırmaların odağı durumuna gelmeye başlamış, 
Orta Anadolu, 
Marmara Bölgesi ile Balkanlardan elde edilen az sayıda örneğe dayalı genellemeler daha şimdiden yayınlara yansımıştır. 
Bu bağlamda karşılaşılan sorunların başında DNA zinciri okunabilir durumda korunmuş örneklerin sayısal azlığı gelmektedir. 
Ayrıca halen babadan geçen Y-DNA ile anne tarafından gelen Mitokondriyal DNAlara dayanan çalışma- 


lardan elde edilen sonuçlar (© yapıları farklı ise, arasındaki uyum da tam kesin olarak o dişin olarak çözülmemiştir. Ancak © sahibinin başka bir yukarıda değindiğimiz gibi © izotop bölgesinden yöntemler geliştikçe, analiz O göçederek geldiği edilen örnekler çoğaldık söylenebilir. 

ça şimdiyı 


dar yalnızca arkeolojik verilerle anlamaya çalıştığımız göç olgusu ile ilgili tartışmalar çok daha 


ADNA ve izotop yöntemi gibi doğa bilimlerine dayalı 


yöntemlerin sayısı iğ 

somut verilerle yanıtlanacak © artmakta ve yıldan ; 

duruma gelecektir. yıla daha güvenilir 

Hızla gelişen bir diğer ar ; keometrik yöntem de genel O Burada bu yöntem z ie olarak “izotop araştırmaları” — lerin daha fazla 

olarak adlandırılan analiz ayrıntılarına değin insan biçimli yöntemleridir. İnsanların meyip Neolitik yaşam 5 Mi ve aldıkları besin, kemik ve diş — biçiminin ortaya Me MM en, dokularında, bulundukları çıktığı ve “çekirdek Müzesi, bölgenin izotop yapısını bölge” olarak tanımla : imi “parmak izi” olarak yan- dığımız coğrafyadan 

sıtmaktadır. Bir bölgenin başka yerlere yayılımı 


izotop yapısı, o bölgenin ile ilgili bazı arkeolojik oluşum sürecine bağlı olarak © veri ve bunlara dayalı belirlenir, farklı oluşumların izotop yapıları da farklı dır; bu kemik yapısından okunabilir. Bu bağlamda en önemli gösterge dişleri mizdir. Çocukluğumuzdan itibaren dişlerimiz diş mi nesinin kat kat büyümesiyle oluşur; yaşamımızın her a aşamasında aldığımız. : besinler ile birlikte, bunların izotop 


öngörüleri de aşağıda kısaca özetlemeye çalışacağız 


parmak izleri diş mine. 
lerimizde korunur. 
Dolayısıyla dişlerimiz, yaşamımızın kaydını tutan bir arşiv olarak da görülebilir. Eğer diş minemizin gençlik dönemimize ait katmanı ile erişkin dönemimize ait katmanlarının izotop 


ekirdek Bölge 
(A Bölgesi) 


Neolitik olarak tanıfladığımız yaşam biçiminin oluşum bölgesini Orta Anadolu Havzası'nın doğusu; Güneydoğu Anadolu; Batı İran; Kuzey Irak ve Kuzey Suriye ile Güney Levant'a kadar olan geniş bir coğrafya içinde tanımlayabiliriz. Bu geniş coğrafyada tek bir Neolitik oluşumdan söz etmek olası değildir. 


Neolitiğin çekirdek bölgesi başlangıcı, gelişim süreci ve kültürel oluşumu bakımından birbirinden farklı özellikler gösteren 3 bölgeye ayrılabilir. Bunlar: 

a) Orta Anadolu (Bölge A 1) b) Güneydoğu Anadolu, Kuzey Irak ve Kuzey Suriye (Bölge A 2) 

<) Güney Levant (Bölge A 3) Bu bölgelerdeki Neolitik yaşamın ortaya çıkışı, gelişimi ve birbirleriyle olan ilişkileri bu yazının kapsamı dışındadır. MÖ 7. binyılın başlarına gelindiğinde artık çiftçiliğe dayalı yerleşik köy yaşantısının her üç bölgede de gelişimini tamamladığını 


söyleyebiliriz. Aralarında kültürel ve sosyal yapılanma bakımından farklar olmasına karşın, üç bölge arasında yoğun bir bilgi, teknoloji 

ve mal paylaşımı olduğu 

da bilinmektedir. Başka bir deyiş ile Neolitik yaşam, her bölgenin kendi özgün koşulları içinde üç bin yıl boyunca gelişerek biçimlenmiştir. Bu bölgelerin dışında kalan coğrafyalarda MÖ 7. 
binyıllarına kadar, Kıbrıs gibi birkaç istisna dışında Neolitik paketin izlerine hiçbir yerde rastlanmaz. 
“Neolitik Oluşum Bölgesi-Çekirdek Bölge” olarak tanımladığımız bu bölgelerin dışında kalan yerler ile ilgili bilgimiz oldukça düzensiz. 
ve eksiktir. Akdeniz ve Ege 


kayı şeridi, Tuna Havzası, Kuzey Karadeniz, Kafkaslar ve İran'ın bazı kesimlerinde, Mezolitik olarak tanımlanan, mikrolit taş alet yapım geleneğini sürdüren avcı-balıkçı-toplayıcı toplulukların varlığı çok sayıdaki buluntu yeri ile bilinmektedir. Buna karşılık Anadolu'nun ve Yunanistan ile Bulgaristan'ın iç kesimlerinde Mezolitik kültürlerin varlığını gösterecek izler hemen hemen yok gibidir. Dolayısıyla Holosen başlarından MÖ 7. binyıllara kadar yukarıda sözünü ettiğimiz üç Neolitik oluşum bölgesi dışında “Neolitik” olarak tanımlanacak hiçbir iz olmadığını ve daha sonra bu bölgelerde görülen Neolitik paket ögelerinin de 


OLUŞUM SÜRECİ ( MO 10.400-7.200) HN Yaşamın Olm Belg (bölge içi yoğun etkileşim) LI DİŞ: Boş ya da Seyrek Yerleşim Dokusu DİĞER: Mezolitik Topluluklar (yer yer değişen yoğunlukta kümeler halinde) 


<< İiksel Yayılım 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çekirdek bölgeden aktarılmış olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. 

Yukarıda değinildiği gibi Neolitik yaşam MÖ 7. binyılın başlarına kadar oluşum bölgesi içinde kalmış, bu tarihten sonra hızla başka coğrafyalara doğru yayılmıştır. Bu yayılıma yol açan nedenler, doğal çevrenin tahribi, iklim salınımları ve sosyal çalkantı gibi bu yazının kapsamı içine girmeyecek kadar çeşitli ve karmaşıktır. Ancak ana çizgileri ile tanımladığımız. 
Bölge A 2 ile A 3'te Çanak Çömleksiz Neolitik Dönemin sonlarında (Son PPNB/ PPNC) kültürel süreçte bir kırılma olduğu ve birçok yerleşmenin terkedildiği anlaşılmaktadır. Neolitik yaşamın yayılımının, önceden düşünüldüğü gibi anlık tek 
bir hareket değil, MÖ 5500 
yıllarına kadar süren oldukça karmaşık ve çok yönlü bir süreci kapsadığı son yıllarda daha iyi anlaşılmıştır. Büyük 
bir olasılıkla ilk önceleri A 1 
bölgesine doğru bir göç, ya da hareketlenme olmuş ve Neolitik topluluklar giderek daha hızlı bir şekilde çekirdek bölgenin dışına çıkarak yayılmaya başlamıştır. 
Neolitik yaşamın, Mezolitik Dönem izlerine hemen hemen hiç rastlanmayan Göller Bölgesi ile Batı Anadolu kıyılarına ulaştığı ve giderek bu bölgelerin yoğun bir nüfus aldığı, kurulan çok sayıdaki Neolitik yerleşim yerinden anlaşılmaktadır. 
Kısa bir süre sonra, Göller Bölgesi ile Ege Havzasında yapılanan Neolitik yaşam, kendi içinde özgün bir gelişim göstermiş; bu bölgeler çekirdek olarak tanımlayabileceğimiz yeni bir kimlik kazanmıştır. Bunlardan geniş ölçüde Orta Anadolu (Al) özelliklerini yansıtan Göller Bölgesi (Bölge BI)'in Sakarya Havzası üzerinden Doğu Marmara kıyılarını (Bölge O) etkilediği anlaşıl- 


maktadır. Buna karşılık Ege kıyılarındaki yeni oluşum. 
(Bölge B2) Orta Anadolu kadar, İç Anadolu'ya yabancı olan AZ ve A3 özelliklerinin 


bir karışımı gibidir; daha sonra Balkanlar'a ve Avrupa içlerine doğru yayılan Neolitik yaşamın temelleri bu bölgede atılmıştır. Çanak 


Çömlekli Neolitik Dönem ile birlikte, önceleri yakın ilişki içinde olan Bölge A2 ile A3 arasındaki ilişkinin zayıfladığı, ve ayrı kültürel oluşum süreçleri içine girdikleri görülmektedir. 
Dolayısıyla “çekirdek bölge” zaman içinde yer değiştiren hareketli bir kavramdır. 
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Vek Ratkovce'de bulunan Orta Tunç Çağına alt urne üzerindeki sahnede iki tekerlekli atarabaları betimleniyor. 
Bratislava Arkeoloji Müzesi, Slovakya 


ordon Childe çiftçi liğe dayalı yaşamın Yakın Doğudan 


Avrupa'ya Anadolu kıyıla rını izleyen deniz yoluyla 


aktarılmış olduğunu ileri sürmüştür. Bu görüşün esa: deniz yolunun kullanılmış olduğunu gösteren verilerin olması değik o yıllarda Ana dolu yarımadasında Neolitik Döneme tarihlenen hiçbir yerleşmenin bilinmemesidir. 
Childe, Anadolu'nun dağlık 


ortamının Neolitik çiftçilerin geçmesi için uygun bir yol olmayacağını öngörmüştür Ancak daha sonraki yıllarda Çatalhöyük, Aşıklı, Suberde, Erbaba, Hacılar gibi yerlerin bulunması ile Anadolu yarımadasının boş olmadığı anlaşılmış, Neolitik kültürün aktarımında deniz yolu seçe. 
neği de tümü ile gündemden kalkmıştır. Deniz ulaşımının Neolitik Dönem için ileri bir teknoloji olarak görülmesi, 


giderek karayolu seçeneğini güçlendirince, geriye ister istemez Avrupa'ya giden yol 


olarak Anadolu - Trakya bağlantısı kalmıştır. Teselya başta olmak üzere Balkanlardan bilinen ilk Neolitik 


yerleşimlerin sayısındaki artış bu görüşü daha da güçlendirmiştir. 

Buluntu yerlerinin sayısındaki artış, Anadolu ile Güneydoğu Avrupa İlk Neolitik buluntu toplulukları arasında ayrıntılı karşılaştırma yapma olanağı sağlamış, ne var ki yapılan değerlendir- 


melerde iki bölge arasındaki benzerlikler kadar farklılıkların da olduğu görülmüştür. 
Bulgaristan ya da Yunanistan Neolitik buluntu toplulukları içindeki bazı ögelerin Batı Anadolu ile benzeşmekte, bazıları ise başka bölgeleri işaret etmektedir. Neolitik kültürlerin yayılım yolları üzerinde tartışmalara neden olan bu durum, yayılımın kısa süreli ve anlık bir olay olarak görülmesi kadar yayılımın belirli bir yolu izleye: tekil bir hareket olarak di nülmüş olmasından kaynaklanmıştır. Ancak giderek Neolitik yaşamın aktarımı nın uzun bir zaman dilimine yayıldığı ve daha da önemlisi kendi içinde farklılıkları olan çok yönlü bir hareket olduğu düşünülmeye başlanmıştır. 


Ana kara ile bağlantısı olmayan Kıbrıs Adası'nda başta Shillourokambos olmak üzere beklenmedik bir şekilde oldukça eski tarihlere inen yerleşimlerin bulunması ve bunların sayısının giderek artması İster istemiz Neolitiğin yayılımında deniz yolunu yeniden gündeme getirmiştir. İlk Neolitik yerleşimler kurulurken ana karadan büyükbaş hayvanların da taşınabilmiş olması, Neolitik Dönem deniz ulaşımının basit salların çok ötesinde, açık denizde yük taşıyabilen tekneler ile sağlandığıni göstermiştir. Anadolu obsidiyeninin Kıbrıs'ta ve özellikle Tatlısu'da sayıca fazlalığı deniz yolunun oldukça yoğun olarak kullanıldığını kanıtlamıştır. 


Deniz ulaşımını gözardı eden önyargının ortadan kalkması ile Neolitik yayılım modellerinin arayışı yeniden biçimlenmiştir. Esasen Ege Denizi'nin ortasında, açık deniz ortamındaki Melos Adası obsidiyenin MÖ 

10. binyıllarından da önce kullanıldığı çok önceden bilinmekteydi. Bu bakış açısı ile yapılan değerlendirmeler Kıta Yunanistan'ın ve özellikle Teselya İlk Neolitik Dönem buluntu topluluklarının Anadolu üzerinden değil doğrudan doğruya Doğu Akdenizden gelmiş olduğunu açık bir şekilde göstermiştir. Anadolu'nun Ege kıyılarındaki buluntu yerlerinde, Göller Bölgesi ile “Akdeniz kıyı şeridi üzerinden gelen öğelerin birlikte görülmesi, aynı dönemde farklı süreçlerin yaşandığıni artık açık olarak ortaya koymuştur. Neolitik kültürlerin yayılımında deniz yolunun ne kadar önemli olduğu son yıllarda evcil domuzun yayılımı üzerinde yapılan çalışmalarla da anlaşılmaktadır. Güneydoğu Anadolu ve Levant'taki Bölge A2 ve A3'te evcilleşen domuzun, Orta Anadolu'da- 


ki Al Bölgesi'nden daha önce Ege kıyılarına, Güney Balkanlar ve Marmara Bölgesi'ne gelmiş olduğu kesinlik kazanmıştır. Böylelikle güdülerek uzun mesafelere aktarılması hemen hemen olanaksız olan domuzun nasıl olup da Doğu Akdenizidlen Avrupa'ya gelmiş olduğu sorunu da, domuzun esas olarak deniz yoluyla uzak mesafelere aktarıldığının ve buralardan iç kesimlere girdiğinin anlaşılmasıyla çözülmüştür. 


Neolitik yayılımda denizin yanı sıra karada da farklı yolların kullanılmış olması Anadolu yarımadası içindeki yayılım için geçerlidir. Yukarıda değindiğimiz gibi Göller Bölgesi'nde yeni bir çekirdegin oluşumundan sonra Menderes ve Gediz Havzalarını izleyen bazı grupların Ege kıyılarına, diğerlerinin ise Sakarya üzerinden Doğu Marmara'ya geldiği ve bu ayrışımın Anadolu yarımadası içinde bile farklı öğelerden oluşan farklı neolitik paketlerin varlığını açıkça göstermektedir. 


Üstte: Kemik kanca. MÖ 
10:7.binyl 
Çayönü 


Çatalhöyük'te bulunan obsidiyenden yapılmış kargı veya mzrak ucu. 
Çanyalhöyük, 
Konya 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nadolu, Kıbrıs, Kıta Yunanistan ve Güney Balkanlar'daki 


veriler, Neolitik yaşamın yayılımının geniş ölçüde göçe bağlı olduğunu açıkça 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göstermiştir. Artık sorun göçün türü, hızı ve yoğunlugu üzerinde odaklanmaktır. 
Yazının başından itibaren değindiğimiz nokta Neolitik yaşam biçiminin çekir- 


dek bölgeden, önce yakın çevresine ve oradan da uzak bölgelere aktarımının kendi içinde çeşitlilik gösterdiği 

ve tekdüze bir olay şeklinde gerçekleşmemiş olduğudur. 


Her şeyden önce tarih çağlarındaki yazılı kaynaklardan da görüleceği üzere hiçbir toplum ön bilgisi olmadığı bir bölgeye çoluğu çocuğu, yaşlılarıyla birlikte gitmemiştir. Bu durumun Neolitik yaşam biçiminin yayılımında da geçerli olduğunu düşünmek durumundayız. 
Toplumun, savaş gibi bir zorunluluk olmadıkça, hareketlenmesi için göç edilecek yerin bir “çekiciliği” olduğu bilgisini almış olması gerekir. 
Bu bilgi iki yoldan gerçekleşmiş olabilir. Bunlardan biri ilk başlarda bazı öncü gruplar ve çobanların çekirdek bölge dışına zaman zaman gitmiş, bilgi toplamış ve bu bilgiyi diğerleriyle paylaşmış 
olmasıdır. Nitekim MÖ 6400 
yıllarında Batı Anadolu ve Egede, hemen ardından MÖ 
6200 yıllarından itibaren de 
Trakya'da Neolitik yerleşim yerlerinin sayısının birdenbire artması ve bu yeni yerleşimlerin tümünün bölgedeki en uygun noktada kurulması göçü teşvik edecek bir ön bilginin geldiğini ve nereye gidileceğini bilerek hareket edildiğinin göstergesidir. 
İkinci seçenek ise deniz ulaşımı ile ilgilidir. Mezolitik Çağın başlarından itibaren Mezolitik toplulukların Akdeniz'de deniz yolunu kullandıkları bilinmektedir. Bu bağlamda Mezolitik denizcilerin iç kesimlerden kıyıya gelen Neolitik çiftçilerle ilişki kurduklarını, önceleri mal aktarımını aracı yaptıklarını ve uzak bölgeler ile ilgili bilgi akışını da sağladıkları düşünülebilir. Büyük bir ola- 


sılıkla, küçük çiftçi grupların deniz ulaşımında uzmanlaşmış Mezolitik denizcilerin yol göstermesi ve yardımlarıyla batıya ve Kıbrısa gitmiş olmaları gerekmektedir. 
Neolitik göç için, hiç dese başlangıç aşamasında “etkileşimli göç! yani göç eden topluluğun kökeniyle ilişkisini kopartmadığı, göç ettikten sonra da zaman zaman geri dönüp bilgi paylaştığı modeline benzer bir durumu düşünmemiz gerekmektedir. Tarihi çağlar da Türklerin Orta Asyadan Yakın Doğu ve Anadolu'ya gelişi de hemen hemen 

bu modele uygun şekilde gerçekleşmiştir; Malazgirt Savaşı'ndan çok önce daha 8. 
yüzyılda bazı Oğuz boyları toplu olarak Anadolu'ya işçi ya da paralı asker olarak gelmiş, Yakın Doğu'nun “çekiciliğinin” duyulması organize olmayan tekil göçleri de sürüklemiştir. Ayrıca Erken Osmanlı Dönemine kadar Anadolu'ya kadar gelen gruplar Orta Asya 

ile olan bağlantılarını tam olarak kopartmamış, ve o bölgedeki gelişmeleri arada- ki sürekli gidip gelmelerle izlemişlerdir. 


Üzerinde durmak istediğimiz son nokta ise göçün hızıdır. Özellikle Balkanlarda- ki İlk Neolitik yerleşimlere baktığımızda Ege, Marmara kıyılarından Tuna'ya kadar birçok öğenin yanı sıra özellikle çanak çömlekteki bezemenin aynı elden çıkmış gibi benzediğini görürüz. Bu göçün önceden öngörüldüğü gibi “sıçramalı” (lcap-frog) 


şekilde zamana yayılmış olarak değil hızlı bir şekilde gerçekleştiğini göstermektedir. Nitekim göçün hızını insanların beraberindeki hayvan sürüsünün bir günde gidebileceği mesafe belirlemektedir. Bu günümüzdeki göçebelerde günde 10 km ile 
25 km arasında değişmekte; 
dolayısıyla göç yoluna çıkan bir grubun bir mevsimde Ege kıyılarından Tuna'ya rahatlıkla ulaşabileceğini göstermektedir. Neolitik Dönemde Balkanlarda, geniş bir coğrafya içinde görülen kültürel bütünlük ancak hızlı göç ile açıklanabilir. 

Bu yazıda yaklaşık yarım yüzyıldır tartışılan Neolitik yaşam biçiminin nasıl olup da çok geniş bir coğrafyaya yayıldığı konusuyla ilgili bazı önemli hususları ele almak istedik. Gordon Childe'in Neolitik yayılım ile ilgili kuramlarını belirlediği yıllardaki veriler ile günümüzdeki bilgi birikimi karşılaştırılamayacak ölçüye gelmiştir. Arkeolojik verilerin artışının yanı sıra doğa bilimlerindeki gelişim de önceden hayalini bile kuramayacağımız birçok bilgiyi edinmemizi sağlamış; böylelikle hemen hemen her yıl 


ortaya çıkan bilgi ve buna bağlı olarak yeni sorular bakış açımızı sürekli olarak değiştirmiş ve değiştirmeye devam etmektedir. Bu durum Neolitik yayılım için de geçerlidir. Önceleri basit bir göç olarak başlayan, göçü tümüyle reddeden, bağımsız gelişme modellerini öne çıkartan, farklı 


göç modellerini yeniden gündeme getiren aşamalar bu alanda ne kadar yol alındığının açık bir göstergesidir. Bugün geldiğimiz noktada Neolitik yayı 


ji görnü MK yaklaşık 


kolonizasyon, akültürasyon, bilgi, mal ve teknoloji aktarımı gibi çok farklı yollar- dan, aynı zamanda farklı bölgelerde farklı şekillerde gerçekleştiğini söylemek doğru olacaktı. 
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şehrinde, Ramsösin mezarının da yef aldığı Medinet Habu Tapınağı'nda, deniz kavimleri ve diğer halkların Mısır'a saldınlarının birinde Libyalı ve Mezoporamyalı askerler görülüyor. 20. Hanedanlık Dönemi, Yeni Krallık, Msı. 
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Hint-Avrupalı 


Kavimlerin 
Anadolu'ya 


Gelişi 


MO3.binyla alt ören baltası. 
Çekiç biçimli baltanın kesici kenarları hafif içbükey, kesici ağı düzdür Sap, deliğinin alında ve üstünde ki altın halka varda. 
Sap deliğinin birtaraında 

çizi bezemeyle yapılmış kafes süslemesi yeralır. 


MÖ 3. binyılda, Erken Tunç Çağı olarak adlandırdığımız dönemde, Karadeniz'in kuzeyindeki anayurtlarından göç ettiği düşünülen geniş insan toplulukları Anadolu'ya geldi. Anadolu'ya gelişlerini takip eden yüzyıllar içerisinde yarımadanın çeşitli bölgelerine yerleşen bu insan toplulukları eski metinlerde, konuştukları diller bakımından üç gruba ayrılıyordu: Palaca, Luvice ve Nesice konuşanlar. 
Birbiriyle yakın akraba olan bu üç dil, Grekçe, Latince, İngilizce, Fransızca, İspanyolca ve İtalyanca gibi yakın tarihli birçok dilin de mensubu olduğu 


Hint-Avrupa dil ailesine bağlıdır. Bu diller, Yakın Doğu'da antik çağlarda kullanılan Assurca, Babilce ve Aramice ile günümüzde yaygın olarak kullanılan Arapça ve İbranice gibi Semitik dillerden tamamen farklıdır. 


Anadolu'ya gelen Hint-Avrupalı kavimler, zamanla yerleştikleri bölgelerdeki halkla bir araya gelerek kaynaşmıştır. 
Bu nedenle, Hint-Avrupalı kavimlerin göçleri genellikle barışçıl hareketler olarak görülür. Palaca konuşanlar olarak nitelendirilen Palalar, Karadeniz'in güney kıyısında, Klasik Çağlarda Paphlagonia olarak bilinen bir bölgede yerleşmişlerdi. Daha geniş bir bölgeye yayılmış ve sayıca daha büyük bir topluluk olan Luvice konuşanlar ise Orta, Batı ve Güney Anadolu'nun birçok bölgesine yerleşmişlerdi. Kendilerini Nesice konuşanlar anlamına gelen Nesili sözcüğü ile nitelendiren üçüncü grup ise, Kuzey-Orta Anadolu bölgelerinden güneydoğuya, Anti Toros Dağları'na doğru uzanan bir bölge boyunca yerleşmişti. Bu topluluğun ismi, Orta Tunç Çağında, MÖ 2. binyılın ilk yüzyıllarında başkent olan Neşa kentinden gelmektedir. Neşa kenti, Hititler tarafından Maraşşantiya, Klasik Çağlarda ise Halys olarak adlandırılan Kızılırmak Nehri'nin hemen güneyinde yer alır. 


Yeni Gelenler ile Yerel Halk Bir Arada 


Nesice konuşanların varlığına dair sahip olduğumuz. 
ilk bilgiler, çoğunlukla Neşa'da bulunan ve Orta Tunç Çağına tarihlenen Assurca metinlerden gelmektedir. 
Mezopotamya'nın kuzeyindeki Assur'dan gelen girişimci tüccarlar bu dönemde Kuzey ve Orta Anadolu'da bir ticaret kolonileri ağı kurdu. Bu dönemde birçok Assurlu tüccar, yerli halktan eş alarak bu bölgelere yerleşti. İki yüzyıla yakın bir süre boyunca bu bölgelerdeki Anadolu halkları ile barış içerisinde ticaret faaliyetleri yürüten Asurlular, yüksek kalite yünlü kumaş ve kalay karşılığında, yerli halktan Anadolu altını ve gümüşü alıyorlardı. Kaneş (Neşa kentine verilen bir diğer ad) bu dönemde Assurlu tüccarların ticari faaliyetlerinin merkezi konumundaydı. Bölgeye yerleşen Assurlu tüccarlar, buradaki birçok Anadolu hükümdarı ile etkileşim içindeydi. Luvice ve Nesice konuşan topluluklara dair ilk yazılı kayıtlara, sayıca az olmakla birlikte, Assur Ticaret Kolonileri Çağına ait metinlerde rastlıyoruz. 


Hint- Avrupalıların bölgeye gelişinden önce burada yaşayan yerli halk Hattiler'di. Bölgenin tamamı ise Hatti olarak adlandırılıyordu. Hattilere ait maddi kültür, Alacahöyük'te açığa çıkarılan 13 'kral' mezarında ele geçen buluntularla temsil edilir. Bu mezarlarda çok çeşitli alet, silah, takı ve ev araç-gerecinin yanı sıra, çok sayıda güneş kursu ile törensel sembol ele geçmiştir. 


MÖ 18. yüzyıl sonlarına doğru, Pithana isimli bir kral Neşa'yı fethederek, kenti hükümdarlığının merkezi haline getirdi. 
Daha sonra Pithana'nın oğlu Anitta, Anadolu'da Assurlu tüccarların faaliyet gösterdiği birçok başka bölgeyi fethetti. Fetihleri sırasında Piyusti adlı bir Hatti kralını mağlubiyete uğratan Anitta, başkent Hattuşa'yı yok etti. 
Kentin bulunduğu alanı lanetleyen Anitta, alana yabani otlar ekilmesini ve buranın bir daha asla iskan edilmemesini emretti. Anitta böylelikle kendisine Orta ve Kuzey Anadolu'da küçük bir imparatorluk kurdu ancak bu imparatorluk fazla uzun ömürlü olmadı. Bölgedeki siyasi istikrarsızlık MÖ 18. yüzyıl ortalarında Assurlu tüccarların bölgeden çekilmesine ve Assur Ticaret Kolonileri Çağının sona ermesine neden oldu. 


Yalnızca isimlerinden 

yola çıkarak Pithana ve Anitta'nın Hint-Avrupa kökenli olup olmadıklarını veya anadillerinin ne olduğunu tahmin etmek mümkün olmasa da, bu iki kralın kahramanlık hikayelerinin daha sonraki dönemlerin hükümdarları ve yöneticilerine ait efsaneler arasında korunageldiğini görüyoruz. MÖ 17. yüzyılın ilk yarısında, Nesice konuşan bir hanedanlık, antik Yakın Doğu dünyasının 

en büyük krallıklarından birinin —Hitit Krallığı'nıntemellerini attı. Hitit 


En eski Htitçe yazılı metinler 16. 
Yüzyıla tarhlenirken Hitit çiviyazısı ve dilinde yazılmış bilinen en eski belge, orjinal belgenin daha geçbir kopyası olan kral Anitta Metni'dir İstanbul Arkeoloji Müzeleri 


Kaneş/Neşa höyüğünde bulunan ve Orta ve Batı Anadolu, Kuzey Suriye ve Ege'de yaygın olarak kullanılan mızrak ucu örneği. Mızrak ucu gövdesinin alyansının sl yarında çviyazsıyla yazmış ve Kral Antın Saray” anlamın geler Akkadca yazıt"E GAL Anta tu bal ye ar. Ani adı ve işaretlerinin yannda 5/ sembolü yer al Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Hint-Avrupalı kavimlerin göçleri genellikle barışçıl hareketler olarak görülür. Palaca konuşanlar olarak nitelendirilen Palalar, Karadeniz'in güney kıyısında, 

Klasik Çağlarda Paphlagonia olarak bilinen bir bölgede yerleşmişlerdi. Daha geniş bir bölgeye yayılmış ve sayıca daha büyük bir topluluk olan Luvice konuşanlar ise Orta, Batı ve Güney Anadolu'nun birçok bölgesine yerleşmişlerdi. 
Krallığı'nın bilinen ikinci hükümdarı, Anitta tarafından konulan yasağa meydan okuyarak, yıkıntılar içerisindeki Hattuş'u 


ayrıca, bu olayın anısına kendi adını Hattuşili olarak değiştirdi. Bundan böyle Hattuşa, kuruluşundan MÖ 12. yüzyıl başların- 


Bölgede yaşamakta olan yerli Hatti halkı ile yeni 

gelen ve kendilerini Nesice konuşanlar olarak adlandıran Hint-Avrupalı topluluk 


başkent ilan etti ve kente Hattuşa adını verdi. Kral 


daki yıkılışına kadar Hitit Krallığı'nın başkenti oldu. 


birkaç yüzyıl boyunca bir arada yaşamış ve kaynaşmıştı, Nesice konuşan yönetici sınıf, nüfus üzerinde bir otorite kurmuş olsa 

da, Hatti gelenekleri tarih boyunca Hitit kültürü içerisindeki yerini korudu ve bu bölge antik kaynaklarda “Hatti Ülkesi” olarak anıldı. 
Öyleyse Hitit ismi nereden geliyor? Modern bir terim olan ve Hitit Krallığı için kullanılan bu isimden Eski Ahit'te bir Demir Çağı Suriye-Filistin halkı olarak söz edilmektedir. Eski Ahit'te bahsi geçen Hititler ile Tunç Çağı Hititleri arasında zayıf da olsa bir bağ olduğu düşünülmektedir. 
Bugün ayrıca, Hititlerin Nesice ismini verdikleri dil için de Hititçe terimini kullanıyoruz. Saray ve tapınak arşivlerinde bulu- 


nan binlerce tabletten de anlaşıldığı üzere, çiviyazısı formunda yazılmış olan bu dil krallığın anadiliydi. MÖ 
3. binyılda Mezopotamya'da ortaya çıkan ve çivi biçimli bir dizi işaretten oluşan çiviyazısı, Hititler tarafından, büyük olasılıkla Hattuşili'nin güneydoğuda- ki seferlerinden birinin ardından Suriyeden getirttiği yazanların yardımıyla, Hititçenin yazımına uyarlandı. 


Luvice Konuşanlar 


Hattilerden Hititlere kalan kültürel miras ayrıca, bazı Hititçe metinlerde yer alan Hattice isim ve terimlerde ve Hatti kült metinleri ve diğer kültürel öğelerde 


korunmuştu. Ancak yıllar geçtikçe, krallık içerisinde Hatti kültürünün etkisi azaldı. Zamanla krallığa başka nüfus toplulukları katıldı. 
Bunların sayıca fazla olması Nesice konuşan yönetici kesimin krallık içerisinde azınlık haline gelmesine neden oldu. Krallık bünyesinde ve Anadolu coğrafyasında en fazla nüfusa sahip grup, yine Hint-Avrupa kökenli bir halk olan Luvilerdi. Luviler batıda, Hitit metinlerinde Arzava ülkesi olarak adlandırılan toprakların hakimi oldular. 


Bu topraklardaki fetihlerinin ardından, Hititler beraberinde anayurtlarına yerleştirmek üzere çok sayıda sürgün getirdiler. 
Zorunlu bir göç uygula- 


Mezopotamya'nın kuzeyindeki Assur'dan gelen girişimci tüccarlar bu dönemde Kuzey ve Orta Anadolu'da bir ticaret kolonileri ağı kurdu. Bu nemde birçok Assurlu tüccar, yerli halktan eş alarak bu 


Kültepe/Kanişte bulunan ve tanrıçanın nehirde gezdirldiği 


Kolonileri Çağında Anadolu seramiğinin 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içim zenginliği ve bezemeleri 


bölgelere yerleşti. 


bi 


ması anlamına gelen bu sürgünler başlıca iki amaca hizmet ediyordu: düşman topraklarında Hititlere karşı oluşabilecek düşman faaliyetlerinin kapasitesini düşürmek ve daha da önemlisi Hitit topraklarında iş gücü eksikliğini kapatmak. Tarih boyunca iş gücü eksikliği çeken Hititler, MÖ 14. yüzyıl ortalarından itibaren bu sorunu çözmek adına Hitit topraklarına çok sayıda sürgün getirerek, bunları çeşitli alanlarda görev yapmak üzere yerleştirdir. Bunların bir kısmı tarım alanlarında çalışmak üzere tarım işçisi olarak görevlendirilirken, bir kısmı Hitit ordusuna, bir kısmı ise nüfusu arttırmak adına krallığın zayıf bölgelerine yerleştirildi. 
Luvicenin özellikle krallığın son dönemlerinde (MÖ 13. 
yüzyıl-12. yüzyıl başları) kamusal alanlardaki anıtlarda kullanılmış olması, Hitit Krallığı'nda Luvice konuşanların önemine dikkat çeker. Hititçe metinlerin arasına yerleştirilmiş çiviyazılı Luvice bölümlerin yanı sıra, krallığın birçok bölgesinde, özellikle de başkentte, bir diğer yazı sistemi olan hiyeroglif formunda yazılmış Luvice yazıtlar ele geçmiştir. Hiyeroglif Luvicesi ile yazılmış metinlerin neredeyse tamamı krallığın son yüzyılına tarihlenir ve bunlar çoğunlukla kaya yüzleri ve dikilitaş yüzeylerine oyulmuş yazıtlar halinde bulunmuştur. Peki bu dönemdeki krallar, 


rallığın resmi dili | (1184-1153) kayıtlarına olarak hala kullanımdayken © baktığımızda, bu kargaşalardan çeşitli yağmacı grupların -denizin diğer yanındaki adalardan 


neden kamusal alanlardaki anıtlarda özellikle bu yazı sistemini ve bu 


topluluğa ait dili kullandılar? Bu soruya yanıt veren çeşitli açıklamalar 


geldiği iddia edilen insan topluluklarının- geniş 

İ çaplı hareketlerinin so- 

İ rumlu tutulduğu görülür. 
Bugün Deniz Kavimleri" olarak adlandırdığımız 

bu insan topluluklarının hem karada hem deniz 

de kapsamlı faaliyetler yürüttüğü düşünülüyor. 
Ramses'in kayıtlarına göre, Yakın Doğu topraklarının üzerinden geçerek, bu coğ. 
rafyanın büyük bölümünü tahrip eden bu kavimler Mısır kıyılarına ulaşıp buraya saldırdıklarında Ram 


öne sürüldü. Bu açıklamalardan biri, hiyeroglif yazı sisteminin halkın teşhirine sunulan yazıtlar için, çivi yazısına göre daha uygun olabileceği, çiviyazısının ise bürokratik kayıtların yazıya geçirilmesinde daha uygun bir yazı sistemi olabilece. 
öiydi. Bir diğer olasılık ise krallık nüfusunun çoğunlugunun Luvilerden oluşuyor olması ve kralın elde ettiği başarıları ve tanrılara yaptığı hizmetleri halka açık anıtlar üzerinde paylaşırken, onlara kendi dilinde hitap etmek istiyor olabi leceğiydi. Hitit Krallığı'nın son dönemlerinde çiviyazısı 


ses tarafından geri püskür tüldüler. Kayıtlarında Hatti, 


Arzava, Karkamış, Kıbrıs e  şiyerogütLuvcesi he yazlmış Yari Yazıtı Karkamış, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, 


Solda: Boğazköy'de bulunan Hattuşa'da bulunan | Tuthaliya'ya at kılıç. 


lerinin ve bu saldırılarda Akkadca yazıtı kılıç. Boğazköy kazı arşivi 


hala yönetim dili olarak kullanımdaydı ancak hi: yeroglif y temi ve dili artık kraliy, yüzü haline gelmişti 


in kamusal 


Tunç Çağının Sonu 


12. yüzyil başlarında, Yakın Doğu'da meydana gelen büyük kargaşalar birçok 


Tunç Çağı merkezinin 

yok olmasına neden oldu. 
Hatti Krallığı da bunlar arasındaydı. Kuraklık, kıtlık ve depremler gibi doğal nedenlerin de bu ani değişikliklerde kısmen rol oynadığı düşünülür. Ancak antik Mısır kaynaklarına, özellikle de III. Ramses 'in 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hayatını kaybedenlerin isimlerini aktaran Ramses, bu hareketlerden “Hiçbir ülke onlara karşı koyamadı” şeklinde bahseder. Geçtikleri topraklar üzerindeki her şeyi yok eden ve bölgedeki siyasi ve sosyal yapının tamamen değişmesine neden olan bir yabancı istilacı dalgası son derece çarpıcı bir senaryodur. 


Bugün, Yakın Doğu dünyasında bu dönemde meydana gelen nüfus hareketleri ile sosyal ve siyasi gelişmeler konusunda daha dengeli bir anlayış sunan yeni varsayımlar üzerinde duruluyor. 
MÖ 12. yüzyil başlarında bu coğrafyada büyük değişikliklerin, bazen de şiddetli ayaklanmaların meydana geldiği kesin olarak kabul ediliyor. Ancak bu hareketler bugün, dışarıdan gelen istilacıların saldırgan hareketleri olarak değil de, daha çok bu topraklar dahilinde meydana gelen değişiklikler olarak görülüyor. Ayrıca, bu sözde felaket döneminde meydana gelen değişikliklerin genelde yavaş yavaş gerçekleşen hareketler olduğu kabul ediliyor. Bunun yanı sıra kaos ve yıkım güçlerine kurban gittiği ileri sürülen bölgelerde, bir dönemden diğerine geçişte yüksek seviyede bir sosyal ve kültürel devamlılık olduğu gözlemlenmektedir. 


MÖ 12. yüzyil başlarında meydana gelen bu ani deöişiklikler Hitit Krallığı'nın çöküşüyle de ilişkilidir. Bu 


Deniz kavimlerini oluşturan halklardan biri olarak kabul edilen ve Mısır hiyeroglilerinde Peleset ismiyle anılan topluluğun MO 12. 
yüzyılda Filistin kıyılarına yerleşerek, bu bölgeye Filistilerin Yurdu' anlamına gelen Philistia ismini verdikleri öne sürülmektedir. 


Hint-Avrupalıların bölgeye gelişinden önce burada yaşayan yerli halk Hattilerdi. Bölgenin tamamı 

ise Hatti olarak adlandırılıyordu. Hattilere ait maddi kültür, Alacahöyük'te açığa çıkarılan 13 'kral” mezarında ele geçen buluntularla temsil edilir. 


bağlamda, MS 1453 yılında Konstantinopolis'in düşüşü- ne benzer şekilde, başkent Hattuşa'nın da düşman güçlerin saldırılarıyla ani 

ve şiddetli bir yıkımla karşı karşıya kaldığı düşünülmektedir. Ancak, özellikle Hattuşadaki Büyük Kale 

ve tapınakların bazıların- da yapılan kazılarda elde edilen yeni bulgular, kentin düşüşünden önce sistematik olarak boşaltıldığını, en azından elit kesimin kenti terk ettiğini göstermektedir. Kenti terk eden elit kesimin son Hitit kralı ve bu ismi taşıyan ikinci kral Şuppiluliuma'nın ailesi ve 


beraberindekilerden oluştuğu ve kentten ayrılışlarının öncesinde kentin hala ayakta olduğu düşünülmektedir. 
Ayrıca kentten ayrılmadan önce beraberlerinde en değerli varlıklarını ve kentin önemli belgelerini de götürdükleri öne sürülmektedir. 
Kentten geriye kalanlar ise istilacılar tarafından yağmalanmıştır. 


Yunanlar Anadolu'da 


Hattuşa arşivleri içerisinde yer alan çok sayıda metinde Ahhiyava adında bir ülke ve Ahhiyava kralından söz edilmektedir. Akademik 


dünyada on yıllardır devam eden tartışmalar sonucunda bugün Ahhiyava isminin, Hititlerin Geç Tunç Çağında Yunanistan'a verdikleri isim olduğu yönünde fikir birliğine varılmıştır. Geç Tunç Çağında Yunanistan, Tunç Çağının en önemli Yunan kenti olan ve Troia Savaşı'nda Yunan güçleri- nin lideri konumundaki Agamamenon'un yurdu olarak da bilinen Miken kentinden ismini alarak, Miken Kültürü veya Miken Dönemi olarak anılır. Ahhiyava ismini Yunanistan'ın Miken Dönemi ile ilişkilendiren akademisyenler, 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Homeros'un Yunanlardan söz ederken Akalar sözcügünü kullandığına dikkat çekerek Akaların yurdu AAkhaea'nın Hitit kaynaklarında Ahhiyava olarak anıldığı sonucuna varmışlardır. 
Arkeolojik verilere bakıldığında, Miken Döneminde Kıta Yunanistan ve Ege adaları ile Batı Anadolu'nun kıyı bölgeleri arasında yoğun bir ticaret ilişkisi olduğu görülür. Ahhiyava metinleri olarak adlandırılan Hitit metinleri, bu dönemde Miken ve Hitit kralları arasında siyasi ilişkilerin de bulunduğunu göstermektedir. Gerçekten de, Miken ve Hitit kralları arasında geçen bir yazışmada Troia'nın da dahil olduğu bir çatışmadan 


söz edilmektedir. Henüz doğrulanmamakla birlikte bu ifadenin Troia Savaşı ile ilişkili olabileceği düşünülmektedir. 


Daha da önemlisi, bugün hem yazılı kaynaklardan, hem de arkeolojik verilerden Mikenlerin MÖ 14, yüzyıl sonlarında Batı Anadolu'da, en azından daha sonraları Miletos olarak adlandırılan kentin olduğu bölgede azımsanmayacak ölçüde bir varlık göstermiş olduğunu biliyoruz. Geç Tunç Ça-Zında, Kıta Yunanistandan gelen çok sayıda kişinin Batı Anadolu'ya, özellikle de bu dönemde bir Miken kralına bağlı olan Miletos ve çevresine gelerek, buraya yerleşmiş olduğu görülmektedir. 


Yunan tarih geleneğine göre, bu dönemde Yunan uygarlığının başlıca merkezlerinde de bir düşüş ve yıkım meydana gelmiştir. 
Bunun nedeni kısmen, 

bir diğer istilacı grup olan Dorların Yunanistan'a gelişi olarak görülmektedir. Yeni gelen gruplar, eski Yunan dünyasında başlayan bir göç hareketleri dizisinin etkin hale gelmesine neden olmuştur. Bu hareketler, yeni gelen Yunan grupların Batı Anadolu kıyıları boyunca yerleşmesiyle son bulmuştur. Bu, Yunan geleneğinin bize aktardığı senaryodur. 
"Tunç Çağını takip eden dönemde Yunanistandan Anadolu'ya, özellikle de Batı Anadolu'ya büyük ölçekli bir göç hareketinin yaşanmış olduğu şüphesizdir. Ancak bugün birçok akademisyen bunların 

tek seferde gerçekleşen, ani göç hareketleri değil, uzun yıllar, hatta yüzyıllar boyunca süren çok sayıda nüfus hareketini kapsayan ve yavaş yavaş gerçekleşen bir süreç olduğunu kabul etmektedir. 


Batı Anadolu kıyıları ile iç bölgelerinin bu yeni girişimci göçmenler için oldukça çekici bir manzara sunduğu aşikardır. Zamanla, Anadolu'nun veya başka bir deyişle Küçük Asya'nın batı kıyıları, tüm Yunan dünyasının en zengin ve kültürel olarak en gelişmiş bölgesi haline gelmiştir. 
Özellikle İonia adı verilen bölgede birçok önemli 


Yunan kenti kurulmuş, ayrıca çok sayıda önemli Yunan yazar, filozof, bilim adamı ve mimar bu topraklardan çıkmıştır. Ancak Yunanistandan gelen toplulukların Tunç Çağı sonunda meydana gelen kaos ortamı sonucunda Anadolu'dan kaçan yerli halklardan artakalan, neredeyse tamamen boş topraklara yerleşmiş oldukları göz ardı edilmemelidir. Bunun yanı sıra, Batı Anadolu'nun yerli Tunç Çağı krallıkları çökerken, nüfuslarının önemli bir kısmı hayatta kalmayı başarmış ve oldukları yerde kalmışlardır. Miletos ve Ephesos gibi Klasik Dönemin önemli kentleri, Geç Tunç Çağı kentlerinin devamıdır. 
Örneğin Ephesos kentinin, bir Tunç Çağı yerleşimi olan güçlü Arzava Krallığı'nın başkenti Apasadan geldiği düşünülmektedir. 


Anadolu'nun güneybatısına doğru ilerlediğimizde, Yunan ve Roma kaynaklarında Likya olarak adlandırılan uygarlığa ait topraklara rastlarız. Likya, Geç Tunç Çağında Luvice konuşan bir topluluğun yaşadığı ve Lukka ismiyle bilinen bölgede yer alır. 
Bölgenin Tunç Çağı sakinlerinin soyundan gelenler, Tunç Çağı uygarlıklarının çöküşünden yüzyıllar sonra bile bu topraklarda yaşamaya devam etmiştir. 
Likya Uygarlığı'nın başlıca tanrı ve tanrıça isimle- 

İge halkının kendi isimleri, ve en önemlisi Likyalıların konuştuğu 

dil olan Likçenin Luvice ile olan yakınlığı Likyalıların bölgenin Tunç Çağı yerleşimi olan Lukkadan geldiklerini göstermektedir. Henüz hala tamamı 


MÖ 17. yüzyılın 

ilk yarısında, 
Nesice konuşan 

bir hanedanlık, antik Yakın 

Doğu dünyasının en büyük krallıklarından birinin —Hitit Krallığı'nıntemellerini attı. 
Hitit Krallığı'nın bilinen ikinci hükümdarı, Anitta tarafından konulan yasağa meydan okuyarak, yıkıntılar içerisindeki 
Hattuş'u başkent ilan etti ve kente Hattuşa adını verdi. 
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deşifre edilememiş bir dil olan Likçe, mezar ve sütunlar üzerindeki yazıtlar sayesinde günümüze ulaşmıştır. Ancak Tunç Çağından beri bölgede yaşamaya devam eden yerli halkın yanı sıra, bölgeye göç ile gelen Yunanların da buraya yerleşmiş olduğunu ve Likya uygarlığının, yerel gelenekler ile Yunan kültürünü harmanlayan bir maddi kültüre sahip olduğunu görüyoruz. Bunun en önemli yansımasını Myra'da (Demre) bulunan ev tipi kaya mezarları, Telmessos'ta (Fethiye) 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İKötkarmış'ta bulunan Kabartma Uzun Duvarda, MO B.y MR Assüelaşnış Gec Hik stilindeki oftoztatta at koşulu sav arabası üzerinde silahı savaşçılar taviediliyor. K Gaziântep, Ankara Anddolu Medeniyetleri M 


bulunan cephesi İon tapınağı tarzındaki mezarlar ve özellikle bu mezarlar 


üzerinde yer alan yazıtlarda görüyoruz. Bu yazıtlar- 


da yer alan dil, Luvice ile 

yakından ilişkili olmakla 

birlikte Yunan alfabesinden türetilen bir alfabe ile yazılmıştır. 


Hitit Krallığı'nın Yıkılışının Ardından 


Yeniden doğuya döndüğü. 
müzde, Hitit Krallığı'nın çöküşünün ardından krallığa bağlı çok sayıda eyalet ve kentin, dönemin 


kaos ortamına yenik düşerek yıkıldığını ve bunların hiçbirinin yeniden kurulmadığını görüyoruz. Suriye kıyılarında yer alan ve Hatti medeniyetinin önemli kentlerinden, zengin Ugarit Krallığı bunun en iyi örneğidir. Ancak Hitit Döneminin önemli bir kenti olan ve Deniz Kavimlerinin mağdurlarından biri olduğu ileri sürülen Karkamış'ın da aralarında olduğu diğer kentlerde bu dönemde yaşandığı iddia edilen kaos ortamına ilişkin bulgulara rastlanmamıştır. Anadolu yarımadasında yapılan ka- 


larda elde edilen bulgular arasında, böylesine geniş ölçekli bir yıkım ve tahribata ilişkin veri oldukça seyrektir. Bu yıkım dönemine ilişkin veriler, siyah topraklı yangın tabakaları ve harap olmuş kentlerle temsil edilir ancak daha geç tabakalardan elde edilen bulgular bu kentlerin yeniden doğduğunu veya yeni kentlerin kurulduğunu, pek çoğunun ise yeni eyaletler şeklinde düzenlendiğini göstermektedir. Bu dönemde büyük siyasi ve sosyal değişiklikler meydana gelse de, eski ve yeni medeniyet ler arasında bir devamlılık olduğu gözlemlenmektedir. 


Demir Çağı halklarının çoğu, yerel kökenli nüfus topluluklarından gelmektedir. Bu yerel kökenli halklar, bir yandan geçmişin kül. 
türel geleneklerini sürdürürken, diğer yandan yeni dünyanın koşullarına ayak uydurarak gelişmiştir. Orta Anadolu'da siyasi ve askeri bakımdan güçlü ancak kısa ömürlü bir imparatorluk kuran Friglerin, daha önceleri Anadolu'ya Geç Tunç Çağının sonu ile Demir Çağının başlarında, Trakya ve Makedonyadan, hatta belki de Ermenistan'ın dağlık bölgelerinden gelen bir topluluk oldukları düşünülmekteydi. Ancak bugün pek çok akademisyen Friglerin Anadolu kökenli bir halk olduğu ve Tunç Çağı krallıklarının çöküşünün ardından yavaş yavaş gelişerek ortaya çıkan bir krallık olduğu 


Areyastis Anı 
(Küçük Yazılıkaya, Midas Vadisi Yapı Kredi Yayınları 


konusunda hemfikirdir. 
Friglerin başkenti Gordion, Ankara'nın batısında yer alır ancak bu krallığın nüfuzu tüm Anadolu coğrafyası boyunca yayılmıştır. Eski Hitit başkentinde bulunan bir Frig tanrıçası Kibele heykeli, Frig kültürel öğelerinin 

bu coğrafyada doğduğunu göstermektedir. 


Geç Hitit Krallıkları 


Tüm bunların yanında, Tunç Çağının bitişi ile ilişkilendirilen geniş ölçekli kargaşa ve kaos ortamı, bu dönemi takip eden on yıllar içerisinde de çok sayıda nüfus hareketine yol açmıştır. 
Bazı akademisyenler, yaşanan karışıklıklardan doğrudan etkilenen ve kendilerine yerleşecek yeni topraklar 


arayan Batı ve Orta Anadolu halklarının büyük ölçüde, Anadolu yarımadasının güneydoğusu ile Suriye'nin kuzeyine doğru göç ettiğini öne sürmektedir. Bu varsa 


yım Güneydoğu Anadolu ile Kuzey Suriyede çok 


sayıda yeni devletin ortaya çıkışını da desteklemektedir. 
Bölgede yeni gelişmekte olan Arami kökenli devlet ler ile aynı zamanda ortaya çıkan bu devletler 'Geç Hitit Krallıkları olarak adlandırılmaktadır. Bu terimin kullanılması, bu devletlerin eski Hitit dünyasının önemli geleneklerini devam ettiriyor olmalarından kaynaklanmaktadır. Bunun en güzel örneğini Luvicenin Geç Hitit krallıklarının resmi dili olarak kullanımda kalması göstermektedir. Geç Hitit 


kralları ve üst düzey yetkililerinin yaptırdıkları eserler üzerindeki yazıtlarda Hiyeroglif Luvicesi kullanılmıştır. Bu dönemde Hitit çiviyazısı ve dili tamamen kullanımdan kalkmıştır ancak Hiyeroglif Luvicesi ve dilinin bu dönemde hala kullanılıyor olmasının yanı sıra, krallığın tanımlayıcı özelliklerinden biri olmaya devam ettiği görülmekte dir, Henüz bu krallıkların göçmen veya mülteci topluluklar tarafından mı kurulduğu, yoksa bu bölgelerde daha önceden yaşamış halklar tarafından atılan yeni temellerin gelişmesi sonucu mu ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Bu dönemde ortaya çıkan krallıklardan birinin, son Hitit kralı TL. Şuppiluliuma tarafından, Hattuşa'yı terk edişinin ardından kurulmuş olabileceği düşünülmektedir. 
Bu konuyla ilgili ilgi çekici bir diğer ihtimal daha öne sürü- 
003 yılında, 
Kuzey Suriyedeki 
Halep kentindeki höyükte bulunan 


lür. 


Demir Çağı tapınağın- 

da yapılan kazılarda 

çok iyi korunmuş durumda ve 


birbirine bakar pozisyonda iki kabartma heykel ortaya çıkarıldı. Heykellerden biri Fırtına Tanrısı, diğeri ise bir kraldı. Heykellerin yanında ayrıca çok sayıda Geç Hitit yazıtı ele geçti. Yazıtlarda geçen Taita isimli bir kral ayrıca, başka yazıtlardan 

da biliniyordu. Burada söz edilen kral Taita'nın en az üç nesil boyunca ayakta kalmış bir kraliyet hane danının ilk üyesi olduğu biliniyordu. Ortaya çıkan yeni yazıtlarda bu kraldan bir “Filistin kralı" olarak söz ediliyor olması oldukça dikkat çekici bir keşif oldu ve beraberinde merak uyan- 


dıran bir soruyu da getirdi. 
Birçok akademisyen, Deniz Kavimleri olarak nitelendi 


Fig Ana Tanrıçası-Matar kült heykeli bağı Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi 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rilen topluluklar arasında yer alan ve Peleset ismini taşıyan bir grubun, daha sonraları Güney Levant bölgesinde yerleşmiş olduğunu ve bölgeye isimlerini vererek “Filistinlerin Yurdu" anlamına gelen Philistia olarak adlandırdıklarını öne sürmektedir. Filistin sözcüğünün kökeni bu Yunanca kelimeden gelmektedir. Taita'nın hükmettiği krallık, Kuzey Suriyede Filistinlilerin bir kuzey kolu tarafından kurulmuş olan ve Palistin (daha sonraları Walistin) olarak adlandırılan krallık mıydı? Eğer öyleyse, Taita'nın hanedanlığı, yerel halk üzerinde egemenlik kurmuş yabancı bir etnik grubun etkin olduğu bölgeye dışarıdan 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gelmiştir. Bu yabancı etnik grup, kamusal alanlardaki eserler üzerindeki yazıtlarda hiyeroglif Luvicesi- nin kullanılmasından da anlaşıldığı gibi, yerli Geç Hitit krallıklarının bazı tipik özelliklerini benimsemişlerdir. 


Tunç Çağından Demir Çağına: Değişen Dünyaya Bir Bakış 
MÖ 12. yüzyılın başlarında dünyasında leğişiklikler meydana geldi. Geç Tunç Çağında Anadolu, Suriye ve Filistin'in geneline hakim olan eski imparatorluklar ve yönettikleri devletler ortadan kalktı. Bu köklü değişikliklere Yakın Doğu'nun 


MO 4, yüzyil 


katılan bir asker grubu tasvir ediliyor. Limyra antik kenti, 
Antalya Antalya, Arkeoloji Müzesi Ghlakan Yeşil dışından gelen işgalcilerin neden olduğu düşünülüyor. 
Ancak bugün, bu dönemde meydana gelen kaos ortamı ve kargaşalara neden olan koşulların oluşmasında başka faktörlerin de rol oynamış olduğuna neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. 
Bu faktörler arasında doğal afetler, birçok Tunç Çağı devletinin varlığının temeluşturan uluslararası bir ticaret ağının çökmesi, kraliyet hanedanlıklarındaki iç çekişmeler ve halkların yöneticilere karşı ayaklannedenler olabileceği düşünülüyor. 


Tüm bu faktörlerin birbirine eklenmesiyle ortaya çıkan etkinin, Tunç Çağının sona ermesine önemli ölçüde katkıda bulunduğu düşü- 


nülür. Yerlerinden edilen ve yeni topraklarda yeni yaşam arayışında olan halkların nüfus hareketleri kuşkusuz, Tunç Çağı ile Demir Çağının başları arasındaki geçiş süresinin en göze çarpan etkilerinden biridir. Yunan dünyasından gelen göçmen dalgaları, Batı Anadolu kıyıları boyunca yerleşmiştir. 
Yunan kimliklerini koruyan bu göçmen halklar, yerleştikleri bölgelerdeki yerel halkla kaynaşarak kendilerine özgü bir karakter oluşturmuşlardır. Anadolu'nun. 
güneybatı kıyılarında yaşayan Likyalılar, hem kendi Tunç Çağı geçmişlerine ait kültürel gelenekleri sürdürmüş, hem de yeni Yunan öğelerini benimsemişlerdir. 
Birçok Demir Çağı topluluğu ve krallığı, yerel kökenli halklardan gelmektedir ancak bu topluluklar hem. 
yeni dünyanın değişmekte olan koşullarını benimse miş, hem de eski kültürel geleneklerini sürdürmüşlerdir. Demir Çağı Geç Hitit krallıklarının ortaya çıkışın- dan da anladığımız üzere, Geç Tunç Çağı Anadolu kültürlerinin güçlü öğeleri Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriyede korunmuştur. 


Ancak burada önemli 

bir açıklama yapmalıyız. 
Demir Çağı topluluklarının birçoğuna ait maddi kültür öğesi ve yazıt, bu toplulukların hükümdarlarına aittir, Birçok örnekte, kraliyet hanedanlıklarının yönettikleri topluluk içerisindeki çoğunluktan farklı bir 


etnik kökene sahip olduğu gözlemlenmiştir. Dolayısıyla yöneten ile yönetilen birbirinden farklı dilde konuşuyor olabilir. Bu durumun Geç Hitit krallıklarının birçoğu için de geçerli olduğunu düşünebiliriz. Bu krallıkların Tunç Çağı ile olan bağları çeşitli bulgu larla kanıtlansa da, yönetici ailelerin soyunun Tunç Ça gının soylu yöneticilerinden gelip gelmediğini veya farklı sosyal ve etnik kökenlere hip olup olmadıklarını 


kesin olarak söyleyemeyiz. 
Eğer farklı etnik kökenlere 


sahip oldukları doğruysa, bu kişiler bir şekilde bölgede egemenlik kazanmış ve hakimiyetlerini meşrulaştırmak adına geçmişteki yönetici kesimin geleneklerini benimsemiş, hatta onlarla kan bağına sahip olduğunu iddia etmiş olabilirler. 
Yukarıda da anlattığımız gibi, Geç Hitit krallıkların. 
dan en azından birinin bir süreliğine, yabancı kökenli bir hanedanlık, belki de Filistinlilerin bir kuzey kolu tarafından yönetildiğini ve bu hanedanlığın, Palistin adı verilen krallığa hakim olduğunda, yeni yurtla. 


rının resmi dilini ve kült geleneklerini benimsediğini görüyoruz. 


MÖZ2. binyılda, Hitit Krallığı'nın Anadolu'nun hakim gücü haline geldiği yüzyılları kapsayan süreç ile MÖ 1.binyılın ilk yüzyıllarında, Anadolu ve Kuzey Suriyede Demir Çağı krallıklarının ortaya çıkışı ve gelişimini kapsayan süreçte meydana gelen önemli sosyal ve siyasi değişiklikler üzerine daha net bir anlayış geliştirebilmemiz. 


için yeni araştırmaların yapılması gerekmektedir. Tüm bu bahsettiğimiz krallıklar, 


bu dönemlerde, Arami komşularıyla çağdaş olarak geliştiler, ancak hiçbiri fazla uzun ömürlü olmadı ve MÖ 
7. yüzyıl sonlarına gelindiğinde, bunların hepsi Yeni Assur İmparatorluğu çatısı altında toplandı. 


Zinciri Höyük'te bulunan ortostatlarda, bukleli saçlar, takke biçimli başlıkları ve uzun giysileri içinde bir tören veya kurlamaya katılmak üzere 

sağa dönük olarak yürüyen Arami erkek figürler betimleniyor. 
Zincirli Höyük, Gaziantep, İstanbul Arkeoloji Müzeleri 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YUNAN 


DEMİR ÇAĞINDA 
AN AM YAPILA e RAMİ 


Fi geye 


| 
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Hitit Büyük Krallığı'nın (MÖ 1400-1190) yıkıldığı MÖ 1190 yılları Anadolu coğrafyasında yaşayan halklar için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Bu tarihten itibaren Anadolu toprakları dört büyük göç olayına şahit olmuştur; Balkanlardan Thrako-Frig, Kıta 


Yunanistan'dan önce Dor sonra İon, Transkafkasya'dan Muski ve Suriye'den Arami göçleri Yalin Anadolu'yu kısmen ilgilendiren, Güney Ege ve Akdeniz'de var olduğu öne sürülen ve Deniz baran Kavimleri gibi genel bir isimle etiketlendirilen başka bir göç olayı ise sorunludur. Daha Aiyonkarakisar 


Müzesi, 


çok Mısır kaynaklarında izlenen söz konusu halk hareketliliği arkeolojik kimliklendirme temelinde Anadolu tarihi için karmaşıklıklar içeren bir konudur. Anadolu politik ve kültürel tarihini temelden sarsan dış dinamiklerle birlikte Tunç Çağı sona erer ve Demir Çağı başlar. 


üncel arkeo- olması tarihsel arkeolojinin * düşünülebilir. Krallığın yarı-göçebe komşu Kağka 

lojik bulgular © halen çözüm bulamadığı © periferinde gerçekleşensöz halkı, Kuruğtamalı göçerler 

Demir Çağını © konuların başında gel- konusu dış göçlerin yanı o ve Fırat'ın doğusunda yabaşlatan dina- © mektedir. Anadolu'nun sıra bazı iç dinamiklerin şayan göçebe İsmerikalılar miklere Kızılırmak Havzası © da içinde bulunduğu Batı © de çökmedeetkinolduk- © gelmektedir. 2000li yıllardan ve yakın çevresinden bak- © Ön Asya coğrafyasında ları giderek artan ölçüde | itibaren Kızılırmak Kavsi mayı zorunlu kılmaktadır. o dramatik iklim değişimleri-  dillendirilmeye başlanmış. © içindeyani Hatti Ülkesin- 
1990lı yıllarda Gordion'la (ne bağlı kuraklık ve kıtlığın © tar. Bunların başında Eski © de geliştirilen kazılar, Batı birlikte “Karanlık Çağ” Thrako-Frig, Dor-İon ve Krallık Dönemi'nden beri © Ön Asyada MÖ 13. yüzaraştırmaları temelinde Arami göçlerini tetikle- mücadele edilen kuzeydeki 


bölgede başlayan arkeolojik © yen küresel ögeler olduğu hareketlilik Kamanlehöyük, Bogazköy-Büyükkaya ve Oluz 
Höyük'le devam etmektedir. Gor- 


dion kazılarının Anadolu arkeolojisine sunmuş olduğu kronolojik bir katkı ve terminolojik bir sorun olan Karanlık Çağ 
(MÖ 1190-1000), 
Erken Demir Çağı 
(MÖ 1190-850) 
zaman çerçevesi içinde yerini almıştır. Hitit Krallığı'nın yaşam sürecindeki en güçlü döneminde yerle bir 


yılın başlarından itibaren (© ma temelinde geliştirilen (© Boğazköy-Büyükkaya, suyun depolanması iki 


yaşanmakta olan kuraklık (© söz konusu önlemlertahıl (© Alaca Höyük ve Kaman- çeşit yapı ile sağlanmıştır; ve kıtlık sorunlarının depoları (silolar) ile baraj Kalehöyük'te açığa çıkarılan ; barajlar ve havuzlar. Haneredeyse aynı oranda Orta © ve havuzlar olarak karşımız — dev silolardan anlaşılmak- © vuzlar çoğunlukla başkent Anadolu'yu da etkilemiş çıkmaktadır. Kuraklığın tadır. Duvarları ve tabanı Hattusada saptanmıştır. 
olduğuna işaret etmeye baş- © olumsuz sonucu olarak saman katkılı sıvalarla kap- © Barajlar ise Hatti Ülkesi ve lamıştır. MÖ 1350/1300lü beliren kıtlıkla mücadele © lanmışolan vekişdönemi © periferinde yaygın olarak yıllardan itibaren iklimde etmek amacıyla tahılların, üstü kapatılarak korunan görülmektedir. Kayseriani ısı artışları ile başlayan, © özellikle buğdayın devlet siloların hem kontrollü Karakuyu, Sivas-Kuşaklı ve sonrasında kuraklık ve denetiminde toprak içinde tahıl dağıtımı hem de yakın © Amasya-Doğantepe bunlar kıtlıkla sonuçlanan önemli oluşturulmuş devsilolarda gelecekte kullanı- içinde tipik olanlarıdır. 
değişim olduğuna ilişkin depolanmış lacak 


Bu bağlamda MÖ 1300'lerden itibaren özellikle Makedonya ve Batı Trakya ile Kıta Yunanistan'dan 
Anadolu coğrafyasını hedefleyen kitlesel göçler ilk kez yazılı belgelerle 


bulgular günden güne olduğu artmaktadır. Kuraklığın bir sonucu olan su sıkıntısı ile kıtlık sorununu aşmak amacıyla Hititlerin birtakım önlemler aldıkları anlaşılmaktadır. 
Depola- 


yerli yerine oturtulmuş 
Anadolu tarihini karanlığa boğmuştur. Anadolu kültür tarihinin gelişim sürecinde kayıp bir zaman olan Karanlık Çağda, özellikle Hattuğa'nın yıkılması ile 


gerdan tohum- © yazı ve her çeşit kültür gecmek ların garan- © hareketi de durmuştur. 
Di otik tiye alınmaları Toprakları Kaska halkı bem i için tasarlanmış ve © tarafından işgal edilirken Medeni hayata geçirilmiş o uygarlıklarına ait ne varsa oldukları anlaşıl- © imha edildiği anlaşılan 


maktadır. Kuraklık © Hititlerden sonra, Kızı- nedeniyle azalan — Jırmak Havzası gerek kül- 


Boğazköy- 
Büyükkaya, 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türel açıdan gerekse imar faaliyetleri bakımından hiçbir zaman Hitit Krallığı seviyesine ulaşamamıştır. 


MÖ 13. yüzyılın sonların- dan itibaren Anadolu'ya giren ve önce Marmara Denizi'nin güneyindeki topraklara, sonrasında ise Kızılırmak'ın batısındaki coğrafyaya yerleşmeye başlayan Thrako-Frig toplumları arkeolojik olarak en iyi Gordion'dan izlenebilmektedir. Gordion 7B ve ZA tabakalarında açığa çıkarılan basit yapılar ile ilkel görünümlü çanak-çömlekler Karanlık Çağ toplumlarının eski kültürlerle bağlantılı olmadığına işaret etmektedir. 
MÖ 9. yüzyılda 6. Mimari Tabaka ile birlikte Frig Krallığı'nı kuran Balkan kökenli insanlar bölgenin 


kadim kültürlerini özümseip, anıtsal kent kapısı, sur duvarları, megaron saraylar, açık hava tapınakları ve tümülüsler ile Gordion özelinde yepyeni bir yerel Anadolu Demir Çağı krallığı kurmuşlardır. Buna karşın Frigler, Anadolu'nun yeterince tanıyamadığımız antik halklarından biridir, Frigleri eski Yunan ve Assur yazılı kaynaklarından izleyebilmemize rağmen, yeterli sayıda 


kaya mezarı incelenmiş olmasına, tümülüs, yerleşme ve kale sayısının fazla olmasına karşın bu halkla ilgili bilinmeyenlerin bilinenlere oranla hala çok daha fazla olduğu görülmektedir. 


MÖ 1190'lardan itibaren yaşanan karmaşadan canını kurtarabilen Hitit kral ailesi ve soyluları Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye'ye 


doğru çekilerek oralarda tutunmaya, kent-devletlerle varlıklarını korumaya ve sürdürmeye çalışmışlardır. 
Güneyden gelen göçler 

le halkı Aramileşmeye başlayan bölgede Luvi hiyeroglifine, sonraki dönemlerde Arami ve Fenike alfabeleri eşlik etmiştir. MÖ 
9. yüzyılın ortalarından itibaren kentlerin yönetimleri Arami kökenli kralların eline geçmeye başlamıştır. 
Başlangıçta Büyük Krallığın devamı olan, sonrasında etnik bakımdan kozmopolit bir yapıya dönüşen Geç Hitit Kent devletleri MÖ 

7. yüzyılın ortalarında tümüyle Assur İmparatorluğu sınırlarına dahil edilmiştir. 


Hitit Büyük Krallığı'nın son dönemine ait bir belgede düşman prens Pahuwalı Mita adı geçer. Genellikle Sivas yöresine lokalize edilen Pahhuwa'nın konumu ve Mita ismi doğuda beliren yeni bir halka, Mugkilere (Muşkiler) atıf olarak 


yorumlanmıştır. MÖ 12. 
yüzyıl ve sonrasındaki Assur yazılı belgeleri, 1. 
Tiglatpileser, IL. Tukiltu-ninurta ve TI. Asurnasirpal'in Muğkilerle olan savaşlarından söz etmektedir. 

Bu tarihsel verilere göre Muğkiler, MÖ 12. yüzyıldan 


9. yüzyıla değin bugünkü Elazığ- Malatya yöresinde yaşayan bir topluluk durumundadır. 


Hititlerin yıkıldığı yıllarda, Thrako-Friglerin Anadolu'ya göçlerinin son dönemlerinde, Türkiye toprakları yavaş ve sessiz gelişen bir 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iskitlere ait Kül Oba, Tümülüsü'nde bulunan elektrum. 

altın: gümüş. 
alaşımı) vazo, üzerinde bir diş çekme sahnesi betimleniyor. 
MO4, yüzyilin 


Ermitaj Müzesi, 
St Petersburg, 
Rusya 


İl 


MÖ 1190'lardan itibaren yaşanan karmaşadan canını kurtarabilen Hitit kral ailesi ve soyluları Güneydoğu Anadolu ve Kuzey Suriye'ye doğru çekilerek oralarda tutunmaya, kenidevletlerle varlıklarını korumaya ve SÜFdürmeye çalışmışlardır. 


başka göçe daha sahne olmuştur. Kıta Yunanistandan kopup gelen Aioller, İonlar ve Dorlar, Ege Adaları üzerinden geçerek Anadolu'nun 

batı kıyılarına sahillerine ulaşmışlardır. Kıta Yunanistan halkı, üç kol halinde, merkezi bir otoritenin bulunmadığı Batı Anadolu 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kıyılarına göçmeye ve Ege kıyılarına yerleşmeye başlamışlardır. Batı Anadolu kıyılarına göçen Aioller Edremit Körfezi'nden 


İzmir, İonlar İzmir ve güneyine, Dorlar ise, biraz daha güneyde kalan kıyılara yerleşirler. Yeni gelenler Hititlerin bıraktığı boşluktan yararlanarak kendi dillerini Anadolu'ya aşılamaya başla» mışlar, sonrasında alfabe lerini geliştirmişlerdir. Bu bağlamda Hellen dili deniz kültürünün de yardımıyla Anadolu Egesine yerleşmiş, dış dinamiklerin neden olduğu uzun ve karanlık yıllarda yerli dil Luviceye baskın gelerek “halk dili” olmuştur. 


İskitlerin MÖ 9. yüzyılan ortalarından itibaren Doğu Anadolu üzerinden Anadolu'nun içlerine akmaları, Kızılırmak'ın (Halys) batısındaki coğrafyada huzursuzluk ve kargaşa ortamı oluşturmuş, politik dengeleri değiştirmiş, Frig Krallığı'nın yıkılışına neden olmuştur. Önce Urartu Krallığı, sonrasında ise Assur İmparatorluğu'nun 


tarihten silinmesiyle Batı İran, Kuzey Mezopotamya 


ve Doğu Anadolu'da etkin Tunç Urartu kemer güç durumuna gelen Med gan ler, Kral Kyarksares önder Rezan Has Müzesi 


liğinde Fırat'ın batısındaki Anadolu topraklarını tehdit etmeye başlamıştır. Med lerin, Urartu ve Assur'un yıkılışı ile birlikte batıya hareketlenmeleri Kızılırmak Kavsi İçi ve yakın çevre sinde antik batının Kappa dokia dediği, Assurluların ise Tabal, Kağku ve Tuwana andığı topraklarında 


n Frigleşmiş Kızı lurmak Havzası topluluk: larının yakın geleceklerini n politik ve askeri başında gelmek. 


Urartu Kralı ll, Sardur tarafından inşa edilen Çavuştepe Kalesi'nin depo yapısı içerisinde tahıl, susam yağı, arap, ve da maden saklan os görüyo 


Doğu Anadolu yaylasında yürütülen arkeolojik kazı 


larda yerleşmelerin Urartu 


Dönemi sonrası tabakala: rında Med ve Akhaimenid dönemleri belirgin biçimde bugüne değin teşhis edile memiştir. Çavuştepe, Van Kalesi, Van Kalesi Höyüğü, Karagündüz He 
Dilkaya gibi yerleşmelerde gerçekleştirilen kazılar, hemen Urartu sonrasında 


Van Gölü Havzası yerleş melerinde belli belirsiz iskânların gerçekleştiği, daha sonrasında ise kısa bir dönem ıssızlaşma oluştu ğuna işaret etmektedir. Bu durum Urartu sonrasında savunmasız kalan halkın belki de Batıdan mekte olan göç hareketle rinin verdiği tedirginlikle yüksek alanlara çıktığına, kent yaşamından uzak, pas. 
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eğriyi 


toral bir hayata geçtiklerine işaret etmektedir. Yaklaşık 
150 yıl süren bu dönemde 
bilinmezlerin bilinenlerden çok daha fazla olması ve yazılı belgelerin noksanlığı, Doğu Anadolu yaylası için bir “Karanlık Çağ” yaşandı ğını göstermektedir. Buna karşın, Çavuştepe, Van Ka lesi Höyüğü ve Karagündüz Höyüğü'nde kazılar sonucu saptanmış derme yapılardan oluşan i ile bazı mezarlar, Urar- 


çatma ânlar 


tu mimari tabakalarının üzerinde yer alan ve eski 


kültürden 


yıf da olsa izler taşıyan bir kültür tabakasın- dan sonra, yani Post-Urartu sonrası dönemde yeni 

bir kültürü temsil eden, eski geleneklerle hiç ilgisi olmayan boya bezemeli bir çanak — çömlek türü ortaya çıkmıştır. İyi pişmiş, krem astarlı ve genellikle kahverenginin tonları ve siyahla boyanmış bu çanak-çömlek grubu içinde çeşitli geo. 
metrik ve bitkisel motiflerle bezenmiş kapların yanı sıra, arkeoloji literatüründe üçgen bezeme ve fisto beze me olarak bilinen üçgen ve fisto motifleriyle süslenmiş kimi kaplar dikkat çeken özelliklere sahiptir. Boyalı ni çanak 


ve krem astarlı yı çömlek grubu, Urartu sonrası dönemde Doğu Anadolu yaylasına boya be 


zemeli geleneği getiren bazı toplulukların olabileceğini düşündürmesi bakımından çok önemlidir. 


Kızılırmak Havzası'na coğ rafi açıdan yakın bir bölge olan bugünkü Erzincan 

kent merkezinin doğusundaki verimli ovada konum. 
lanmış olan Altıntepe ve 

Saztepedde bulunmuş, boya bezekli çanak-çömlek gru- 


bu içinde üçgen motifleri ile bitkisel bezemeli boyalı kaplar MÖ 6. yüzyıl sonla rına yani Urartu Krallığı'nın yıkılışından hemen sonraki döneme tarihlenirler. Buna karşın, Kızılırmak Havzası ile Erzincan bölgesine uzak bir konumu olan Van Gölü Havzası'ndaki Van Kalesi, Van Kalesi Höyüğü, Kara gündüz Höyüğü gibi yerleş melerde saptanan üçgen ve fisto bezemeler ile figürlü 


motifler içeren çanak-çöm. 


lekler, MÖ 5. yüzyil sonları ve MÖ 4. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmektedir. 
Bu durum, yani Kızılırmak Havzası karakteri taşı 


an boya bezemeli çanak-çömleğin MÖ 6. yüzyıl sonlarında Erzincan bölgesinde, MÖ 5. yüzyil sonları ile MÖ 
4. yüzyılda ise Van Gölü Havzası'nda ortaya çıkması, Batı'dan Doğu'ya üçgen ve 


fisto motifleri ile figürlü bezeme içeren çanak-çöm. 
lek geleneği temelinde izlenebilen insan topluluk ları hareketlerine kronolojik düzlemde kesin bir şekilde işaret etmektedir. 


Kızılırmak Havzası kö- 


kenli toplulukların Doğu Anadolu yaylasına Erzincan bölgesinden girdiklerini antik Batı kaynaklarından da izleyebiliyoruz. Strabon, “Armenos'un kuvvetlerinin bir bölümü başlangıçta Sophene topraklarına bağlı Akilisene'yi ele geçirirken, geri kalanı Kalkhene'yi 

ve Adiabenos'a kadar Syspiritis'i işgal etmişti” demektedir. Erzincan yöresin. 
de olduğu bilinen Akilisene, sonrasında Anahit Tapınağı kurulacak kadar önemli ve kutsal bir kent durumuna gelmiştir. Syspirytis ise bü yük olasılıkla Erzurum ya. 


kınlarındaki İspir olmalıdır. 
Bu bağlamda Strabon'un bahsettiği göçler Erzincan'ın doğusundaki Altıntepe ve Saztepe ile Erzurum yakınlarındaki Sos Höyük, Güllüdere, Tasmasor ve Tetikom gibi önemli Geç Demir Çağı yerleşmelerinde bulunmuş olan Kızılırmak Havzası tipi boya bezemeli çanak-çömleklerin yansıttığı yeni insan ve toplum hareketleri ile arkeolojik kimlik kazanırken, Strabon'un aktardığı tarihsel kayıtlar da arkeolojik bulguların yardımıyla bir anlam kazanmaya başlamıştır. 
Bölge değiştiren Frigleşmiş toplulukların, Herodotos'un yaşadığı dönem olan MÖ 5. 
yüzyıla değin Doğu Anadolu yaylasının yerel kültürlerinden etkilenerek Ermenileşme sürecine girmiş oldukları anlaşılmaktadır. 
Etnik bir bütünleşmeyi gösteren bu durum, Doğu Anadolu'nun arkaik kültür dinamiklerinin bölgeye yabancı unsur olarak gelen insanların değişimlerinde MÖ 4. yüzyıla değin önemli rol oynamış olduğuna işaret etmektedir, Dilbilimcilerin. 
genel kanısı ışığında, özünde Hint - Avrupa kökenine sahip olan Ermenicenin eski Anadolu dillerinin Hint — “Avrupalı olmayan etkilerini hem de yoğun olarak bünyesinde taşımakta olduğunu biliyoruz. Bu durum Doğu Anadolu yaylası iç dinamikleri ile yerel kültür unsurlarının Ermeniceye doğrudan yansımış olduğunu göstermektedir. 


Urartu sonrası Doğu Anadolu yaylasında yaşamaya devam eden Alarodlar, Khaldeliler ve Phasisler gibi yerli halkların Batı'dan gelenlerin mevcudiyeti ve baskıları nedeniyle yüksek arazilere çıkmış oldukları tarihsel kayıtlar ile arkeolojik bulgulardan bilinmektedir. Bu durumun çok uzun sürmediği, tarihsel süreç içinde Doğu Anadolu Geç Demir Çağı toplumlarının bütünleşik bir yapıya ulaştığı düşünülebilir. Daha basite indirgediğimiz- 

de Herodotos'un Frigler olarak nitelendirdiği Kızılırmak Havzası topluluklarıyla Urartu coğrafyası halklarının bir alışma döneminden sonra birlikte yaşamak zorunda kalmış olduğu anlaşılmaktadır. 
Herodotos Armenialıları, Alarodlar olarak isimlendirdiği bir etnik topluluğu vurgulayarak açık bir şekilde etnisite temelinde ayırmaktadır. Bu aktarımlar bir taraftan da bölgenin etnik çeşitlilik açısından zenginliğini yansıtmaktadır. Bu bağlamda, Urartudan miras kalmış, belki de Urartuların devamı olan ve Kızılırmak Havzası göçmenleri geldiğinde bölgede olduğu bilinen Alarodların, MÖ 6. 
yüzyıl itibarı ile bölgenin en eski halkı olduğunu söyleyebilecek durumdayız. Kserkses'in MÖ 481 
yılında Yunanistan'a yaptığı sefer sırasında ordusunda hem Armenialılar hem de Alarodların bulunması, 


MÖ 5. yüzyıl başlarında Doğu Anadolu yaylasında Ermeni üst kimliğinin henüz tam olarak oluşmadığına, arkaik Ermenilerin halen bir alt nüfus grubu olduğuna işaret etmektedir. 
Arkaik Ermenilerin yaklaşık olarak MÖ 590'lardan başlayan ve en azından 


MÖ 4. yüzyıla değin süren bir yer değiştirme hareketliliği ile Kızılırmak Havzası'ndaki Tabal, Kaşku ve Tuwana gibi ülkelerden göç etmiş Geç Demir Çağı toplumları olduğu konusunda arkeolojik bulgular giderek artmaktadır. 


MÖ 9. yüzyılda Frig Krallığı'nı kuran Balkan kökenli insanlar bölgenin kadim kültürlerini özümseyip, anıtsal ken kapısı, sur duvarları, megaron saraylar, açık hava tapınakları ve tümülüsler ile Gordion özelinde yepyeni bir yerel Anadolu Demir Çağı krallığı kurmuşlardır. 


Yörük Selim-Kahramanmaraş'ta bulunan ve Geç Demir Çağına tarihlenen bazalt telde bir kan-koca olduğu düşünülen kadın ve erkek betimlemeleri yeralıyor. Adana Müzesi 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Kimmer 
“ iskit 


Samiler 


ski Anadolu kültürleri ve dilleri arasındaki etkileşim alanlarını incelemek için izlenen yöntemlerden bir tanesi de sosyal bağ alanlarının tespitidir. 
Sosyal bağ alanları ifadesiyle “bir dil veya kültürün Anadolu'da bulunuş nedenleri” kastedilmektedir. Bunu yerlilik, göçmenlik, istila, sürgünlük, mültecilik, kültürleşme, yönetme üstünlüğü ve ödünç alma gibi alt başlıklarla ele almak mümkündür. Göçmenlik, eski Anadolu'daki kültürleşme üzerindeki etkileri nedeniyle önemlidir. Bir halk grubunun göçmenliği üzerinde tartışabilmek için kültür-tarihsel arkeolojik verilere, edebiyat ve epigrafya kaynaklarına ve dilbilimsel değerlendirmelere bakmak gerekir. Bu yaklaşımlar 


BİRİNCİ BİNV 
VE DİŞ GÖL 


Sırtında babasını taşıyan Aeneas, 
Trola Savaşı'ndan kaçan Troallara önderlik ediyor. 
Vergils'un. 
heneis adlı eserinde Aeneasin Teolaldan ayrılışı ve sonunda 
Roma'ya ulaşması anlatılmaktadır. 
MS 1. yüzyil, 
Fompeli, 
Napoli 
Arkeoloji 
Müzesi 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arasında tarihsel-karşılaştırmalı dilbilimin bir adım daha öne çıkmasının nedeni dilin muhafazakar alanlarının bulunması ve göçmenlerin konuştukları dile ait izlerin farklı kültür evrelerinde bile tespit edilebilmesidir. 


Anadolu Eskiçağının en önemli göç evrelerinden bir tanesinin Tunç Çağının sonlarıyla Demir Çağının 


başlangıcı arasında kaldığı kabul edilmektedir. Geleneksel olarak büyük çaplı istila hareketlerinin Anadolu topraklarında yeni göç dalgaları yarattığı, Balkanlardan ve Ege-Akdeniz istikametinden gelen yeni halk gruplarının kendilerine iskan alanları oluşturdukları varsayılmaktadır. Bu türden göç hareketleri genellikle eski Yunan edebi kaynaklarında anlatılan olaylarla açıklanmaktadır. 
Herodotos'tan Strabon'a kadar hemen hemen bütün Yunanlı tarihçi ve coğrafyacalar, nüfus hareketlerinin ya bir kurucu (ktistes) ya da bir göçmen (metanastes) önderliğinde gerçekleşmiş olduğunu dile getirmişlerdir. Ktistesler, Troia Savaşı öncesi ve sonrasındaki olaylarda belirli bir halk grubunu peşlerine takıp kendilerine yeni topraklar, kentler veya bölgeler iskan etmeleriyle tanınırlar. 
Böylece Anadolu'da Yunanlar tarafından iskan edilmiş her kentin kökeninin aslında bir kurucuya dayandığını ileri 


sürme imkanı ortaya çıkar. Bu yöntemin eski Yunan tarihçiliği ve coğrafyacılığının ideolojik yanlarından bir tanesi olduğunu hatırlatmak gerekir. 
İdeolojiktir çünkü Ön Asya ve Sami dünyasında örneklerine rastlanan jencolojilere (soy bilimi), başka bir deyişle soylar ve boylar kuramlarına benzemektedir. Daha klasik Atina çağında tüm Akdeniz, 


NADOLU'SUNDA 


Ege, Anadolu ve Karadenize yayılmış 1500'den fazla kent, Yunan kimliğiyle tanınıyor. 
du. Doğal olarak Yunanların antik dünyanın neredeyse tamamına yayılmış olmalarını açıklayacak bir doktrin modeli kendini ktisteslerde bulmuştur ancak bu yöntemin en büyük sakıncalarından biri çok sıklıkla mitolojiye başvurması, tarihsel gerçekliğe dair izleri örtmesidir. 
Yunan kaynaklarında “Anadolu'ya yapılan göçlerin başlangıcı, efsanevi Minos çağına kadar uzanmaktadır. 
Yunanistanda, adalarda ve Batı Anadolu'da yaşayan 

ve Yunanca konuşmayan halkların Yunanlar gelmeden önce çeşitli bölgelere dağılmış olmalıydılar. Girit “Adası, bu göç dalgasının merkez üssü olarak kabul edilmiştir. Minos tarafından adadan kovulan Sarpedon, yandaşlarıyla birlikte Likya'ya yerleşmiş, burada yerli Milyaslılara karşı üstün gelerek kentler kurmuştur. Sarpedon önderliğinde Girit'ten ayrılan 


kadar hemen hemen bütün 


Yunanlı te 


coğrafyac 


hareketlerinin ya 


bir kurucu (ktistes) 


ya da bir gö: 


(metanastes) 


Kabartmalı amforanın. 
boyun kısmında Tola 

atı içindeki Yunanlar 

MO yaklaşık 670. Delos Arkeoloji Müzesi, Mikonos. 
Adası, Yunanstan. 


bu insanlara Termilai adı veriliyordu. Termilai adını alanların dışında Pelasglar, Lelegler ve Philistler gibi hatırı sayılır halk gruplarının da Girit'ten ayrıldıkları, Ege : ve Akdenizde çeşitli bölgeleri 

kolonize ettikleri anlatılmak: i tadır 


Eski Yunan ve Roma kaynak- © ları ikinci bir göç dalgasını 

Troia Savaşı sonrasındaki 3 
olaylarla ilişkilendirirler. 

Bu göç dalgasının hem Yunanların çeşitli Anadolu kentlerini iskan etmelerine hem de çeşitli halk grupları nın Akdenize yayılmalarına yol açtığı görülmektedir. 
Bir bakıma Anadolu dışına 


konulardan biri Roma'nın iskanı ve kuruluşudur. Vergilius, Aeneis adlı eserinde Aeneas'ın nasıl Troiadan yapılan göçlerin başlangıcı sayılır. Bu iskanlar arasında kökeni itibarıyla en tartışılan 


ayrılarak sonunda Roma'y ulaştığını anlatmaktadır. 
Romahnın efsanevi kurucuları 


Sengarken (Sakarya) 


AKDENİZ 


KARADENİZ v$inepe anası 
TapnLAG ONA solar larak Perl bağla, ronTUs pas 


GR Maya Gam 


UYKAOMA © TABAL pe Hirir o, 
Kirve 


MÖ 1. Binyıl Anadolu haritası, Harita, Trevor Bryce'in Atlas of he Ancient Near East Routledge, 2016'adlı kitabından Trevor Bryce ve Jessie Birkert Resin izinleriyle uyarlanmıştır. 


Romulus ve Remus'un soyu da bir çok yazara göre dedeleri Numitor üzerinden Aencasa kadar uzanmaktadır. Şüphesiz, Anadolu dışına yapılan göçler arasında en çok bilineni ve üzerinde tarihsel açıdan en çok durulanı Etrüsk göçüdür. Pek çok antik yazar Etrüsklerin Troia savaşından hemen sonra Lidya'ya ayrılarak Romahın kuzeyinde Etruria bölgesine yerleştiklerini anlatmaktadırlar. Etrüsklerin Anadolu kökenli 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halklardan sayılmalarına yönelik modern çağda öne sürülmüş pek çok görüş bulunmaktadır. Genellikle çeşitli varsayımlar üzerinden açıklanmaya çalışılan bu Troia sonrası göçlerin tarihsel bir olgu olup olmadığını söylemek zordur. Belki de bu türden göç olasılıklarını tartışmaya açabilecek en önemli anıtlar, Hiyeroglif Luvicesi ve Fenike dillerinde kayda geçirilmiş olan Çineköy ve Karatepe anıtlarıdır. Her iki anıt da Muksas adında birini Kilikya/Hiyava Krallığı'nın kurucusu olarak tanıtmaktadırlar. Bu isim Fenike dilinde m-p-3 kökleriyle yazılan ve Yunan kaynaklarında Moksos veya Mopsos olarak söylenen şahısla eşitlenmiştir. Mopsos önderliğinde gerçekleştiği düşünülen göçün bir elit üstünlüğüne mi dayandığını yoksa bir nüfus hareketini mi yansıttığını söylemek zordur. 
Bu göçün konusu olan insanlar Yunanca değil, Luvice yazmış ve konuşmuşlardır. 


Üçüncü ve en önemli değişiklik dalgası Mısır kaynaklarının “Deniz Kavimleri” adını verdikleri göç ve istila hareketidir. 
Bu hareketin kaynağı olan halklar eski Yunan kaynaklarının Dorların gelişiyle karakterize ettikleri göç ve istila dalgasıyla zaman zaman örtüşmektedir. 11. Ramses dönemi (1279-1213) kaynaklarından itibaren bir dizi halk ismi de Deniz Kavimleri arasında sayılmaktadır. Bunlar, relatif transliterasyonla, Denyen, Ekweş, Şekeleş, Şerden, Tereş ve Weşeş adıyla anılmakta dir. Bunlara zaman zaman Lukka, Karkişa, Peleset, Tjeker gibi adlar da ilave olmaktadır. 11. Ramses dönemi (1186- 1155) 


NN 


W 


£ | 


KİNE 


olaylarını anlatan Medinet Habu anıtının ikinci pilonu üzerindeki hiyeroglif yazılı kitabede bu Deniz Kavimlerinin sebep olduğu olaylar anlatılmaktadır. Kitabede şöyle denmektedir: 


“Bu yabancı memleketler kendi adalarında bir yıkım planı oluşturdular. Hepsi birden bütün bu memleketler ayağa kalktılar ve savaşa koyuldular. Hatti, Kode, Karkamış, Arzava ve Alaşiyatdan itibaren hiç bir ülke onların silahlarının önünde duramadılar. 
“Hepsini bir defasında yerle bir ettiler. Amurrulda bir kamp kurulmuştu. Memleketi ve insanlarını sanki hiç var olmamuşlar gibi yerle bir ettiler. 
Mısıra doğru yola çıkıyorlardı. 
Önlerine bir ateş hazırlanmış- 
1. Bunlar birleşerek bir araya gelmiş Peleset, Tjeker, Şekeleş, 


Medinet Habu tapınağının duvarında yer alan kabartmalarda deniz kavimlerinin Mısır'a yaptığı saldınlar tasvir ediliyor. 
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Denyen ve Weşeş memleketlerinin insanlarıydı” 


Mısır kaynaklarında sözü edilen Deniz Kavimlerinin antik dönem kaynaklarında adları geçen halklarla eşitlenmesi Eskiçağ Tarihi araştırmalarının artık rutinleşmiş spekülatif alanlarından 

bir tanesidir. Genel olarak Denyen'i Danaoi'la, Ekweş'i Akalarla, Lukkalyı Lukialılarla, Peleset'i Filistinlilere, Şekeleş'i Sikullerle yani Sicilyalılarla, Şerden'i Sardinyalılarla, Tereş'i Tyrrheniahlarla yani Etrüsklerle, Tjeker'i Teukrialılarla, Weşeş'i Osklarla eşitleme eğilimi vardır. Kimin tarafından dile getirilmiş olursa olsun isim benzerliği üzerinden yapılan bütün tartışmalar baştan bir kabule dayanmaktadır ve Eskiçağ araştırmaları isim. 
benzerliği üzerinden yapılan yanlış tartışma sonuçlarıyla doludur. Bunu anlamak için Ön Asya kaynaklarındaki Armena, Subur ve urti gibi adlara ve bunların eşitlendikleri modern halklara bakmak yeterlidir. Nitekim bu türden eşitleme olasılıklarından vazgeçilmemekte, konuyu daha karmaşık hale sokacak yeni yorum ve açıklamaların önü açılmaktadır. Bu kapsamda örneğin Denyen, Egweş ve Lukka gibi adların lehte ve aleyhte değerlendirmesine olanak sağlayacak pek çok görüş ortaya konabilir. 
Anadoludaki nüfus yapılanmalarına etkileri bakımından Yunan kaynaklarında bahsi geçen ve yine Demir Çağının başlangıcında meydana geldiği kabul edilen göçler, Balkan kökenli olanlardır. 


çı olarak betmlenimi Parkluslun Likya iyaltk 


Balkan göçlerinin bir kanadı Yunanistan, bir kanadı 

da Anadolu'ya yönelmiş 

tir. Yunanistan'a Dorların ulaşması sonucunda Miken kültürünün yaratıcısı sayılan insanlar tarih sahnesinden çekilmiş, yeni kültürlerin 
ortaya çıkışına kadar 200 
yılı bulan bir boşluğun 

bir karanlık dönemin, ortaya çıktığı kabul edil miştir. Öyle ki, bu dönemin yalnız Yunanistan'da değil, Anadoluda da kendini 


gösterdiği kabul edilmektedir 


Demir ının başlangıcında 


meydana geldiği ve en az 
200 yıl sürdüğü kabul edilen 
Karanlık Çağ deyiminin 


artık terk edilmesi gere 


bir görüş olduğu mod çalışmalarda vurgulanmak 

tadır. Bugün Batı Anadoluda yürütülen arkeolojik kazılar genellikle Batılı akademik 

leneklerin büyük itibar gös terdi 
Çağı ar kent alanındaki başka saha: 


Roma İmparatorluk 


turmalarından çıkıp lara baktıklarında Tunç Çağı ve öncesi evrelere ait bulun tuları gün ışığına çıkarmakta gecikmeyecektir. Mevcut arkeolojik araştırmal 


kaynaklar ve dilbilimse ler ışığında Anadolu'nun Bi 


vel 


rinci Binyıl evresini etkileyen göç hareketlerinin uyumlu hal 


getirilmiş bir tablosunu 


çıkarmak oldukça zordur. Bu aşamada, en azından, durumun tarihsel-karşılaştırmalı dilbilim açısından nasıl göründüğünü bir taslak olarak sunmakta yarar vardır 


Balkanlar'dan Anadolu'ya 


Yunan edebi kaynakları Homeros'tan Strabon kadar bir dizi Balkan kökenli halk grubunun Anadolu ve Trakya'ya yer leştiklerinden söz etmektedir. Bu halklar arasında Ph ), Brygler (Brigler), Maionlar, Bithinler (Bithynler) gonlar (Paphlagonlar), Traklar (Thraklar), Bessiler, 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Üçüncü ve en önemli değişiklik dalgası Mısır kaynaklarının “Deniz Kavimleri"adını verdikleri göç ve istila hareketidir. Bu hareketin kaynağı olan halklar eski Yunan kaynaklarının Dorların gelişiyle karakterize ettikleri göç ve istila dalgasıyla zaman zaman örtüşmektedir. 


Dolonklar, Odrisler (Odrysler), Maediler, Thinler (Thynler) ve Migdonların (Mygdon) adları sayılmaktadır. Kaynaklar 

bu halklar arasında bazılarını birbirleriyle ilişkilendirmekte ve isimlerin zaman içinde değiştiğini ifade etmektedirler. Örneğin Herodotos, Friglerin Anadolu'ya göç etmeden önceki adlarının Makedonyalıların açıklamalarına dayanarak Brigler olduğunu söyler. Ancak Balkan Briglerinin Makedonya'nın kuzeyinde özellikle Bosna civarında yaşadıkları başka antik kaynaklardan anlaşılmaktadır. Özellikle Makedon krallığının büyüme döneminde (MÖ 4. yüzyılın yarısı) Briglerden bir grubun Marmara'nın güneyine göç ettikleri yine antik kaynaklarda anlatılmaktadır. Doğal olarak çeşitli sözcükler arasındaki telaffuz benzerliği Yunan tarihçi ve coğrafyacılarının sıkça başvurdukları yanlış etimolojik yöntemlerden bir tanesidir. Burada Frig adının Brig adına benzerliğinden yola çıkarak Friglerin Balkanlardan göç etmiş halklardan oldukları sonucuna varılmıştır. Bu türden bir sonucu, sistematik bir bilgiye dönüştürmek neredeyse olanaksızdır. Öncelikle Friglerin dili tam olarak çözülmemiştir. Yazı sistemi okunmasına rağmen dilin sözcük yapısı ve gramer özellikleri anlaşılmamıştır. 
Eski Anadolu dilleriyle yapılan karşılaştırmalar sonuç vermemektedir. Kısmen eski Yunanca yapım ve çekim ekleriyle karşilaştırılmaya uygun unsurlar barındırmaktadır. Buna karşılık antik Balkan dilleri alanındaki bilgilerimiz de yok denecek kadar azdır. Bu halkların çok önemli bir bölümü Hellenistik ve Roma İmparatorluk Dönemine kadar alfabesiz ve kitabesiz toplumlar olarak varlıklarını sürdürmüşlerdir. Balkanlarda ele geçen az sayıdaki belgenin okunuşu ve yorumlanması ise oldukça tartışmalıdır. Eğer Friglerin Balkanlardan Anadolu'ya göç ettikleri kabul edilirse bildiğimiz en eski Balkan dili, Balkanlarda değil Anadolu'da ortaya çıkan Frigcedir. 
Balkanlardan Anadolu'ya yönelmiş başka bir göç hareketi aslen Trak kabilelerinden biri olduğu iddia edilen Bithinlerin göçüdür. Bunların İstanbul'un Anadolu yakasından Bursa ve Bolu'ya kadar uzanan topraklara yerleştikleri kabul edilmektedir. Herodotos, Bithinlerin Thinlerle birlikte göç ettiklerini dile getirmektedir. Bithinler ve Thinler arasındaki ilişkiyi anlamamıza yardımcı olacak hiçbir epigrafik belge bilinmemektedir. Bölgede baskın gelmiş olan Bithinlerden geriye bir tek satır belge kalmamıştır. Bunlar, tuhaf bir şekilde, o çağda Anadolu'nun hemen her bölgesinde entelektüel hayatı etkileyen okur yazarlık geleneğinden tamamıyla uzak durmuşlardır. Ne kendileri için yeni bir yazı sistemi üretmiş ne de var olan yazı sistemlerinden birini kendi dillerine uygulamışlardır. 

Anadolu'nun diğer iki önemli halk grubu da Balkan göçleriyle ilişkilendirilir. Bir tanesi Ermenilerin, diğeri de Lidyalıların göçüdür. Ermeniilerin Eskiçağda herhangi bir yazılı belgesi yoktur. Bu nedenle dil özellikleri Anadolu veya Balkan dilleriyle karşılaştırmaya uygun değildir. Dillerinin arkaik özelliklerinin bulunmaması, önce Yunanca, sonra Farsçanın etkisine girmesi nedeniyle bu türden bir göç olasılığının lehine veya aleyhine bir görüş ortaya konamamaktadır. 
Lidyalılar, kaynaklara göre Homeros çağında Lidyalı adıyla değil Meiones veya Maiones adıyla anılıyorlardı. 
Herodotos'un anlattığına göre daha sonra Etrüsklerin kurucusu Tyrsenos'un ağabeyi kral Atys'un oğlu Lydos'tan adlarını almışlardır. Atys'un Lydos'un dışında Kar ve Mysos adında iki oğlu daha vardı ve bunlardan Karyalıların (Karia), Mysos da Misyalıların (Mysialıların) kurucusu olmuştur. Tabii bu safsatalardan yurtiçindeki ve yurtdışındaki tarih çalışmalarında sonuç çıkarma eğilimi o kadar yaygınlaşmıştır ki, artık konunun önüne geçilememektedir. Bugün dilbilimsel veriler ışığında hem Lidcenin hem de Karcanın eski Anadolu geleneğinde dilleri yazıp konuştukları kendi belgelerinden bilinir. Bu 


durum onların Anadolu'nun göçmen halklarından değil, tam tersi, yerli halklarından olduğunu göstermektedir. 


Hiç şüphesiz başta Trakya bölgesi olmak üzere Marmara'nın güneyi ve civarında yerleşmiş Balkan göçmenleri Anadolu Eskiçağında mevcuttu ama bunlar arasında en çok adı geçen Traklardan dahi geriye ancak bugünkü Bulgaristan sınırlarında birkaç yazılı belgenin kaldığı kabul edilmektedir. 
Ancak Trak inanç ve geleneklerinin hem Anadoluda hem de Yunanistanda itibar 


gördüğü Orpheus, Bakkhos ve Sabazios gibi kültlerin yaygınlığından anlaşılmaktadır. 


Balkanlardan Anadolu'ya yönelmiş son göç hareketleri olasılıkla Büyük İskender'in Anadolu'yu fethinden sonra gerçekleşmiş olmalıdır ancak bu göç hareketi büyük bir dalga halinde değil, küçük halk veya aile grupları halinde aşama aşama gerçekleşmiş olmalıdır. Bunlar, diğer Balkan halklarında da olduğu gibi ya Helenleşmiş ya da kısa zamanda Helen kültür ve diline entegre olmuşlardır. 
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Uşak bölgesinde bir Udya mezar içinde bir cenaze konvoyunda yürüyen, sağ tarafa bakan iki erkek figür görülüyor. 


bulunan ve duvar resimlerinde büyük olasılıkla 


Kadeş savaşı sırasında Mısırlılar tarafından esi alınan Lukkalı(ikyalı askerlerin 


Avrupa'dan Anadolu'ya 


betimlendiği ebu simbel tapınağı Sezer Seçer 


Roma devletinin Orta Avrupa'ya doğru genişlemesi s0- 


nucu MÖ 279'da Byzantion'a 


ulaşan Galatlar, Avrupadan 


Balkanları geçerek Anadolu'ya göç etmiş tek halktır. Üç boy halinde Eskişehir'de Sivrihisar'a, Ankara merkeze ve Yozgat'ta 


Büyüknefese yerleşmişlerdir. 
olmak üzere Batı Anadolu'ya 


Ancak özellikle İç Anadolu başta ve Batı Karadeniz bölgelerine 


de yayılmışlardır. Kendi dillerinde yazmış oldukları belgeleri yoktur. Kısa zamanda asimile olmuşlardır. Anadolu'da halk olarak Hristiyan inancına geçen ilk insanlar oldukları kabul edilir. Konuştukları dilin niteliği hakkında çeşitli şahıs ve yer 


adı yorumlarından başka bir 


Anadolu'dan Balkanlar'a 


şey söylenememektedir. 


Antik Yunan kaynaklarının söz ettiği ilginç göç olaylarından bir tanesi de Anadolu'dan Balkanlar'a yapılan göçtür. Herodotos, Misya (Mysia) ve Teukrialılardan oluşan bir grubun daha Troia Savaşı'ndan önce Çanakkale Boğazı'nı geçerek Balkanlar'a ve Avrupa'ya doğru göç ettiklerinden bahsetmektedir. Misya (Mysia), bugün aşağı yukarı Balıkesir-Bursa ile Uşak ve Kütahyanın kuzeyinde kalan bölgenin adıdır. 
Teukria da Çanakkalein doğusunda kalan bölgeye verilen addı. Çeşitli antik kaynaklar belirli bir siyasal örgütlenmesi 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bulunmayan Misyalıların, Frigler ve Lidyalılarla iç içe yaşadıklarını söylemektedir. 
Strabon dillerinin Lidce ve Frigce karışımı olduğunu söylerken, Athenacus bir Balkan dili olan Paconcayla akraba olduğundan bahseder. Ne Misya ne de Teukria diline ait bir belge günümüzde tespit edilmiştir. Kütahya Üyücek'te bulunan yazıt parçasının Misya diline ait olduğu varsayımı tamamen bir yorumdur. Misyalıların siyasal organizasyonu olmadığı için kendilerine ait bir yazı üretmiş veya kullanmış olmaları beklenmemektedir. 


Ön Asya'dan Anadolu'ya Göçler 

Tunç Çağından Demir Çağına geçişte Anadoludaki nü yapılanmalarını etkileyecek göç hareketleri tam olarak bilinmemektedir. Ön Asya dünyasıyla siyasal, kültürel 

ve ticari etkileşim içinde bulunan güney, güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinde Urartu ve Geç Hitit şehir devletlerine ait kültür izlerine rastlanmaktadır. MÖ 
9. yüzyıldan itibaren kültürel etkileri görülmeye başlanan Fenikeliler ne Anadolu'ya göç etmiş nede Anadoluda koloniler kurmuşlardır. Olasılıkla bu dönemlerde Güneydoğu Anadolu'nun batısında Sami kökenli halk göçleri başlamış olmalıdır. Kuzey Suriyeden Assur ve İbrani baskıları sonucu Anadolu'ya doğru kaymışlardır. Bunların bir bölümü Süryaniler olarak günümüze gelmiştir. Ön Asyadan Anadolu'ya doğru 


nüfus hareketlerinin ikinci etabı, Perslerin Anadolu'yu işgali sırasında meydana gelmiştir, Çeşitli Hint-İran kökenli halklar da bu dönemde Anadolu'ya doğru kaymışlardır. Pers istilası döneminde “Anadoluda Pers nüfus yapılanması veya göç hareketleri oluşmamıştır. Persler yönetici, asker ve tüccar olarak elit nüfuslar halinde satraplık merkezlerinde yaşamışlardır. Hellenistik Dönemde “Anadolu'ya özellikle Sardis ve başka sahil kentlerine göç etmiş ciddi bir Yahudi nüfus hareketi olmuştur. Sardis kent adının Lidcedeki karşılığı olan Şfard kelimesinin bir Yahudi grubunun kökenini işaret etmek için kullanıl - dığı kabul edilmektedir. 

MS 70 senesinde Kudüs'ün Romalılar tarafından fethi nedeniyle çıkarılan fiscus indaicus (Yahudi vergisi) Anadoluda çeşitli kentlerde diaspora olarak varlığını sürdüren Yahudilerin Roma egemenliğinin bulunmadığı topraklara doğru çekilmeleri" ne yol açmıştır. Batı Anadolu kentlerinde kalan Yahudiler diaspora olarak varlıklarını sürdürmeye devam etmişlerdir. Arapların Anadolu topraklarına girmeleri Eskiçağda değil, Ortaçağın hemen başlarında meydana gelmiştir. 

Ön Asyadan Anadolu'ya yönelen Sami nüfus hareketlerinin Anadoludaki kültürleşme üzerindeki etkileri güçlü olmuştur. Bir yazı modeli olarak alfabe- nin Anadolu yerli halkları tarafından benimsenmesinde Sami düşünce hareketlerinin 


etkisi olmuştur. Fenike: “Aramice Anadolu'ya yalnızca bir diplomasi dili olarak girmekle kalmamış hem yerli halklar için bir yazışma ara ana dönüşmüş hem de Sami düşünce yapısının etkisiy yeni kombine 


ve 


sistemle: 


rinin doğmasına yol açmıştır Kilikya yerli halkı MÖ 5. yüz. 
yıldan itibaren Luvice yerine amice kullanmaya başla 


mıştır. Ördekburnu yazıtı Fe. 
nike, Sardis sinagog yazıtı da 


Aramicenin etkisiyle ortaya çıkmış yeni yazı sistemleridir. 
Sami kültürü Anadoluda Yunancanın dışında önemli 


kültürleşme sahaları yaratan 


bir alan olmuştur. 


Ege ve Akdeniz'den Anadolu'ya Yönelen Göçler 

Hiç şüphesiz eski Anado lu tarihinin birinci binyıl evresini en belirgin şekil 


: 
: 
: 


Fig Dönemine ait asılı pişmiş toprak kaplama plakalar üzerinde ellerinde mızrak ve kalkan tutan Frig askerler ve çeşiti hayvan figürler görülüyor. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi 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de etkileyen göç hareketlerinin başında Yunan boylarının Anadolu'ya göçü gelir. Fakat bu göç hareketleri pek çok efsaneyle birlikte anılmaktadır. Epigrafik ve dilbilimsel veriler antik kaynakların aktarmış olduklarından farklı bir tarihsel durumun oraya çıktığını göstermektedir. Bunun Anadoludaki Yunan göçleri açısından en tipik örneği Pamphylia Yunanlarının göçüdür. Bunların tamamen kendine özgü bir lehçesi vardır ve antik Yunan kaynaklarının hiçbirinde bu Pamphylia Yunanlarının göçünden söz edilmemiştir. Bu durum dahi Ege ve Akdenizden Anadolu'ya yönelmiş göçlerin yalnızca antik Yunan kaynakları çerçevesinde ele alınmasının yeterli olamayacağını göstermektedir. Epigrafik kaynaklar Dor lehçesiyle yazan bir nüfusun varlığının Anadoluda çok zayıf olduğunu göstermektedir. Halbuki Halikarnassos ve Knidos altı büyük Dor kenti arasında sayılıyordu. Dorlara ait dil izlerinin sürülebileceği belge ve sözcük sayısı oldukça yetersizdir. Bunlar da köken olarak Anadoludaki bir Dor kültür merkezinden değil, başta Rodos olmak üzere çeşitli adalardan gelmektedirler. 
Dorların en azından bir bölümünün birinci binyalın başlangıcında Anadoluya göç ettiklerini dilbilimsel açıdan söylemek oldukça zordur. 

Diğer önemli bir göç dalgası da Aiolialılarındır. Antik kaynaklar Bocotia ve Thessalisida oturan Aiollerin fonlarla birlikte Anadolu'ya ve Lesbos başta olmak üzere çeşitli Ege adalarına 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Pers istilası döneminde Anadolu'da Pers nüfus yapılanması veya göç hareketleri oluşmamıştır. Persler yönetici, asker ve tüccar olarak elit nüfuslar halinde satraplık merkezlerinde yaşamışlardır. 


göç ettiklerinden söz eder. 
Anadoluda özellikle Kyme kentinde Aiol lehçesiyle yazalmış yazıtlar bulunmaktadır ama bunlar geç Klasik-Erken Hellenistik Dönemde kayda geçirilmişlerdir. Bunların dil özelliklerinde arkaizmden söz etmek oldukça zordur. 
Arrian, Kymeli Aiollerin Side kentine göç ettiklerini, kente varır varmaz kendi dillerini bıraktıklarını anlatmaktadır. 
“Ancak Pamphylia lehçesi üzerinde yapılan çalışmalarda bu lehçenin izlerine rastlanmıştır. Tarihsel bir olgu 


olarak Anadolu'ya yerleşmiş bulunan Alollerden bir grubun daha sonraları Pamphylia bölgesine göç ettikleri söylenir. 


Ege ve Akdeniz üzerinden Anadolu'ya yönelmiş Yunan halk grupları arasında en 

çok bilineni İonialıların göçüdür. Kaynaklar Dorların Peloponessosa inerek “Akhaları sürdüğünü, Akhalarin da İonları yurtlarından. 
ederek Anadolu'ya göç etmek durumunda bıraktıklarını anlatmaktadır. Adlarını mitolojik olarak Ksuthos'un 


oğlu fondan almışlardır. 
Akhaios ve Diomedes'in kardeşi olarak tanıtılmışlar. 
dır. Geleneksel olarak İon göçü hemen Demir Çağının başlangıcına tarihlenmektedir. Ancak İonların kentleşmesi, yazı, seramik ve mimari ürünler üretmesi genel olarak MÖ 7. yüzyılın başlarında görülmektedir. 
İlk fon lehçesiyle yazılmış belgelere MÖ 7.-6. yüzyıllar civarında rastlanmaktadır ve bu belgelerde Anadolu'nun yerli dilleriyle etkileşimin izleri hemen hemen yoktur. Bu nedenle Anadolu İonlarının daha izole kültür alanlarında varlıklarını sürdürdükleri kabul edilmektedir. 


Mikenlerin hem Tunç Çağında hem de Demir Çağında Anadolu'ya göç edip 


etmedikleri henüz tam olarak anlaşılamamıştır. Tunç Çağında Batı Anadolu'daki çeşit-Ji kültür çevreleriyle ilişkileri vardı ama bir kolonizasyon sürecinin parçası olduklarını söylemek şimdilik mümkün değildir. Birinci binyılda Anadolu'da Mikenlerin ardılı sayılabilecek herhangi bir dil izine rastlanmamıştır. 


Anadolu'ya birinci binyılın başlarında göç etmiş olabilecek Yunan halk grubu Pamphylia Yunanlarıdır. Bu Yunan halk grubu Hellenistik Dönemde bugünkü Antalya il sınırları içindeki antik Perge ve Side kentleri arasında kalan bölgeye yerleşmişlerdi. 
Yaşadıkları alan sahilden dağlık Selge kentine kadar uzanıyordu. Bunların nüfus olarak yoğunlaştıkları yer aslen Aspendos kentiydi. Geç Klasik - Erken Hellenistik Dönemden itibaren kendilerine ait bir yazı sistemi kullanmaya başlamışlardır. 
Bunda hiç şüphesiz Perge, Side ve Aspendos gibi büyük kolonyal kentler rol oynamıştar. Pamphylia lehçesi konuşan Yunanlar, Anadolu'nun diğer bölgelerinden ziyade sınırlı oranda Delos, Girite ve Filistine göç etmişlerdir. 
Mısır'da İskenderiye kentinde Pamphylialıların bir mahallesi bulunduğu, bunların özellikle ticaret yaptığı İskenderiyede bulunmuş yaklaşık 700 kadar amfora kulbundan anlaşılmaktadır. Pamphylialıların dilleri Anadoluda göçmenlerin dilinin incelenmesi 

için bir model oluşturmaktadır. Bu lehçe etkileşimde oldukları diğer kültürlere ait izleri bünyesinde barındırır. 


Örneğin Pamphylia lehçesinde Ura-, Ru(nt)-, Santa-, Arma-, Uppara-/Upra-/Ubara-, Tarhu-, Mulla-, Zuwa-, Kuwa-, Tuwa- ve -muwa gibi Anadolu'nun ikinci binyıl dillerine ait sözcük ve eklerle türetilmiş pek çok şahıs adı örneğine rastlanmaktadır. Bu durum Pamphyliadaki Yunan göçmenlerin kesinlikle bölgedeki yerli halkla etkileşim içinde olduğunu göstermektedir. Bu türden etkileşim alanlarını bölgeye olasılıkla MÖ 7. 
yüzyıl civarında göç etmiş bulunan Aiolialılarla da paylaştıklarıanlaşılmaktadır. Örneğin Pamphylia lehçesinde e(:) sesi kar-Şısında *ghw ve “kw kökünden gelen isimlerin bilabialleşmesi (çift dudaksıl) Alolia lehçesinin etkisinden kaynaklanmaktadır. Atik lehçede “dört kez” anlamına gelen Tetpâxıç (tetrakis) sözcüğü Pamphylia lehçesinde merpdxıç (petrakis) olarak söylenir ve bu etki Pampylia lehçesine Aiolia lehçesinden geçmiştir. Yine Attik lehçede “yaban hayvanı” anlamına gelen Op, (ther) sözcüğünün Aiolia lehçesinde grip (pher) sözcüğüne dönüşmesi dikkate alındığında standart Onpıç (theris) şahıs adının Pamphylia lehçesinde Onpiç (pheris) olarak söylenmesi de Aiolia ve Pamphylia lehçeleri arasında bir etkileşim olduğuna işaret eder. Bu tür etkileşimler çekim ekleri üzerinde de görülmektedir. Örneğin -otcı (-oisi), “aut (<aisi) ve -eoot Ccessi) ile yapılan datif plural ekleriyle -vrov (<nton) ve -o8ov (-stov) ile yapılan aktif imperatif ve medio-passif çoğul üçüncü şahıs ekleri bu etkileşim alanına girer. Göçmen Aiolialıların Pamphyliada sosyal ve kültürel açıdan etkin oldukları Büyük Aspendos yazıtının 
36. satırında geçen "Ayepövuu (Ageronüiu) ay adından da anlaşılmaktadır. 
Sesli harflerden önce gelen -r- harfinin işlenişlerine bakıldığı zaman Pamphylia lehçesindeki *Ayepövun yazılışını Asya Aiolcası alanına giren Lesbosdaki Ayeppâvoça (Agerrranios) ses olarak karşılık geldiği anlaşılmaktadır. Bu ay adı Sparta, Rhodos, Kıbrıs, Epire yazıtlarında *Apyıdvoç 


Diaspora Yahudilerine ait Myra'dan bir yazıt. 
Prot. Dr. Nevzat Çevik'in katkısyl. 
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Karatepe Aslantaş açık hava müzesi 


(Argianios), Boetia yazıtlarında da *Apyudvoç (Argionios) olarak geçmektedir. Yine göçmen Pamphylialıların dilindeki etkileşimlere bakıldığında Kıbrıs Yunan lehçesiyle çeşitli paylaşımları oldukları görülmektedir. Muken lehçesinde wa-noso-i olarak söylenen Artemis adı Kıbrıs ve Pamphylia lehçelerinde Wanaks veya Wanassa, yine bir tanrı adı olan Mukence di-wi-ya adı Kıbrıs ve Pamphylia lehçelerinde Diwia olarak tespit edilmektedir. Bu benzerlikler Pamphylialı göçmenlerin daha ikinci binyıl civarında Yunanistanda çeşitli halklarla etkileşimde bulunduklarını göstermektedir. Pamphylia lehçesi temelinde göçmenlerin dilinin neden zaman zaman izole kaldığını ve neden zaman zaman etkileşim alanları oluşturduğunu 

tartışmak mümkün olmaktadır. 

Batı Anadolu'daki Karialıların ve Likyalıların antik Yunan kaynaklarının belirttiklerinin aksine artık Anadolu'nun yerli halklarından oldukları, Girit göçleriyle iişkilendirilecek bir bağlarının olmadığı hem arkeolojik hem de dilbilimsel veriler ışığında bilinmektedir. 
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Bir Pamphyla yazıtı 


İzmir Agora'sında Tal “duvar yazısı, Agor 


Akdenizden Anadolu'ya yönelmiş önemli bir göç hareketi de Augustus döneminde özellikle Pisidia bölgesinde “Antiokhia, Lystra, Cremna, Parlais, Olbasa, Comama kentlerinde kurulmuş olan kolonilerde görülmektedir. 
Olasılıkla başta Galatia olmak üzere başka pek çok bölgede çeşitli oranlarda Romalı ahali ikamet ediyordu. Romalıların idari ve ticari alandaki bariz üstünlüklerine rağmen özellikle dil alanındaki etkileri oldukça zayıf kalmıştır. 
Latincenin diğer Avrupa bölgelerindeki tamamen yönlendirici etkisine karşılık “Anadoluda Latinleşme etkisi yaratamamıştır. Bunun nedeni hiç şüphesiz büyük oranda 


li (Aydınlı) birisinin. 
azı Arşivinin izniyle 


| a 
b 


Bir Masr anıtının üzerinde bulunan Karca yazı 


Yunan ve Yunanlaşmış nüfus. 
larla karşılaşmalarıdır. 


Kafkaslar'dan Anadolu'ya Yapılan Göçler 


Anadolu Eskiçağı Balkanlar ve Ege-Akdeniz güzergahından aldığı kadar Kafkaslardan da göçler almış ve istilalara maruz kalmıştır. 
Doğu Anadolu'da Urartular- dan başlamak üzere birinci binyılda Doğu Karadeniz bölgesinde Kolkhislerin, Makronların, Sannilerin 

ve İberialıların etkinlik gösterdikleri kaynaklardan bilinmektedir. Ne yazık ki, bunlara ait olduğu güvenle tartışma konusu edilebilecek yazılı belgelere rastlanmamaktadır. Olasılıkla Urartucanın da dahil olduğu Kafkas kökenli halklardan oluşuyorlardı. Bu halklar kesinlikle “Anadolulaydılar ancak Batı Anadolu kültürlerine paralel bir gelişimleri olduğunu söylemek zordur. 


Kafkaslar üzerinden Anadolu'ya girmiş ve Batı Anadolu'ya kadar ilerleme göstermiş diğer iki halk grubu da Kimmerler ve 


İskitlerdi. Kimmerler, Homeros göre dünyanın ıssız bölgelerinde yaşıyorlardı. Kimmerler MÖ 8.-7. yüzyıllar arasında “Anadoluda geniş bir coğrafyaya yayılmışlardır. Kuzeyde Sinop, güneyde Adıyaman ve Malatyadan, batıda Sardise kadar ilerlemişlerdir. MÖ 595 yılında Lidya ralı Alyattes tarafından nihai bir yenilgiye uğratılmışlardır. Kimmerlerin bir bölümü Balıkesir'in Edremit ilçesi sınırlarında kalan Antantros kentine yerleşirken, diğer bir bölümü Asya ve Avrupa'ya dağılmıştır. Kimmerlerden geriye her hangi bir yazılı belge kalmamıştır. Dilleri ve kökenlerine ilişkin öne sürülen bütün görüşler varsayımsaldır. 

“Anadoluda Kimmerler kadar etkinlik göstermiş başka bir halk grubu da İskitlerdir. İskitler, Demir Çağının başlangıcında Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Karadeniz'in doğusuna yerleşmişlerdir. Orta Asya, Hindistan ve Çinde çeşitli halk adları İskitlerle ilişkilendirilmektedir. Ancak ilk olarak eski İrantla Medlerle yaşadıkları sorunlar nedeniyle kendilerinden. 
söz edilmektedir. İskitler, Anadolu ve Ön Asyadaki çeşitli savaşlarla birlikte anılmaktadırlar. Anadolu kültürleri içindeki yerleri yok denecek kadar azdır. Kökenleri oldukça tartışmalı İskitlerden geriye Anadolu'da herhangi bir yazılı belge kalmamıştır. Daha geç dönemlerde Güney Rusya ve Kırım bölgelerine çekilmişlerdir. 


PP 
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“Anadolu'da İç Göçler ve Dış Göçler 

“Anadolu Eskiçağının birinci binyıl evresinde kentler arası nüfus ve göç hareketlerine hemen pek çok dönemde rastlamak mümkündür. Bunu anlamak için Smyrna Agorasındaki çeşitli duvar yazılarına. 
bakmak yeterlidir. Anadoluda 


Yazılı belgeler ışığında Anadoluda sıklıkla göçmenlik durumuna düşmüş en önde gelen halk Karialılardır. Karia, Anadolu'nun. 
en ılıman, en tarıma ve denizciliğe elverişli, sulak ve ormanlık bölgelerinden bir tanesidir. Ama buna rağmen Karialı göçmenlere Sardis'te, Smyrnatda, artık İonik kimliğini kazanmış olan Milet'te rastlanmaktadır. Ayrıca ülke dışına yayılmışlardır. Selanik. 
ve Atinada, Filistinde, Babil ve İranida Karialılar köle, işçi ve usta olarak çalışmışlardır. 
Büyük gruplar halinde göçleri Mısıra olmuştur. 26. Sülale zamanında (MÖ 664-525) 

1. Psammetikhos'un (664- 
610) Nubia seferine paralı asker olarak katılmışlardır. 


Seferden sonra ülkelerine dönmemiş, Mısır'da Memphis ve Saist yerleşmiş, burada Karikon adında mahalleler kurmuşlardır. Mısır'a göç eden Karialılar kendi dillerinde ve yazılarında belgeler bırakmışlardır. Olasılıkla Hellenistik Dönemde asimile olmuşlardır. 


Aynı tarihlerde Anadoludan göç etmiş başka bir halk grubu da İonialılardır. Bunlar da Karialılarla birlikte hareket etmişlerdir. İonialılar, Ka rialılar gibi savaşlara katıl mak yerine ticaret, sanat ve mimariyle uğraşmışlardır. Bu İonialılar da Arkaik Dönem. 
de Anadolu'da kullanılan İon yazı ve dilini kullanmışlardır. 
Bunlar Mısır'a yerleşen ilk yazılı Yunan kültür grubunu temsil etmişlerdir. 


Mısır'a göç eden başka bir Yunan halk grubu da Pamph ylialılardır. İskenderiye kentine yerleşen Pamphylialılar burada ticaretle uğraşmışlardır. Anadolu dışına denizaşırı göç eden halk ların başında Phocaealılar (Foçalılar) gelir. MÖ 6. yüzyil civarında Fransada Marsilya, 575'te İspanyada Emporion, 540'ta İtalyada Elea kentlerini kurmuşlardır. 


Anadolu Eskiçağının hemen her dönemde göç hareketle rinin çekim merkezi olduğu bellidir. Göçmenlerin çok azından geriye yazılı belge kalmıştır. Büyük bir bölümü siyasi bir kültür merkezi kuramamış, çevrelerinde bulunan daha büyük ölçekteki kültürlere asimile olmuşlardır. 
Belirli bir siyasal organizasyon başarısı gösterebilmiş olanlar 


Tunç Çağından Demir Çağına geçişte Anadolu'daki nüfus yapılanmalarını etkileyecek göç hareketleri tam olarak bilinmemektedir. 
Ön Asya dünyasıyla siyasal, kültürel ve ticari etkileşim içinde bulunan 


güney, güneydoğu ve doğu Anadolu bölgelerinde Urartu ve Geç Hitit şehir devletlerine ait kültür izlerine rastlanmaktadır. 


sanatta, yazı ve dilde, inanç doktrinlerinde Anadolu kültürleri üzerinde etkileşim alanları yaratabilmişlerdir. 


Eski Anadolu tarihi ve kültür- 


leri üzerinde bu göçmenlerin sağladığı en büyük katkı 

çok dillilk ve çok kültürlülüktür. Bu anlayış sayesinde 


Anadoluda hemen her kent kolonyal özellikler kazanmış, kültürler arası ilişkilere zemin hazırlamıştır. Günümüz İzmir'inde bir Girit mutfağı lokantasında Güneydoğulu 


bir aşçı veya kominin çalışma- 


sında bir tuhaflık yoktur. 
Benzer bir durum Eskiçağda 


da mevcuttu, Eğer 2 bin yıl öncesinin Smyrna Agorasında dolaşıyor olsaydık, bir yanda Yunanları, Romalıları, öte yanda Lydialı, Karial, Phrygialı, Balkan göçmeni ve Yahudileri ya dükkanları işletirken ya da alışveriş yaparken görecektik... 


Aktüel Arkeoloji 101 


bölgesinde bulunan ve ki küürün 


ANTİK ÇAĞIN YEREL 


KÜLTÜRLERİ 


NASIL DE 


nsanlık tarihinin her 

döneminde göçler 

meydana gelmiştir. Bunlar dış göç, 

kolonileşme, sınır dışı edilme, sığınmacılık gibi çeşitli kategorilere ayrılır. 
“Antikçağda da farklı türlerde göçler olmuştur ancak bunlar arasından biri diğerlerinden ayrılmaktadır. Modern akademisyenlerce Yunan kolonizasyonu olarak adlandırılan bu göç dalgası MÖ 8. 
yüzyıl ile MÖ 5. yüzyil başları arasında gerçekleşmiştir. 


Arkaik Dönemde Yunanların genişleme hareketlerini aktarırken koloni kullanmak bir nebze yanıltıcı gibi görünse de, bu terimi hem uygunluk bakımından hem de daha iyi (veya daha genel olarak kabul edilmiş veya kabul edilebilir) bir alternatif olmaması nedeniyle kullanmaya devam ediyoruz. 
Kolonizasyon teriminin kullanımı son yıllarda akademik dünyada şiddetli bir tartışma 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konusu yaratsa da, bu daha çok Anglo-Saksonların gündeme getirdiği bir durumdur. 
Farklı coğrafyalardan ve farklı geleneklerden gelen akademisyenler ise terminolojideki bu ufak ayrıntıları pek önemsememektedirler. 
Peki Antik Çağ tarihinde benzeri görülmemiş bu göç leri -Yunanistan'ın dışarısın- da, Akdeniz ve Karadenizde 230'a yakın yerleşmenin kurulduğu, daha önceden örneği görülmemiş boyuttaki bu olguyu- betimlerken hangi terim kullanılabilir? Öne. 
rebileceğim en iyi tanımlama "denizaşırı yerleşme” olabilir. 
Bu tanımlama konuyu pek fazla aydınlatmasa da, en azından ortadaki belirsizliği daha ileri bir düzeye taşımaz. 


Burada karşılaştığımız ana problem Yunanların hiçbir zaman kendilerini ve yaptıkları eylemi kolonizasyon' veya farklı herhangi bir şey olarak tanımlamamış olmalarıdır. Bizim kolonizas- 


Â© ine petmimiektnemyeyalamdaalmnlatanmaamer pus eler yenilerini 


yon olarak tanımladığımız bu eylem, yalınızca meydana gelmiş bir durum, bir olay veya (az çok birbiriyle ilişkili) bir olaylar serisidir. 
Kolonizasyon terimi Latince kökenlidir ve bu eylem Roma geleneğinden gelmektedir. 
İnsan topluluklarının hareketleri hakkında Homeros, Hesiodos ve Archilochus çeşitli bilgiler vermektedir ancak Homeros'un yazdıklarına baktığımızda bunların 

çi olmaktan çok şiirsel olduğunu görürüz. "Uzaktaki ev' veya 'evden uzaktaki ev” anlamına gelen apoikia kelimesi ve kolonileri kuran kişilerin lideri! anlamına gelen oikistes kelimeleri ilk olarak MÖ 5. yüzyıl başlarında kullanılmıştır. Bu konu ile ilgili Herodotos ve Thukydides 

de bilgi vermektedir ancak her iki kaynak da anlatmak istedikleri olaylara göre 

çok daha ileri bir tarihte yaşamıştır. 


Yunan kolonizasyonu 


Yunan kolonizasyonu yalnızca bir yöne doğru değil, birçok yöne doğru açılan 

bir göç hareketiydi. 

Bu göç hareketi sayesinde, Yunan dünyasının fiziksel ve entelektüel sınırları öylesine genişlemişti ki, Platon'un tasvir ettiği dünya Herakles'in Sütunları'ndan Phasis Nehri'ne kadar, yani Cebelitarık Boğazı'ndan Karadeniz'in doğu ucuna kadar uzanıyordu. 


EB) 


SUS RM 


yalnızca bir yöne doğru değil, birçok yöne doğru açılan bir göç hareketiydi. Bu göç ha-Teketi sayesinde, Yunan dünyasının fiziksel ve entelektüel sınırları öylesine genişlemişti ki, Platon'un tasvir ettiği dünya Herakles'in Sütunları'ndan Phasis Nehri'ne kadar, yani Cebelitarık Boğazı'ndan Karadeniz'in doğu ucuna kadar uzanıyordu. Burada sorulması gereken asıl soru Yunanların neden daha 

ileri gitmediği sorusudur. Bu soruya verilebilecek basit ve anlaşılır tek bir yanıt yoktur. 
Bu dönemde Yunanistanda doğal kaynakların yetersiz. 
olması, aşırı nüfus yoğunluğu, yeterli besin üretilememesi gibi nedenler, modern araştırmalar ile birlikte geçerliliğini kaybetmiştir. Her kentin, denizaşırı kolonileşme faaliyetlerine atılmak için kendine özgü nedenleri vardı. 
Eğer kolonizasyon konusunda tek bir neden arıyorsak, antik kaynaklardan çıkarabileceğimiz tek bir sonuç vardır. 
Bu da, mümkün olduğunca geniş bir alan için geçerli olduğu düşünülen zorunlu göç politikasıdır. Ancak bu politikanın arkasında çok sayıda ve çok çeşitli iç ve dış güçler vardır ve bunlar farklı dönemler ve farklı kentlerde birbirinden çok farklı şekillerde kendini göstermektedir. 
Bu 'itici' unsurlar ile 'çekici” unsurların arasında nasıl bir bağ olduğu veya birbirlerine nasıl karşı durdukları konusu ise değişken olduğu kadar tahmin edilemez niteliktedir. 


Zorunlu göç konusunda en belirgin örnek İon kolonizasyonu, özellikle de Miletos 


kentinin kuruluşudur. İlk koloniler, İonia ve komşu Lidya Krallığı arasındaki bozulan ilişkileri düzeltmek adına bu bölgeye gönderilir. 
Daha sonra İonia'nın Akhaemenid İmparatorluğu'na dahil edilmesinin ve özellikle Akhaemenidlerin, MÖ 499'da meydana gelen İon Ayaklanması'nı bastırmalarının ardından göçler devam etmiştir. Ölüm ve kölelik gibi olası tehlikelerden kaçan insanlar bölgeyi terk etmiştir. 


Yakın zamana kadar tartışma konusu olan bir soru da Fenikeliler ile Yunan kolonizasyonu arasındaki ilişkidir. 
İlk gerçekleşen hangisidir? 
İki olay birbiriyle nasıl bir ilişkiye sahiptir? Birbiriyle nasıl kıyaslanabilir ve karşılaştırılabilir? Yakın zamanda Kartaca ve İspanyadaki Fenike yerleşmelerinden elde edilen bulgular sayesinde bu soruya yanıt verilebilmektedir. Yunanlardan neredeyse bir yüzyıl öncesinde aktif olan Fenikeliler, Sardunyatla ve daha batı ve güney bölgelerde yerleşmeler kurmuşlardır. Yunanlar ise, en azından başlangıçta, Orta ve Güney İtalyaya, yani göreceli olarak kendilerine yakın olan bölgelere doğru ilerlemişlerdir. Birçok Fenike yerleşmesi, MÖ. yüzyıl sürecinde, büyük olasılıkla yerli halk ile kaynaşmalarından dolayı yok olurken, Yunan yerleşmelerinde devamlılık ve ilerleme görülmektedir. 


Yunan kolonizasyonu adını verdiğimiz hareketi oluşturan yaklaşık 230 koloni ve yerleşme arasından çoğu ikincil kolonizasyon olma özelliği 


taşır İlk kurulan kolonilerin taştığını görürüz. Güney 


yaptığı kolonileşme hare- İtalyada bulunan ve mısır ve ketleri sonucunda kurulan © şarap üretimi için elverişli bu yerleşmelerin neredey- © topraklara sahip Sybaris, 

se yarıdan azı arkeolojik MÖ yaklaşık 720'lerde Akkazılarla incelenebilmiştir.. © halar tarafından kurulmuş-Yazılı kaynaklarda çok sayıda © tur. Akhalar tarafından MÖ denizaşırı yerleşmeden söz yaklaşık 710'larda kurulmuş, edilmektedir ancak bunların 


yerlerini ve durumlarını tespit etmek imkansızdır. Arkaik Dönemin başlıca kolonileri Khalkis, Korinth, Eretria, Megara, Miletos ve Phokaiaiır. 


Akdenizilekiilk koloni, yaklaşık yarım yüzyıl boyunca ayakta kalan ve yakınlardaki Euboai Adası'ndaki 
Cumae kolonisinin kuruluşunun ardından Yıkılan Pithekusaidir. 
Günümüzde Hatay 

il sınırları içerisinde bulunan Al Mina kentinin koloni olup olmadığı henüz kesin olmamakla birlikte, bu bölgenin 
Yunanlar ve 
Yakın Doğu toplumlarının ilk buluşma noktası olduğu açıktır. 


Güney 
İtalya ve 
Sicilya'ya baktığımızda, bu bölgelerin kolonilerle dolup 


3 
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verişli topraklara koloni olan 
.Crotone antik kentinde Hera 


Lacinia Tapınağı yer almakta- 


dır. Yine Akhalar tarafından kurulan bir diğer koloni olan Metapontum, muhteşem bir limana ve içlerinde Apollon Tapınağı'nın da bulunduğu birçok tapınağa ev sahipliği 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yapar. Akhalar tarafından kurulan bir diğer koloni olan ve Etrüsklerle yakın bağları bulunan Poseidonia (Paestrum) kentinde sur duvarları ile Hera, Ceres ve Athena'ya adanmış tapınaklar ortaya çıkmıştır. Yine bu bölgede yer alan Tarentum, Siris ve Locri kolonileri ise Spartalı- 


lar tarafından kurulmuştur. 
Medma, Hipponium ve Metaurus kolonilerini kuran Locri kolonisi örneğinde olduğu gibi, kısa sürede büyük ve zengin kentler haline gelen bu koloniler, zamanla kendi kolonilerini kurmuşlardır. 
Sicilyatda Korinthliler tarafından MÖ 734'te kurulan 


Zorunlu göç konusunda 

en belirgin örnek İon kolonizasyonu, özellikle de Miletos kentinin kuruluşudur. 
İlk koloniler, İonia ve komşu Lidya Krallığı arasındaki bozulan ilişkileri düzeltmek adına bu bölgeye gönderilir. 


Roma Porta Lâtinâ Yakınlarında Buran WS 
1. yüzyil tarih pişmiş 

«toprak plaka üzerinde yer alan sahnede 


Argehnotların Alın Past'u le geçiiik üzere lolk kentin yola çıktıkları Argo gerisinin yapımına gözellik ediyor. British Museum, Londra 


Siracusa, Yunan kolonileri arasında en zenginiydi. 
Kentin, yüksek kalitede bir limanı ve Athena, Zeus ve Apollon adanmış tapınaklar ile tamamlanmamış bir İon tapınağı bulunuyordu. 
Khalkisliler tarafından MÖ 734'te kurulan Naxos kolonisi ise yerel bir yerleşme üzerinde 


kurulmuştu. Thukydides bu yerleşmenin sakinlerinin yerinden edildiğini, Herodotos ise kölelere dönüştürüldüklerini yazmıştır. Khalkisliler tarafından MÖ 728'de kurulan Leontini kolonisi de, yerli bir Sicilya halkının yerinden edildiği bir yerleşme üzerinde kurulmuştur. Leontini kentinde de sur duvarları ortaya çıkarılmıştır. Khalkislilerin .Catane kolonisini kurmalarının hemen ardından, Zandeden gelen Khalkisliler ile Peloponnessos'tan gelen Messenialılar tarafından ortak olarak Rhegion kolonisi kurulmuştur. Dana sonraları Messina ismini alacak olan Zandle ise Cumae kolonisi tarafından, Naxos'un kuru: luşunun ardından kurulmuştu, Megaralılar tarafından kurulan Megara Hyblaca 

adlı koloni kentinde yapılan kazılarda ev ve tapınaklardan oluşan düzenli bir mimari ortaya çıkmıştır. Dorlar ta rafından MÖ 688'de kurulan Gela kolonisine Rodos ve Giritliler de katılmıştı. Yine yerli halkın yerinden edilmesi 


ile kurulan bu kentte Athena ve Demetere adanan tapı naklar yer almaktadır. MÖ 7. 
yüzyıl boyunca kurulan bu koloniler, kendi kolonilerini kurarak genişlemiştir. Örneğin Siracusa kolonisi Helorus, Acrae, Casmenae ve Camarina kolonilerini kurmuş, Megara Hyblaca kolonisi Selinus kolonisini kurmuş, Zancle kolonisi Himera kolonisini kurmuş, Gela kolonisi ise Acragas kolonisini kurmuştur. 


İtalya ve Sicilyadaki Yunan kolonileri, zenginlik ve dış görünüş bakımından kısa sü- 


Üstte: Miken Dönemine ait krater biçimli pişmiş toprak vazo üzerinde atl arabalar betimleniyor. MO 1375- 
1350 Met Museum, New York, ABD. 


rede ana şehirlerini geçmişti. 
Bu nedenle Güney İtalya Magna Graecia olarak anılmaya başlamıştı. Siracusa, tüm Yunan kentleri arasında en büyük ve en güzeli olarak ün yapmıştı. MÖ 5. yüzyılda, Acragas 80.000 nüfusa, 
10 kilometre civarında bir 
bölgeye yayılmış Sybaris ise 100.000 ile 300.000 arasında bir nüfusa sahipti. 
Yunan alfabesine dair ilk bulgu da e İtalyada, MÖ yaklaşık 770 tarihlenen bir vazonun üzerinde yer alan bir yazıtta ele geçmiştir. 


“Alta: Antimenes ressamı tarafından Atina'da yapılan, boyun kısmı içerisinde gemi betimi bulunan, siyah figürlü Atina dinosu, İtalya'nın Capua blgesindeki Guatıro Santide 


bulunmuştur. MO 520- 515. Getty Museum, Los Angeles, ABD. 


Yunanların Kuzey Afrikada bulunan 
Kir; bir koloni kurmasının sebebi, belki de bölgenin bereketli topraklarıydı. 
MÖ yaklaşık 632de The ra Adası'ndan gelen Dorlar, Kirenede bir koloni kurdu. 
İlk olarak Platea adlı kıyıdan uzak, küçük adaya yerleşen Dorlar, kısa süre sonra yerli Libya halkının onları ikna etmesiyle Kirene'ye yerleşti. 
Bir süre sonra 


Kirene zenginleşti. Yerli halktan 


şimcilerin ardından, 

MÖ 6. yüzyılda Peloponnessos ve Dor 


adalarından yeni deşimciler bölgeye gelerek Barca adlı yeni bir koloni kurdu. Bu 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genişleme hareketlerinin rene, zenginleşmeye devam © başka Yunan kentleridebuardından telaşa düşen yerli etti. Kent; Apollon, Zeus ve lunuyordu. Bunlar arasında halk, MÖ 570'te Yunanlara Demeter tapınaklarının da Theralılar tarafından kurulan karşı Mısırdan yardım istedi. « aralarında bulunduğu etkile © Apollonia ve Kireneliler MÖ.515'ten itibaren Pers Yici kamusal yapılara sahipti. © tarafından kurulan Euhes-İmparatorluğu'na katılan Ki- © Libyada Kirene haricinde perides ve Tauchira kentleri bulunuyordu. 


MÖ7. yüzyıldan itibaren Mısır firavunları İon ve Karyalıları paralı askerler olarak çalıştırmaya başladı. 
MÖ yaklaşık 650'de Phaselis, Mytilene, Aegina, Samos ve Miletos bir araya gelerek, Nil Deltası'nda Naukratis adında bir emporion kurdu. Mısır- 


Hayatın Campanla bölgesinde yeralan ve Yanan kolon lılar tarafından sıkı denetim Posekdana (Paestüm) ank Kentinde yeralan MO 480e tanen Dalıçin Mezar ME şi ilmli yap içerisindeki duvar resimlerinde günlük yaşamdan sahneler, cenaze törenler, < ltında Olan bu yerleşme sv sahneler gi çeş konular betimliyor Pastum Arkel Müzesi pek büyük değildi ve yerli halk ile Yunanlar arasında 


evlilik kesinlikle yasaktı. Bu eyaletlerin birçoğu bir araya 


gelerek, içerisinde Aegina, Bİ Yunan Kolonilerinin Dağılımı Samos ve Miletos için ayrı tapınakların bulunduğu NN Fenike Ticeret Merkezleri 


ortak bir tapınak (Hellenion) kurdu. Yalnızca bir ticaret 

merkezi değil, aynı zamanda ünlü bir üretim merkezi olan 


İtalyanın Campania bölgesinde. 
yer alan Poseldona (Paestum) antik kentindeki Athena Tapınağı, 


MÖ yaklaşık 650'de Phaselis, Mytilene, Aegina, Samos ve Miletos bir araya gelerek, Nil Deltası'nda Naukratis adında bir emporion kurdu. Mısırlılar tarafından sıkı denetim altında olan bu yerleşme pek büyük değildi ve yerli halk ile Yunanlar arasında evlilik 

kesinlikle yasaktı. 
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UDYALILAR 


Sardes 


Mstar 


hk / 


Naukratis'te Yunan seramiği, adak, fayans skarab mühür gibi çeşitli objelerin üretim atölyeleri ortaya çıkarılmıştır. 
Bu örnekte olduğu gibi, MÖ 6.-5. yüzyıllarda Mısır'daki belirli yerleşmelerde Yunan stili objeler üretildiğine dair bulgular elde edilmiştir. 


Yunan kolonizasyonu, İlliryalıların toprakları olan Adriyatik kıyılarına MÖ 

8. yüzyılın son çeyreğinde ulaştı. Buraya olan ilginin bir nedeni de bölgedeki gümüş madenleriydi. Korfu 


Adası'nda bulunan Korkyradaki ilk koloni MÖ 733'te Eretrialılar tarafından, ikinci koloni ise Korinthliler tarafından kuruldu. Korkyrada iki adet Artemis tapınağı yer alırken, bir tane de Dionysos tapınağı bulunur. Korkyra ile ana şehri Korinth arasındaki gergin ilişkiler, MÖ 7. yüzyılda bir savaş çıkmasına neden oldu. MÖ yaklaşık 627de, Korkyra ve Korinth bir araya gelerek, hakkında pek fazla arkeolojik veriye sahip olmadığımız Epidamnus'u 


kurdu. Kısa süre sonrasında ise Korinth, zengin bir koloni olan Apollonia'y kurdu. 


Egenin kuzey kıyılarındaki kolonilere dair sahip olduğumuz kaynakların çoğu edebi kaynaklardır ancak özellikle Arkaik Dönem 

için pek'az arkeolojik veri elde edilmiştir. Bu dönemde Khalkisliler Torone kurmuş, Eretrialılar ise Mende, Scione ve Methonei kurmuştur. 
Korinth ise MÖ yaklaşık 600'de Potidaca'yı kurmuştur. 
MÖ yaklaşık 680'de Thasosu 


işgal eden Parialılar ayrıca, anakarada da çeşitli kentler kurmuştur. Bunlar arasında Neapolis (Kavala) ve Trakya bölgesindeki Oesyme bulunur. Bu işgaller, yerli Trakya toplulukları ile çatışmaların çıkmasına neden olmuştur. 
Yine bu dönemde Koslular, Maroncia'yı kurarken, Aioller ise Aenos'u kurmuşlardır. 
Trakyada yer alan zengin bir koloni olan Abdera ise, ilki MÖ 7. yüzyilin ikinci yarısında Klazomenaililer tarafından, ikincisi ise MÖ 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yaklaşık 545”te Tealılar tarafından olmak üzere iki kez kurulmuştur. Her iki koloni de İon kökenlidir. 


Bir diğer İon kolonisi olan ve Fransa'nın güneyinde yer alan Massalia ise Phokaialı lar tarafından MÖ yaklaşık 600'de kurulmuştur. Antik kaynaklar yerel yöneticinin kolonicileri hoş karşıladığını ve kolonicilerin yerel halktan kadınlar ile evlenmeleri üze, rine olan sözlerinden bahset mektedir. Bu yerleşmedeki ilk 


| Volterreda 
“bulunan Etrüsk 
2 Medeniyeti'ne 


ndeki 

ine 

inler 

itiyor 
U 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konutlar, taş temeller üzerine kerpiç kullanılarak inşa edilmiş, tek odalı yapılardır. Yerel yerleşmelerin kent duvarları na yakın olması ve bölgenin taşlık olması sebebiyle tahıl üretimine uygun olmaması nedeniyle, Massaliada antik Yunancada “kent dışındaki alan? anlamına gelen khora bulunmuyordu. Dolayısıyla, ekonomik açıdan hayatta ka: labilmesi adına Massalia'nın Etrüsklerle kurduğu ilişkiler 


gibi, Galyalılar ve diğer yerel 


ra Tapınağ 


me kam 


halklarla yakın ilişkiler kurması gerekiyordu. Massalia zamanla yakın bölgelerde alt koloniler kurdu. Bir diğer Phokaia kolonisi olan ve Massalia ile aynı zamanda İspanyada kurulmuş olan Emporion, daha önceden yerel bir Tartessi krallığı ile çeşitli Fenike yerleşimlerine ev sahipliği yapmıştı. 
Önceleri bir adada küçük bir yerleşme olan Emporion, MÖ yaklaşık 575-540 arasında anakarada, yerel bir 


halkın yaşadığı bir bölgeye taşınmıştır. Yerli halk da yeni gelenlere katılarak kentin oluşmasına katkı sağlamıştır. 
Çevredeki arazinin bataklık olması nedeniyle, Emporiondaki khora en azından MÖ 5.-4. yüzyıllara kadar oldukça ufaktı. Dolayısıyla, Massalia gibi, bu kentin de refahını koruması için yakındaki 

yerel halklarla yakın ilişkiler kurması gerekliydi. İspanyada yer alan Rhode isimli diğer Yunan kolonisi hakkında ise herhangi bir arkeolojik veriye rastlanmamıştır. 

Magna Graecisida İon kolonileri oldukça azdır. Etruria'nın Gravisca bölgesinde ise (Targuinia Limanı) fonlar Möyaklaşık 600'de kendi mahallelerini kurmuşlardır. 
Burası, yalnızca Yunan ve Etrüskler arasındaki ticaret faaliyetlerinin merkezi değil, ayrıca bir üretim merkeziydi. 
Hatta bu merkez içerisinde MÖ. yüzyil sonlarına tarih lenen bir değerli taş atölyesi bulunuyordu. İçerisinde yerel halkın yaşadığına dair hiçbir ize rastlanmayan Elea/ Hele tamamen Yunanlardan oluşuyordu. Başlangıçta yerel liderlerle yakın ilişkiler yürüttüğü bilinse de, MÖ 520li yıllarda kentte sur duvarları inşa edilmiştir. Phokaialılar tarafından MÖ 565'te kurulan Alalia kentinin de yerli halk ile çevrili olduğu bilinmektedir. 


İon kolonizasyonunun ana merkezi, Yunanlar tarafından. 
ilk başlarda pek konuksever olmayan' bir bölge olarak tanımlanan ancak zamanla'konuksever' (Yunanca Euxine) hale gelen Karadeniz 


Bölgesidir. Karadenize açılan kapı olarak bilinen Hellespont (Çanakkale Boğazı) ve Propontis (Marmara Denizi) bölgelerinde ise Atina tarafından MÖ 561-556'da kurulan Trakya Chersonesos'u, Miletos tarafından MÖ 756da ve daha sonra yine MÖ 679da kurulan Kyzikos, Samos tarafından MÖ 602'de kurulan Perinthos, Megara tarafından MÖ 685 veya 676da kurulan Khalkedon ve MÖ 668 veya 659'da kurulan Byzantion kolonileri yer almaktadır. Karadeniz Bölgesi'nin başlıca kolonizasyon faaliyetlerini, bölgede ilk olarak MÖ 7. yüzyılın üçüncü çeyreği ile sonlarında koloni kuran Miletos yürütmüştür. Bu koloniler arasında Histria, Berezan (antik Borysthenites), Sinope, Apollonia Pontika ve “Amisus yer alır. Bu ilk kolonileri, MÖ 6. yüzyılda büyük bir kolonizasyon dalgası izler. Bu dönemde düzinelerce yeni kent ve yerleşme kurulmuştur. Bunlar arasında Panticapacum, Olbia, Kepoi, Patracus, Odessus, Phanagoria, Gorgippia, Phasis, Gyenos ve Dioskurias yer alır. Megara ve Bocotialılar tarafından MÖ 554 
yılında Herakleia Pontika kurulmuştur. Hermonassa ise Miletos ve Mytilene tarafından ortak kurulan küçük bir kolonidir. Karadeniz kıyıları bu dönemde yoğun olarak yerel halk tarafından iskan görmektedir. Bu yerel topluluklar arasında Traklar, Getaeliler, İskitler, Kholklar, Mariadynoi kabilesi, Khalybes kavimleri ve Makronlar yer alıyordu. Herakleia Pon- 


tika ile Byzantion arasındaki geniş bölge, verimli toprakları ve elverişli limanlarıyla kolonizasyon için oldukça uygun bir bölge olmasına karşın, bu bölgede Yunan kolonisi veya yerleşmesi kurulmamıştır. Antik Yunan kaynaklarında bu bölgede düşman yerlilerin yaşadığın- dan söz edilmektedir. 


Yunan kolonizasyonuna gelişigüzel bir bakış attığımızda, bu hareketlerin belli bir model izlemediğini, tek bir motivasyona bağlı olarak ilerlemediğini ve karşılaştığı yerel koşullar karşısında farklı tepkiler gösterdiğini görürüz. Ancak, hareketi daha detaylı incelediğimizde bazı ortak özellikler görürüz. 
Örneğin, birinci ve hatta ikinci kuşak koloniler küçük kolonilerdir ve genellikle yarımadalar üzerinde kurulmuşlardır. Yakın zamanda yapılan arkeolojik kazıların sonucunda, bu kolonilerde hem Yunanların hem deyerli halkların yaşadığı anlaşılmıştır. Örneğin, Yunanların ve yerli halkın bir arada yaşadığı, Sicilyadaki Megara Hyblaca, bir köy olarak kurulmuş, daha sonra kamusal yapılar eklenerek genişlemiştir. İspanyada kurulan Emporion, başlangıçta karaya uzak, küçük bir adada kurulmuş ve yerli halk ile birleşmiştir. Daha sonra karaya taşınan Emporion'un nüfusunun bir kısmını yine yerli halk oluşturmuştur. 


Arkaik Dönemde Yunanlar ile yerli halk arasında şiddet 


veya anlaşmazlıklar olduğuma ilişkin bulgular son derece 


azdır. Örneğin, Karadeniz 


Aktüel Arkeoloji 11 


Bölgesi'nin kuzey kısımla rındaki Yunan kentlerinde MÖ 6. yüzyil sonlarına kadar sur duvarları inşa edil memiştir. Bu dönemde sur duvarları inşa edilmesinin li halk değil, bölgeye gelen Akhaeme nidler olmuştur. Emporion ve Ma: 
olduğu gibi, Yunan kolonile ri bazı yönlerden yerli halkın ine bağlıdır. Ancak yerli Mariadynoi kabile. 


sebebi ise 


ia örneklerinde 


iyi niye 


sinden gelenlerin yarısının öldürüldüğü, kı 

köleleştirildiği Hı Pontika dır. Yine 


anların ise akleia bi örnekler de 


ar 


azı bölgelerde yerli 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halkın korsanlık faaliyetleri yürüttüğü ve Yunan kentleri ne saldırdığı bilinmektedir. 


Klasik Dönemde koloni zasyon faaliyetlerinin yerini farklı bir model almıştır. Pek çok bölgede yerli krallıklar ortaya çıkmıştır. Dengelerin değişmesiyle birlikte Yunan kolonileri artık tamamen yerli halkın iyi niyetine bağlı olarak hareket etmek zorun da kalmıştır. Bu dönemde meydana gelen gelişmelerle 


ilgili en belirgin resmi Kara 


deniz Bölgesi sunar. Stra bon konuyla ilg 


gili, yalnızca kendilerine verilmesi gereken ödenmemiş haraçları topla 


mak için savaşa giden göçe belerden ve bu toplulukların makul bir ödeme karşılığında topraklarını diğerlerine 


vermekten mutluluk duy duklarından bahsetmektedir Kırımda kurulmuş bir Yunan kolonisi olan Kerkinitis'te bulunan bir yazıt, Yunanla rın İskitlere vergi ödediğini göstermektedir. Bu konuyla ilgili en açık ifade, Trakyada ki yerli Odrysian krallığı 

ile bugün Bulgaristan'ın Karadeniz kıyılarını kapsa yan alandaki Yunan kentleri arasındaki ilişkileri anlatan Thukydides tarafından yazılmıştır. Thukydidese 


MÖ 7. yüzyıldan itibaren Mısır firavunları İon ve Karyalıları 

paralı askerler olarak çalıştırmaya başladı. MÖ yaklaşık 650'de Phaselis, Mytilene, Aegina, Samos ve Miletos bir araya gelerek, Nil Deltası'nda Naukratis adında bir emporion kurdu. 


Fransa'nın Burgonya bölgesindeki Vi kasabasında yerli bir kraliçenin mezarında bulunan ve MO yaklaşık 500'lr 

tarihlenen Ve krateri üzerinde! 
dörtat tarafından çekilen at arabaları ve 

askerler betimleniyor. Châtillon-sur.Seine Arkeoloji Müzesi, Fransa, 


sahnede 


LİN 


İlminin e 


göre, bu krallık Akhaemenid İmparatorluğu'na benzer 

bir yapıya sahiptir ve hem kentler hem de diğer Trak kabileleri krala haraç vermiş tir, Elit sınıf ise altın, gümüş ve başka değerli materyaller ile vergi ödemiştir. Birçok bölgede, Yunan kolonilerinin haraç, hediye, vergi gibi çeşitli formlarda ödeme yaptığı anlaşılmaktadır. Bu ödemeler yalnızca para (değerli metaller, değerli nesneler) şeklinde değil, çeşitli biçimlerde de yapılmıştır. Örneğin, metal eşya yapımcısı veya mimarlık gibi mesleklere sahip zanaat karların değerli yetenekleri ve 


hizmetleri de ödeme olarak kabul edilmiştir. İskit ve Trakya bölgelerindeki krallık ve elit mezarlarının çoğu Yunan stilindedir ve içerisinde duvar resimleri bulunmaktadır. Mezarların içerisinde ise çok sayıda olağanüstü altın ve gümüş nesne ele geçmiştir. 
Tüm bunlar, bu dönemde işçilerin bu bölgelere gönderildiğine işaret etmektedir. 
Benzer durumlar Kolhis'te ve yine Karadeniz Bölgesi'nin çeşitli kısımlarında gözlem. 
lenmektedir. 


İspanya bölgesine baktığımız da, Herodotos'un Phokaialı koloniciler ile yerli Tartessi krallığı lideri arasındaki dost luğa ilişkin ilginç bir anlatımı ile karşılaşırız. Bu anlatıma göre, Tartessi krallığının lideri, Phokaialıları kendi topraklarına yerleşmeleri için davet etmiştir. Phokaialıların bu daveti geri çevirmelerinin ardından Akhaemenidlerin ana şehirlerine yaptığı tehditten haberdar olan 

lider, Phokaialılara bir sur duvarı inşa etmeleri için para vermiştir. Kral ve Phoka- 


ialı koloniciler arasındaki dostluğun kanıtı niteliğindeki bu anlatım ayrıca hediye değişimi olduğuna ilişkin de göstergeler taşımaktadır. İber heykelciği, metal işçiliği gibi alanlar üzerine yapılan araştırmalar, Yunan işçilerin bölgenin elit kültürüne yaptığı katkıya da işaret etmek: tedir. Emporiondan fazla uzak olmayan bir yerli beylik olan Ullastret yerleşmesin. 
deki yapılar da yine Yunan mimarların bölgede etkin olduğunu göstermektedir. 
Massalia'da meydana gelen 


İtalya'nın Campanla bölgesinde yer alan ve Yunan kolonileri tarafından, kurulan Poseidonla. 
Paestum) antik kentinde yeralan ve MO 340'a tarihlenen bir mezarda len kişinin öteki “dünyaya yolculuğu betimleniyor. 
Paestum. 

Arkeoloji 


olaylar da yine Tartessos'ta yaşananlara benzerdir. Yazılı kaynaklar Phokaialı koloni cilerin yerli kral ile güçlü bir dostluk kurduğunu göster. 
mektedir. Bu öylesine güçlü bir dostluktur ki, kral onlara hem evlenmeleri için kızını, hem de yerleşme kurmaları için topraklarını vermiştir. 
Galyada da yine hediye verme formunda diplomatik ilişkiler olduğuna ilişkin arkeolojik bulgular ortaya çıkmıştır. Yerli bir kraliçenin mezarında bulunan MÖ yaklaşık 500'lere tarihlenen Vix krateri bu ilişkilere 

ışık tutmaktadır. Bu bölge yakınlarındaki Heuneburg'da da yine Yunanların mimari alanda yaptığı katkı sur duvarlarında gözlemlenmektedir. Bunun yanı sıra yerli liderlerin prestij objelerinin üretiminde de yine Yunan katkısı görülmektedir. 


Çok sayıda farklı etnik grubun (Messap, Daun, Venet) 


yaşadığı ve nadir olarak Yunan kentlerinin bulunduğu İtalya'nın Adriyatik bölgesinde, Yunan ticaret yerleşme: lerinin varlığına işaret eden karışık nüfusa sahip birçok yerleşme bulunuyordu. Son ce katmanlaşmış bir yapıya sahip yerli topluluklar, MÖ 5.-4. yüzyıllara gelindiğinde ilk krallıkların öncüsü haline gelmiştir. MÖ 
6. yüzyıldan itibaren, bu topluluklar içerisindeki güçlü ve zengin elit kesimin, çok sayıda Yunan objesine (ayrıca Güney İtalya seramiği, Etrüsk yapımı tunç objeler, vs.) 
sahip olduğu bilinmektedir. 
Elit mezarlarında, aralarında iyi kalitede kırmızı figürlü Atina vazolarının da bulunduğu çok sayıda Yunan kabı ele geçmiştir. Bu tür objelerin ticaret ile değil de hediye olarak (hatta yerli topraklarda yaşayan Yunanlar tarafından. 
haraç olarak) geldiği düşünülmektedir. İtalyanın Tiren 


de 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bölgesinde ve komşu adalar. 
da, özellikle Gravisca, Pyrgi ve bu kentlerin çevresinde ise farklı durumlara rastlarız. 
Bu bölgelerde fonların yerli Etrüsk topraklarında yer. 
leşmesine müsaade edilmiş ancak koloni kurmala 


na izin verilmemiştir. Akha emenidler tarafından MÖ 540'ta Phokaia'ın işgal edi lişinin ardından terk edilen Korsikadaki Aalia kolonisi, Yunan, Etrüsk, Fenikeli ve yerlilerden oluşan bir nüfusa sahipti. 


Etruriada bulunan mezar lardaki duvar resimleri ve boyalı seramikler, Karade- 


nizdekine benzer bir dostluk ilişkisine ışık tutmaktadır. 
Sicilya'da elde edilen yeni bulgular ve yeniden gözden geçirilen eski veriler benzer bir modele işaret eder; yerli elit kesimin yaşadığı bu yerel politik merkezlerde ele geçen erken tarihli Yunan seramiği bugün hediye değiş-tokuşu olduğu şeklinde yorumlar 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maktadır. Genel bir tekrar yapmak gerekirse, koloni 


dünyasındaki durum çok çe. 
şitli ve karmaşıktır. Yunanlar başkalarına ait topraklarda yaşamaktadır ve çoğunlukla gereklilikten, yerel halkın 


şartlarına uyarak hareket et mek zorundadır. Doğrusunu söylemek gerekirse Yunan. 
lar yerel koşullara uyum sağlayabildiklerini iyi şekilde kanıtlamışlardır. Daha başlangıçta Yunan kentleri: nin nüfusunun bir kısmını yerli halk oluşturmuştur ve genellikle Yunanların onlara vergi veya haraç vermesi gerekmiştir. Her iki tarafın da yararına olan bu durum, Yunanların yeni yurtlarında barış içerisinde ve refah dolu bir hayat sürmelerine ve yerli halka ya da daha çok yerli elit kesime, yeni ürünler, objeler, beceriler ve gelenekler getirmişlerdir. 

Arkaik Dönemde denizaşırı 


yerleşme kurmayan Atina, Klasik Dönemde Yunan-Pers 


savaşlarının ardından, daha çok bir genişleme politikası içinde, toprak ve doğal kay nakların, özellikle besin ve kereste kaynaklarının kont rolünü ele geçirmek adına bu 


tür girişimlerde bulunmuştur. 


Ancak bu girişimler erken dönemlerdeki kolonizasyon hareketlerinden farklıdır. 

Bu hareketlerin başlangıç noktası MÖ 478/7de kurulan 


Arkaik Dönemde Yunanlar ile yerli 

halk arasında şiddet veya anlaşmazlıklar olduğuna ilişkin bulgular son derece azdır. Örneğin, Karadeniz Bölgesi'nin kuzey kısımlarındaki Yunan kentlerinde 
MÖ 6. yüzyıl sonlarına kadar sur duvarı inşa edilmemiştir 

Delos Birliğitlir. Bu birliğin 


amacı Persleri, uğrattıkları zarar nedeniyle cezalandır 


mak ve ellerinde tuttukları Yunan esirleri özgürlüğüne kavuşturmaktır. 200'den fazla Yunan kentinin katıldığı bu deki Dor olmayan 


Yunanistan'ın kuzeyi idaki kıyı kentleri ile Hellespontos, Aiolis 

ve Karadenizdeki Yunan kentlerinden oluşmaktadır. 


Trak 


Başlangıçta her üye, Delos'ta 


Detroit ressamı tarafından yapılan siyah figürtü krater biçimli vazonun üst ftrizinde Helen ve Parisin evlilik sahnesi, alt frizinde ise keçi, panter gibi hayvanlar betimleniyor. Kulpların üzerindeki düz alanda ise sfenks figürleri yer alıyor. MO 590-570. Met Müzesi, New York, ABD. 


460 talent olarak belirlenen 


bir miktarda vergi vermiştir. 
Ancak MÖ 545 sonlarında hazinenin Atina'ya taşınmasıyla birlikte, Atinalılar Birlik'i kendi ihtiyaçları doğrultusunda kullanmaya başlamış, bunun sonucunda birçok kent isyan etmiştir. Atina, bu isyanlara karşı ceza olarak isyan çıkaran bölgelerde Atinalılardan oluşan yerleşmeler kurmuştur. Bu yerleşmeler “arazi tutucu' anlamına gelen Yunanca klerukya kelimesi ile tanımlanmaktadır. Atina'nın bulduğu bir diğer yö isyancı kentlerden tiranları koyduktan sonra, bu bölgelere demokrasi getireceğini söyleyip, Atinalıları yerleştirerek yeniden kolonileştirmek olmuştur. Klasik Dönemde 
Atina tarafından kurulan 25 
koloni, 7 klerukya ve 47 'yeniden kolonileştirme' örneği görülmektedir. 


Hellenistik Dönemde ise, Büyük İskender'in ölümünün ardından, Doğuda Akhaemenid İmparatorluğu'nun yıkıntıları üzerinde farklı krallıklar (Ptolemaios, Selevkos, Antigonid, vs.) görünümünde bir siyasi parçalanma olduğu görülür, Büyük İskender'in Seferleri sırasında ve sonrasında Yunanlar ve yerli halkın yaşadığı birçok yeni kent kurulmuştur. Bu bir “Hellenleşme' ve “Oryantalizm” döneminden çok bir'kozmopolitanizm' dönemidir. 
Doğudaki farklı etnik gruplar, Hellenistik kültürü benimserken, bir yandan kendi kültürlerinin çeşitli yönlerini Yunanlara aktarmışlardır. 
Hellenistik tarihçiler bu 


dönemde kurulan kentleri, örneğin Küçük Asyada kurulan kentleri, Yunan ve Yunan olmayan kültürlerin bir araya gelerek kaynaştığı ve yeni kozmopolit medeniyetler oluşturduğu yeni kentler olarak tanımlamışlardır. Daha çok Atina'nın egemenliğindeki bir Eski Yunanistan ile Hellenistik Doğu'nun egemenliğindeki bir Yeni Yunanistan olarak iki dönemden söz etmek mümkündür. Hellenistik Doğu'nun kentleri anıtsal yapılar, geniş caddeler, tapınaklar, tiyatro ve gymnasium yapıları gibi etkileyici yapılardan oluşuyordu. Örneğin, Afganistan'ın kuzeyindeki Oxus bölgesindeki Ai Khanum kenti, Akdenizdeki birçok Yunan kentinden daha Yunan sayılabilir. Heradides Creticus adlı tarihçi, Doğu'dan gelenlerin Atina'yı ve Yunanistan'daki diğer kentleri ilk gördüklerinde hayal kırıklığına uğramamaları konusunda uyarmıştır. 


Büyük İskender tarafından MÖ 331'de kurulan Mısırda- ki İskenderiye kenti, Yunan dünyasının entelektüel kenti olarak Atina'ya karşı üstünlük kazanmıştır. İlk iki Ptolemaios krallıkları döneminde büyük bir kente dönüşen İskenderiye, birbirini dik açıyla kesen iki ana cadde esas alınarak ızgara planlı bir kent olarak şekillenmiştir. 
İskenderiyede, tüm Yunan dünyasından göçmenler toplanarak Yunan, Mısır- 

Iı, Yahudi ve diğer etnik gruplardan oluşan karışık bir nüfus oluşturulmuştur. 
Kent, tapınaklar, saraylar ve 


büyük kamusal yapılardan oluşmaktadır. Ünlü İskenderiye Feneri, kentin doğu limanında inşa edilmiştir. 
İskenderiye kentinin doruk noktasına ulaştığı nokta, 


müze ve kütüphanenin inşa- 


sı olmuştur. Atinadakilerin bir taklidi olarak başlayan bu yapılar, boyut ve şöhret bakımından kısa sürede Atina'yı geçmiştir. Ancak kütüphane ve müzenin 


önemi yalnızca büyüklüğü değildir, birçok bilim adamı ve yazar Ptolemaioslar tarafından İskenderiye'ye davet edilerek, burada maaşa bağlanmıştır. Bu kütüphane sayesinde, Yunan yazar ve entelektüeller tarafından yazılmış çok sayıda el yazması hayatta kalmayı başarmıştır. Daha 


Libya, Leptis Magna antik kentinin pazaryerindeki bir gravürden ayrıntı 


geç dönemdeki Ptolemaios hanedanlığı üyelerinin ilgilerini kaybetmesi sonucunda bilim adamlarının görevlerine son verilmiş, MÖ 48 yılında ise Sezar'ın İskenderiye'yi kuşattığı sırada kütüphane yıkılmıştır. 
Kentin güney kısmında ise, Serapis Tapınağı'na bağlı 

bir diğer kütüphane yer almaktadır. 


Birçok yüzyılı kapsayan ve 


farklı açılardan birçok farklı biçimde ortaya çıkan Yunan kolonizasyonu adını verdiğimiz hareket, yeni gelen yerleşimciler ile mevcut yerli halk arasında rekabet, düşmanlık ve sömürücülükten ziyade, bir tür işbirliği, bir arada var olma ve karşılıklı fayda üzerine kurulmuşbir harekettir. 
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“Yeni sezöh progrâmı 
» Don-Kişot'la açılıyor, :. 


-“Açık Radyo” 


GP Koç 


Okyanusları aşan üreticiler, durmaksızın çalışan sanayiciler, geleceği tasarlayan mühendisler 

ve ülkemiz için enerjimiz bitmez... 


Çünkü yarın, dünden büyüktür 


#EnerjimizBitmez 
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